ZONDAG 16 april 2023 R

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live \

'Fm : # J
Kerkdienst: 16.30 u: ds. Bert Renkema "1\‘ 8\/\
organist: Annette van der Stel-Mondeel J
lector: Kees Jan de Bruijne CGK LETHY

Welkom en Mededelingen

Zingen (staande): DNP 122 vers 1 en 3

We steken de Paaskaars aan en richten ons naar God
Zingen: NLB 632 (tekst: Huub Oosterhuis)

Gebed om de Heilige Geest

Bijbellezing: Jakobus 4,1-10

Zingen: DNP 81 vers 6, 7 en 8

Verkondiging n.a.v. Jakobus 4,1-10:

‘Ruzie aan de buitenkant komt van de binnenkant’ - GGG-preek
Zingen: NLB 221 (tekst: Huub Oosterhuis)

Dankgebed en voorbeden

Collecte-aankondiging

Zingen (staande): NLB 653 vers 1

Geloofsbelijdenis (staande)

Zingen: NLB 653 vers 4, 6 en 7

Zegen van God

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking,
neem dan gerust contact op met onze predikant ds. Bert Renkema (0118-436233)
of predikant@gasthuiskerk.nl of met één van de kerkenraadsleden.
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.
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De Nieuwe Psalm Berijming 122
1. Ik spring van blijdschap op wanneer 3. Bid dat de HEER zijn vrede geetft,

vrienden mij vragen mee te gaan — Jeruzalem van rust geniet,
Jeruzalem, ik kom eraan; haar vestingwal bescherming biedt,
ik sta al klaar, huis van de HEER! wie van haar houdt in welvaart leeft.
Vol vrolijkheid ga ik op pad. Het is voor elk familielid

Mijn lied zwelt aan als ik de stad en voor mijn vrienden dat ik bid

met eigen ogen kan bekijken. om voorspoed, veiligheid en vrede.
We gaan verheugd de poorten door. Maar om Gods huis is het vooral
De lofzang van het pelgrimskoor dat ik voor Sion bidden zal,
weerklinkt tot wij Gods huis bereiken. de mooiste stad van alle steden.

Nieuwe Liedboek 632 — tekst Huub Oosterhuis

1.Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht.

Heeft Hij ons licht aangeheven.

2.Waren wij dood door de zonde verminkt en verloren.
Doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen.
Hij is zo groot, Hij overmande de dood.

Wij zijn in Jezus herboren.

3.Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden.
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.

En zo voortaan eren Gods heilige Naam.

En Hem in waarheid aanbidden.

Jakobus 4
Onderwerp u aan God

Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het
niet uit de hartstochten die strijd leveren bij al uw doen en laten? ? U verlangt naar
iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet.
U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt.  En als u bidt
ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten
bevredigen. # Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld
vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt
zich tot vijand van God. ® Denk niet dat dit loze woorden zijn in de Schrift: ‘God
heeft ons toch geen geest vol afgunst gegeven?

De genade die Hij schenkt is groter.” Daarom staat er: ‘God keert zich tegen

hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt Hij zijn genade.’



Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u
wegvluchten. ® Kom nader tot God, dan komt Hij nader tot u. Reinig uw handen,
zondaars; zuiver uw hart, weifelaars. ° Weeklaag, wees treurig en laat uw tranen
vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in
somberheid. *° Verneder u voor de Heer, dan zal Hij u verheffen.

De Nieuwe Psalm Berijming 81

6. Ik ben God, de HEER, 7. Maar dat volk van Mij
die jou heeft gedragen wilde Me vergeten,

en die altijd weer schoof Mij steeds opzij,
vorstelijk en mild, ging zijn eigen gang,

je verlangen stilt, soms een leven lang,
wat je ook zult vragen. koppig en verbeten.

8. Ach, had Israél

Mij maar willen horen,
dan verbrak Ik snel

alle tegenstand

en geen aartsvijand

zou hen ooit nog storen.’

Nieuwe Liedboek 221- tekst Huub Oosterhuis
1.Zo vriendelijk en veilig als het licht,

zo als een mantel om mij heen 2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en
geslagen, zijd

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, waakt over mij en over al mijn gangen.
ik roep zijn naam, bestorm Hem met Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
mijn vragen, om, als ik val, mij telkens op te vangen.
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
richt. Ik moet in lief en leed naar U verlangen

Wil mij behoeden en op handen dragen.

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geetft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,

wil alle liefde aan uw mens besteden.

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar.Gij leeft-
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden



Nieuwe Liedboek 653

1 U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,-

o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

6. Gij zijt tot herder ons gegeven,

wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt, is 't goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

4. Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt,
wanneer het nacht wordt in ons leven,
wanneer het nacht wordt in de tijd.

O licht der wereld, zie er is

voor wie U kent geen duisternis

7. O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid

de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.

Vervul van dit geheimenis

uw kerk die in de wereld is.

Mededelingen voor de liturgie kunnen tot donderdag 21.30 uur worden
doorgegeven
aan de scriba (scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 06-17 47 88 46)



