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ONDAG 16 maart 2025 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 
 
Kerkdienst: 9.30 u ds. Jan Willem Ester 
    (Rotterdam) 
                     organist: Peter Geldof Jr 
                     lector: Ineke Paardekooper 
  
                     medewerking van de band  “To Connect”  

 
2e LIJDENSZONDAG 

Welkom en mededelingen  
Zingen: Mijn herder - Sela 
Stil, persoonlijk gebed, votum en groet  
Zingen: Gez. 14 vers 1, 2 en 5  
We luisteren naar de tien geboden 
Zingen: Psalm 51 vers 5   
Gebed  
Kindermoment en kinderlied “In een tuin”- Elly en Rickert    
Bijbellezing: Ezechiël 34 vers 1-16  
Zingen: Psalm 79 vers 5 
Bijbellezing: Johannes 10 vers 11 t/m 30  
Zingen: Psalm 121 vers 1, 3 en 4  
Verkondiging ‘De Herder’  
Zingen:  Opwekking 268  
Dankgebed 
Aankondiging collectes  
Zingen: Gez. 466 vers 1, 2 en 3  
Zegen 

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, 
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden. 
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.gasthuiskerk.nl/live
http://www.gasthuiskerk.nl/
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Mijn herder – Sela 
1.De Heer is mijn Herder,  
het ontbreekt mij aan niets. 
Hij omringt mij met zijn liefde. 
De Heer is mijn Herder,  
het ontbreekt mij aan niets. 
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid. 
 Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne. 
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis. 
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft mij teder verbonden. 
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 
 
2.De Heer is mijn Herder,  
het ontbreekt mij aan niets. 
Hij omringt mij met zijn liefde. 
De Heer is mijn Herder,  
het ontbreekt mij aan niets. 
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid. 
Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden. 
Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan.  
Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het zijne te geven. 
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 
 
3.Al gaat mijn weg door een donker dal; 
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats 
waar ik eeuwig thuis zal zijn. 
Al gaat mijn weg door een donker dal; 
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats 
waar ik eeuwig thuis zal zijn. 
Al gaat mijn weg door een donker dal; 
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats 
waar ik eeuwig thuis zal zijn. 
Al gaat mijn weg door een donker dal; 
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats 
waar ik eeuwig thuis zal zijn. 
 
Gezang 14 
1 De Heer is mijn Herder! 
  'k Heb al wat mij lust; 
  Hij zal mij geleiden 
  naar grazige weiden. 
  Hij voert mij al zachtkens 
  aan waatren der rust. 

2 De Heer is mijn Herder! 
  Hij waakt voor mijn ziel, 
  Hij brengt mij op wegen 
  van goedheid en zegen, 
  Hij schraagt me als ik wankel, 
  Hij draagt me als ik viel. 
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 5 De Heer is mijn Herder! 
  Hem blijf ik gewijd! 
  'k Zal immer verkeren 

  in 't huis mijnes Heren: 
  zo kroont met haar zegen 
  zijn liefde me altijd. 

 
Psalm 51 
5 Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht, 
geef mij een vaste geest, die diep van binnen 
zonder onzekerheid U blijft beminnen, 
verwerp mij niet van voor uw aangezicht. 
Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God, 
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, 
en richt geheel mijn wil op uw gebod, 
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. 
 
In een tuin – Elly en Rickert 
1.In een tuin in een tuin lang geleden 
Leerden Adam en Eva tevreden 
Maar de slang spuugde gif en venijn 
In die mooie tuin 

2.In de tuin in de tuin van gebeden 
Daar heeft Jezus 
Gehuild en geleden 
Om de mensen hun zonden en pijn 
In die donkere tuin 

3.In de tuin in de tuin die zal komen 
Waar de mensen al zo lang van 
Dromen 
Zal het vrede in eeuwigheid zijn 
In die mooie tuin 
In die mooie tuin 
 
Schriftlezing 1:   Ezechiël 34 
De slechte herders en de goede herder 
1 De HEER richtte zich tot mij: 2  ‘Mensenkind, profeteer tegen de herders van 
Israël, profeteer en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Wee jullie, herders 
van Israël, want jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen herders niet hun 
schapen te weiden? 3  Jullie eten wel van hun kaas,  jullie gebruiken hun wol voor 
je kleren en jullie slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen 
jullie niet. 4 Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet 
genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, 
verdwaalde dieren niet gezocht – jullie hebben de dieren hard en wreed 
behandeld. 5  Zonder herder raakten ze verstrooid, en werden ze door wilde 
dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid, 6 ze dwalen rond in de bergen en 
hoog in de heuvels; over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is 
niemand die naar ze omziet, niemand die naar ze op zoek gaat. 
7 Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER: 8 Zo waar Ik leef –
 spreekt God, de HEER –, mijn schapen hadden geen herder, ze werden 
weggeroofd en door de wilde dieren verslonden; en jullie, herders, keken niet naar 
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mijn schapen om, jullie hebben alleen jezelf geweid maar niet mijn 
schapen! 9 Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER: 10 Dit zegt 
God, de HEER: Ik keer me tegen de herders en eis mijn schapen op; zij zullen ze 
niet meer mogen weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden: Ik zal mijn 
schapen uit hun mond redden, zij zullen ze niet meer eten! 11 Dit zegt God, 
de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. 12  Zoals 
een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo 
zal Ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen waarover ze 
zijn verspreid op een dag van dreigende, donkere wolken. 13 Ik zal ze bij alle 
volken weghalen en uit alle landen bijeenbrengen, Ik zal ze naar hun eigen land 
laten gaan. Op de bergen van Israël en bij de waterstromen zal Ik ze weiden, 
overal in het land waar mensen wonen. 14  Ik zal ze laten grazen op een goede 
weide, ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras vinden; op Israëls bergen 
zullen ze rusten op groen grasland en in een grazige weide. 15 Ikzelf zal mijn 
schapen weiden en ze laten rusten – spreekt God, de HEER. 16  Ik zal naar 
verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren 
verbinden, zieke dieren gezond maken – maar de vette en sterke dieren zal Ik 
doden. Ik zal ze weiden zoals het moet. 
 
Psalm 79 
5 O Heer, wij zijn het volk door U verkoren, 
wij zijn de schapen die uw roepstem horen, 
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden 
aan stille waatren en in groene weiden. 
Geslacht meldt aan geslacht / uw goedheid en uw kracht, 
de grootheid van uw daden. 
Zo gaat een blinkend spoor / van lof de eeuwen door. 
Wij prijzen uw genade. 
 
Schriftlezing 2 : Johannes 10 
11  Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de 
schapen. 12 Een ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en niet de 
eigenaar van de schapen, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra 
hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen 
uiteen; 13 de man is maar ingehuurd en de schapen kunnen hem niets 
schelen. 14  Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen 
Mij, 15  zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de 
schapen. 16 Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi 
komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er 
één kudde zijn, met één herder. 17  De Vader heeft Mij lief omdat Ik mijn leven 
geef, om het ook weer terug te nemen. 18  Niemand neemt mijn leven, Ik geef het 
zelf. Ik heb de macht om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de 
opdracht die Ik van mijn Vader heb gekregen.’ 
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19  Opnieuw ontstond er verdeeldheid onder de Joden om wat Hij zei. 20  Veel 
mensen zeiden: ‘Hij is bezeten, Hij is gek. Waarom luisteren jullie nog naar 
Hem?’ 21  Maar anderen zeiden: ‘Dit zijn niet de woorden van iemand die bezeten 
is. Een demon kan de ogen van blinden toch niet openen?’ 
Geloof en ongeloof 
22 In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was 
winter. 23 Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo. 24  Daar kwamen 
de Joden om Hem heen staan, en ze vroegen Hem: ‘Hoe lang houdt U ons nog in 
het onzekere? Als U de messias bent, zeg het ons dan ronduit.’ 25  Jezus 
antwoordde: ‘Dat heb Ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat Ik in naam van 
mijn Vader doe getuigt over Mij, 26  maar u wilt Me niet geloven, omdat u niet bij 
mijn schapen hoort. 27 Mijn schapen luisteren naar mijn stem, Ik ken ze en zij 
volgen Mij. 28  Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand 
zal ze uit mijn hand roven. 29  Wat mijn Vader Mij gegeven heeft gaat alles te 
boven,  niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, 30  en de Vader en Ik 
zijn één.’ 
 
Psalm 121 
1 Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, / waar komt mijn 
hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. / Mijn herder 
zal niet slapen. 
 

3 De Heer brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht / houdt Hij 
voor u de wacht. 
uw schaduw aan uw rechterhand: 
de zon zal u niet schaden, / de maan 
doet niets ten kwade. 

4 De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, / Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, / in eeuwigheid bewaren 
 
 
Opwekking 268 
1.Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 
 
 
 

Refrein: 
Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door zijn liefd' en kracht.

2.En in de tuin van de pijn 
verkoos Hij als een lam te zijn, 
verscheurd door angst en verdriet 
maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'. 

 
Refrein: Zie onze God 
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3.Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard' en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De Man, die onze zonden droeg. 
 
Refrein: Zie onze God
 
4.Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er ned'rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
 
Refrein: Zie onze God 
 
  Gezang 466. 
1 Als God, mijn God, maar voor mij is, 
  wie is er dan mij tegen? 
  Dan werken druk en droefenis 
  mij nochtans tot een zegen; 
  dan waakt alom een englenwacht, 
  dan zie ik sterren in de nacht 
  en bloemen op mijn wegen. 
 

2 En wat er dreig', of wie er woed', 
  mijn Herder blijft mij leiden. 
  Geen donker dal van tegenspoed 
  kan van zijn staf mij scheiden. 
  Hij blijft mij overal nabij, 
  naar stille waatren voert Hij mij 
  en liefelijke weiden. 

3 Ik heb mijn God, dat is genoeg, 
  ik wens mij niets daarneven. 
  Veel meer dan 't meeste, dat ik vroeg, 
  is mij in Hem gegeven: 
  mijn hoogste goed, mijn troost in smart, 
  het enig rustpunt van mijn hart, 
  mijn eeuwig licht en leven. 
 
 
 

 
 


