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ZONDAG 19 februari 2023 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 
 
Kerkdienst: 9.30 u : ds. Bert Renkema 
                     organist: Arjen van Dalen 
                     lector: Joke Corbijn 
  
                     medewerking van de band  “To Connect”  

 
 
Mededeling van het overlijden van zr. Riet Stroo-van Beek 
Ter nagedachtenis zingen we: Nieuwe Liedboek 902: 2 en 5 
Overige mededelingen 
Zingen (staande): Nieuwe Liedboek 652 
We steken de Paaskaars aan en richten ons naar God 
Zingen: Opwekking 652 - Zing voor de Koning 
Gods wil voor ons leven 
Zingen: Psalm 119 vers 64 en 65 
Gebed om de opening van Gods Woord 
Kinderkerk: we zingen ‘Hoe kwam Mozes door de Rode Zee’ (Hemelhoog 
59) 
Bijbellezing: Lukas 19,1-10 
Zingen: NLB 531 vers 2 en 3 
Verkondiging n.a.v. Lukas 19,1-10: “Aan Tafel met Jezus - Redding 
compleet!” 
Zingen: Opwekking 544 - Meer dan rijkdom 
Dankgebed en voorbeden 
Collecte-aankondiging 
Zingen: Psalm 145 vers 2 en 4 (staande() 
Zegen van God  
 
 

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, 
neem dan gerust contact op met onze predikant ds. Bert Renkema (0118-436233) 
 of predikant@gasthuiskerk.nl of met één van de kerkenraadsleden. 
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 
 

http://www.gasthuiskerk.nl/live
mailto:predikant@gasthuiskerk.nl
http://www.gasthuiskerk.nl/
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Nieuwe Liedboek 902 
2. Dit weet ik vast en zeker, 
  dat mij de Heer bemint, 
  dat Hij mijn deel, mijn beker, 
  mijn Vader is, mijn vriend, 
  dat Hij geen kwaad kan willen, 
  dat Hij mij bij wil staan, 
  dat Hij de storm zal stillen, 
  mijn vijand zal verslaan. 
 

5. Wat er mij ook gebeure, 
  in eeuwigheid zijt Gij; 
  en wat ter wereld, Here, 
  zou scheiden U en mij? 
  Al tonen zich verbolgen 
  de groten van de tijd, 
  geen honger of vervolging, 
  niets dat mij van U scheidt. 

Nieuwe Liedboek 652 
1.Zing jubilate voor de Heer,  
hemel en aarde, loof uw Vader, 
en engelen, goden, mens en dier, 
sterren en stenen, jubilate!  
 

2.Zing jubilate, dat is goed, 
vogels en vissen, licht en water, 
bloemen en bomen, vlees en bloed, 
lichaam en ziel, zing jubilate 

 3.Zingt jubilate voor de Zoon,  
dat Hij de hemel heeft verlaten, 
dat Hij de zonden heeft verzoend,  
Jezus Messias, jubilate!  
 

4.Zing jubilate voor de Geest,  
offer de vogel Geest uw adem, 
dat Hij uw hart met vuur geneest,  
wees God indachtig, jubilate! 

Opwekking 652 
1.Zing voor de koning, het Lam op de troon. 
Hij zal regeren, Gods enige zoon. 
Leven en redding brengt zijn heerschappij. 
Vreugde zal heersten, de schepping wordt vrij. 
 
Refrein: Kom, zing dit lied met mij. 
Zing dat je hoort bij Koning Jezus, 
Hij is jou heer. 
Kom richt je hart op Hem. 
Zing nu, verhef je stem voor Jezus. 
Zing voor de Heer. 
 
2.Jezus komt terug voor wie bidt en 
verwacht. 
Wij willen klaar staan bij dag en bij 
nacht. 
Als hij verschijnt, klinkt ons lied tot zijn 
eer. 
Satan moet wijken en Jezus regeert! 
(Refrein). . . . . . . . 

3.Jezus komt terug voor wie bidt en 
verwacht. 
Wij willen klaar staan bij dag en bij 
nacht. 
Als hij verschijnt, klinkt ons lied tot zijn 
eer. 
Satan moet wijken en Jezus regeert! 
 (Refrein 2x). . . . . . . .  
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Psalm 119 
64 Een smekeling, zo kom ik tot uw 
troon: 
leg met uw woord beslag op mijn 
gedachten 
opdat ik in het licht der waarheid woon. 
Laat niet vergeefs mij op uw bijstand 
wachten. 
Leer mij uw wet, die goed is, waar en 
schoon, 
dan loof ik U bij dagen en bij nachten. 

65 Al uw geboden zijn gerechtigheid. 
Ik prijs uw woord met juichende 
gezangen. 
Uw rechterhand geleide mij altijd; 
naar uw geboden richt ik al mijn 
gangen. 
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd, 
het is uw heil, waarnaar ik blijf 
verlangen. 

 
Hemelhoog 59 
1.Hoe kwam Mozes door de Rode Zee 
(3x) 
Hoe kwam hij er doorheen? 
 
Ging hij vliegen? Nee! Nee! 
Ging hij zwemmen? Nee! Nee! 
Ging hij varen? Nee! Nee! Nee! Nee! 
Over een brug? Nee! Nee! 
Door een tunnel? Nee! Nee! 
Hoe kwam hij er doorheen? 
 

2.God blies met Zijn wind (ff ff ff ff) 
God blies net genoeg, genoeg, 
genoeg, genoeg, genoeg. 
En door de zee kwam toen een pad. 
Zo kwam hij er doorheen! 
 
Hoe kwam Mozes door de Rode Zee 
(3x) 
Hoe kwam hij er doorheen? 

 

Lukas 19 
1 Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2 Er was daar een man die Zacheüs 
heette. Deze Zacheüs was hoofdtollenaar, en hij was erg rijk. 3 Hij wilde Jezus 
zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet 
vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. 4 Daarom liep hij snel vooruit en 
klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer Hij 
voorbijkwam. 5 Toen Jezus daarlangs kwam, keek Hij naar boven en zei: 
‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in uw huis 
verblijven.’ 6 Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde 
bij zich thuis. 7 Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis 
van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de 
nacht.’ 8 Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Luister, Heer, de 
helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven, en als ik iemand iets heb 
afgeperst, zal ik het viervoudig vergoeden.’ 9 Jezus antwoordde: ‘Vandaag is dit 
huis redding ten deel gevallen, want ook deze man is een zoon van 
Abraham. 10  De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat 
verloren was.’ 
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Nieuwe Liedboek 531 
2.Jezus die langs de straten kwam 
en tollenaars terzijde nam: 
‘k Wil in uw woning wezen 
voor nu en voor nadeze', 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en neemt ook jou terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 
de rijkdom van ons leven. 
 

3.Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, het eeuwig leven. 

Opwekking 544 
1.Meer dan rijkdom, meer dan macht,  
meer dan schoonheid van sterren in de 
nacht,  
meer dan wijsheid  
die deze wereld kent is het waard  
te weten wie U bent.  
 

2.Meer dan zilver, meer dan goud,  
meer dan schatten  
door iemand ooit aanschouwd, meer 
dan dat,  
zo eindeloos veel meer was de prijs  
die U betaalde Heer.  

3.In een graf verborgen door een steen,  
toen U zich gaf verworpen en alleen;  
als een roos geplukt en weggegooid 
nam U de straf en dacht aan mij,  
meer dan ooit. 
 
Psalm 145 
2 Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, 
van al de wondren die Gij hebt verricht, 
opdat men alom spreke van uw kracht, 
en roeme in uw overwinningsmacht. 
Uw grootheid, Heer,gaat boven mijn 
begrippen, 
uw goedheid, Heer, is altijd op mijn 
lippen 
en juichend zal men overal bezingen 
uw recht, o Heer, uw trouw aan 
stervelingen. 

4 Zij roemen in uw koningschap, o Heer, 
zij stellen in uw heerlijkheid hun eer. 
Al wie hen hoort zal weten wie Gij zijt: 
een vorst, bekleed met macht en 
majesteit. 
Uw heerschappij is over alle tijden, 
ieder geslacht zal zich in U verblijden. 
Die dreigen te bezwijken, wilt Gij 
schragen 
en Gij richt op, die zijn terneergeslagen. 
 

 
 

 
Mededelingen voor de liturgie kunnen tot donderdag 21.30 uur worden 

doorgegeven 

aan de scriba (scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 06-17 47 88 46) 


