ZONDAG 2 JULI 2023

BELIJDENISDIENST

CGK Gasthuiskerk, Middelburg






Kerkdienst, 9.30 u:
* Voorganger: ds. Bert Renkema
* Organist: Arjen van Dalen
¢ Lector: Marien van Herk
* Medewerking van de band “To Connect”
* Belijdeniscatechisanten: Luuk Dekker, Denise van Keulen, Randolf
Niewiadomski, Femke van de Putte, Evelien Sanderse, Arnold Willemse



INHOUD VAN DE
DIENST

Welkom en Mededelingen

Zingen (staande): Opwekking 847 - ‘Onze schuilplaats is God’

We steken de Paaskaars aan en richten ons naar God (staande)

Zingen: Psalm 136 vers la, 2m, 3v, 4m, 12v, 13a.

Gods wil voor ons leven

Zingen: ‘de Heer is mijn Herder’ (Sela)

Gebed om de opening van Gods Woord

Kinderen gaan naar de kinderkerk - kinderlied: ‘De zegen van God’ (Oké4kids
311)

Bijbellezing: Kolossenzen 1,1-14 en 2,6-7

Zingen: Gezang 477

Verkondiging n.a.v. Kolossenzen 2,6-7 - ‘Blijf in alles bij Christus, je Heer’
Zingen: Opwekking 808 - ‘Ik leef in U’

Geloofsbelijdenis, handoplegging en zegen

Zingen (staande): Opwekking 832 - ‘Jezus Overwinnaar’

Felicitaties en uitreiking belijdenisgeschenken

Dankgebed en voorbeden

Collecte-aankondiging

Zingen (staande): NLB 416

Zegen van God (staande)

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag
en/of opmerking, neem dan gerust contact op met onze predikant ds. Bert
Renkema (0118-436233) of predikant@gasthuiskerk.nl of met één van de

kerkenraadsleden. Voor meer informatie over onze gemeente zie
www.gasthuiskerk.nl



KENNISMAKING

Hé, mijn naam is Luuk en ik zit al heel mijn leven in de
gemeente. Ik voel me hier op mijn gemak en ben blij met
de manier waarop het gaat in de kerk. Mijn hele leven ben
ik christelijk opgegroeid en kan ik mijn steun vinden in
het geloof. Om die reden wil ik belijdenis doen.

—0
Mijn naam is Denise van Keulen en ik ben dooplid van de
Gasthuiskerk. Vanaf vandaag, samen met mijn vriend
Randolf belijdend lid. Wij hopen in augustus te trouwen en
in Veere te gaan wonen. lk doe belijdenis, omdat ik aan
God wil laten weten dat ik mij verbind met Hem, zoals Hij
dat al gedaan heeft met mij. Verder wil ik wil graag deel
uitmaken van deze gemeente en samen met hen groeien
en leren in het geloof.

A

Mijn naam is Randolf Niewiadomski, ik kom uit
Veere en ben 25 jaar. Ik ben via Denise in deze
gemeente gekomen en hoop samen met haar hier
verder te bouwen aan onze toekomst en die van de
kerk.




KENNISMAKING

Hallo, waarschijnlijk voor de meeste mensen een nieuw
gezicht in de gemeente. Mijn naam is Femke. Samen met mijn
vriend Luuk doe ik dit jaar belijdenis. Vandaag zeggen we ja
tegen de beloftes van God, die we vanaf onze doop al hebben
meegekregen. De beloftes van God zijn voor mij waardevol en
bieden mij houvast en steun in mijn dagelijks leven. Ik doe
vandaag belijdenis, omdat ik ervoor kies om samen met Hem
op weg te gaan.

Mijn naam is Evelien Sanderse en ik ben 20 jaar oud. Ik
ben gedoopt en opgegroeid hier in de Gasthuiskerk.
Vandaag doe ik belijdenis, omdat ik ervoor kies mijn
leven met God te delen. Het geloof is mij dierbaar en ik
vind het mooi om dit tegenover de gemeente te belijden.

[0 ——

Ik ben Arnold en ben 21 jaar: ik heb ervoor gekozen
om belijdenis te doen van mijn geloof omdat ik
mede door de alpha cursus van ongeveer 1,5 jaar
geleden tot geloof ben gekomen! Ik ben God erg
dankbaar voor wat Hij in mijn leven gedaan heeft en
nog steeds doet! Daarom vind ik het belangrijk en

mooi om openbaar ja te zeggen tegen God!




PSALM 136 - liedboek voor de kerken 1973

1.(a) Looft den Heer, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

2.(m) Geeft den God der goden eer,
jubelt voor der heren Heer.

Hij doet wondren, Hij alleen

trouw door alle tijden heen.

3.(v) Looft Hem die de hemel schiep,
zijn verstand is grond'loos diep.

Hij bereidde zee en land.

Eeuwig houdt zijn liefde stand.

4.(m) Zon en maan en sterren gaan
koninklijk hun vaste baan.

God regeert bij dag en nacht,

zijn genade blijft van kracht.

OPWEKKING 847: Onze schuilplaats is God

Er is hoop die groter dan de dood is,
er is leven, sterker dan het sterven.

Er is licht dat niemand ooit kan doven,
er is liefde die nooit teleur zal stellen.

Er is vrede, ver voorbij de onrust,

er is blijdschap, dieper dan de tranen.
Er is sterkte, zelfs in onze zwakte,

er is trouw die ons niet zal verlaten.

Onze hulp en onze verwachting is in U, voor eeuwig.

Dus richten wij onze harten naar boven,
vertrouwen wij op de God die wij loven.
Niemand die ons uit uw handen kan roven,
een machtige rots, onze schuilplaats is God.

Er is troost die sterker dan de pijn is,

er is vreugde, groter dan ons lijden.

Er is antwoord, midden in de twijfel,
overwinning, dwars door al ons strijden.

Onze hulp en onze verwachting is in U, voor eeuwig.

12.(v) Looft den Heer, die al wat leeft
dagelijks zijn spijze geeft,

die ons laaft en die ons voedt.
Eeuwig is Hij trouw en goed.

13.(a) Aan den God des hemels zij
eer en dank en heerschappij,
want zijn goedertierenheid

zal bestaan in eeuwigheid.

Dus richten wij onze harten naar boven,
vertrouwen wij op de God die wij loven.
Niemand die ons uit uw handen kan roven,
een machtige rots, onze schuilplaats is God.

Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen,
en alle tranen voor altijd zal drogen,

is het uw Geest die ons helpt te geloven,
een machtige rots, onze schuilplaats is God

Onze hulp en onze verwachting is in U. (3x)
Voor eeuwig.




DE HEER IS MIJN HERDER- Sela

De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets.
Hij omringt mij met Zijn liefde.

De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in Zijn nabijheid.

Hij roept mijn naam, ik hoor Zijn stem.

Hij de mijne.

Als ik dwaal, zoekt Hij mij op.

Brengt mij veilig thuis.

Mijn Herder verzorgt al mijn wonden.

Heeft mij teder verbonden.

Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

Al gaat mijn weg door een donker dal, ik
weet dat Hij mij brengen zal.

Naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn.
Al gaat mijn weg door een donker dal, ik
weet dat Hij mij brengen zal.

Naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn.
Al gaat mijn weg door een donker dal, ik
weet dat Hij mij brengen zal.

Naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn.

Al gaat mijn weg door een donker dal, ik
weet dat Hij mij brengen zal.

De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. Naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn
Hij omringt mij met Zijn liefde.

De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets.

Hij laat mij rusten in Zijn nabijheid.

Hij gaat mij voor, ik volg Zijn spoor Hij zal leiden.

Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan.

Mijn Herder beschermt heel mijn leven, door het Zijne

te geven.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

DE ZEGEN VAN GOD- Oke4Kids

Refrein 2x:

De zegen van God wens ik jou toe,
weet dat Hij jou nooit verlaat.

De zegen van God blijft bij jou,
overal waar je gaat.

Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven.
Liefde en vreugde zal Hij aan je geven.

Refrein 2x:

De zegen van God wens ik jou toe,
weet dat Hij jou nooit verlaat.

De zegen van God blijft bij jou,
overal waar je gaat.

Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven.
Liefde en vreugde zal Hij aan je geven.

BIJBELLEZING: Kolossenzen 1,1-14 en 2,6-7

1 Van Paulus, door Gods wil apostel van
Christus Jezus, en van onze broeder TimoteuUs.
2 Aan de heiligen in Kolosse, onze gelovige
broeders en zusters, die één zijn met Christus.
Genade zij u en vrede van God, onze Vader.

Evangelie en verzoening

3 In al onze gebeden danken wij God, de Vader
van onze Heer Jezus Christus, voor u, 4 want
we hebben over uw geloof in Christus Jezus
gehoord en over uw liefde voor alle heiligen;

5 beide komen voort uit de hoop op wat in de
hemel voor u klaarligt. Daarover hebt u
gehoord toen aan u de waarheid verkondigd
werd en het evangelie 6 u bereikte. Overal in
de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook
bij u, vanaf de dag dat u over Gods genade
hoorde en de ware betekenis ervan begreep.

7 Onze geliefde medewerker Epafras, die zich
als trouw dienaar van Christus voor u inzet,
heeft u daarin onderwezen.




8 En hij heeft ons verteld over de liefde die de
Geest in u opwekt. 9 Daarom bidden wij
onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat
gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten
volle mag leren kennen door de wijsheid en het
inzicht die zijn Geest u schenkt. 10 Dan zult u van zijn geliefde Zoon, 14 die ons de

leven zoals het past tegenover de Heer, Hem verlossing heeft gebracht, de vergeving van
volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al onze zonden.

het goede dat u doet, uw kennis van God zal

groeien 11 en u zult door zijn luisterrijke macht de Kolossenzen 2: 6,7

kracht ontvangen om alles vol te houden en alles 6 Leef in eenheid met Christus Jezus, nu u

12 Breng dus met vreugde dank aan de
Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de
erfenis die alle heiligen wacht in het licht. 13
Hij heeft ons gered uit de macht van de
duisternis en ons overgebracht naar het rijk

te verdragen.

GEZANG 477

1 Geest van hierboven,

leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,

deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen

van grote dingen,

als wij ontvangen

al ons verlangen,

met Christus opgestaan. Hallelujal
Eeuwigheidsleven

zal Hij ons geven,

als wij herboren

Hem toebehoren,

die ons is voorgegaan. Hallelujal

OPWEKKING 808- 'Ik leef in U'

In de holte van Uw hand
Draagt U mij, mijn leven lang
Ook als de wereld mij benauwt
Hoop ik op U, die van mij houdt
Ik ben meer dan vlees en bloed
En voor zoveel meer bedoeld

Refrein

U bent God, U bent die U bent

U blaast mij Uw adem in

Sta ik voor het heetste vuur, ik leef in U
U bent sterk, zelfs al ben ik zwak

U geeft kracht voor elke stap

Sta ik voor het heetste vuur, ik weet
Heer ik leef in U

Hem als uw Heer aanvaard hebt. 7 Blijf in
Hem geworteld en gegrondvest, houd vast
aan het geloof dat u geleerd is en wees
vervuld van dankbaarheid

2 Wat kan ons schaden,

wat van U scheiden,

Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,

wat wij ook lijden,

Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege

voor ons verkregen,

Gij zult op aarde

de macht aanvaarden

en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,

doet triomferen

die naar U heten

enin U weten,

dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Heer, Uw stem klinkt in de nacht
Sta ik op, dan juicht mijn hart
Toen ik verdwaald was, vond U mij
Zelfs van de dood maakt U mij vrij!

Refrein

Ik leef niet langer voor mijzelf
Maar Christus leeft nu in mij
Christus leeft nu in mij

Mijn Heer, voor eeuwig; U verdient
Alle eer en glorie, alle eer en glorie

Refrein 2x




OPWEKKING 832- 'Jezus overwinnaar'

Waar U verschijnt wordt alles nieuw
Want U bevrijdt en geeft leven

Elke storm verstilt

Door de klank van Uw stem

Alles buigt voor Koning Jezus

U bent de held die voor ons strijdt

U baant de weg van overwinning

Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Refrein

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeevenaarde kracht

Ligt in Uw grote naam

Jezus Overwinnaar

De duisternis licht op door U
De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht?

Waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven

NLB 416- 'Ga met God'

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

De schepping knielt in diepst ontzag

De hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel
Weten wie er regeert

Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeevenaarde kracht

Ligt in Uw grote naam

Jezus Overwinnaar

Refrein

Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen

Refrein 2x
Ongéevenaarde kracht
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

U bent Jezus Overwinnaar
U bent Jezus Overwinnaar

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.







BEDANKT VOOR
UW KOMST!



