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ZONDAG 5 maart 2023 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 
 
Kerkdienst: 9.30 u : ds. Bert Renkema 
                     organist: Peter Geldof jr. 
                     lector: Keesjan of Nizetta de 

Bruijne 
  
                     medewerking van de band  “To Connect”  

 
 
Welkom en Mededelingen 
Zingen (staande): Gezang 182 vers 2  
We steken de Paaskaars aan en richten ons naar God  
Zingen: Opwekking 674 (Zie de stroom van Jezus’ liefde)  
Gods wil voor ons leven 
Zingen: Psalm 86 vers 4 en 5  
Gebed om de opening van Gods Woord 
Kinderkerk - met de kinderen zingen we het 1e couplet van het projectlied 
‘wie zeg jij dat Ik ben?’  
Inleiding op de bijbellezing 
Bijbellezing: Lukas 23,33-38 en Handelingen 3,17-19 
Zingen: Psalmen voor Nu 130  
Verkondiging n.a.v. Lukas 23,34a - Laatste woorden (1) 
Zingen: Gezang 440 vers 1, 2 en 4  
Dankgebed en voorbeden 
Collecte-aankondiging 
Zingen: NLB 836 vers 1, 4 en 5  
Zegen van God   
 
 

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, 
neem dan gerust contact op met onze predikant ds. Bert Renkema (0118-436233) 
 of predikant@gasthuiskerk.nl of met één van de kerkenraadsleden. 
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 
 

 

http://www.gasthuiskerk.nl/live
mailto:predikant@gasthuiskerk.nl
http://www.gasthuiskerk.nl/
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Gezang 182 vers 2  
 
2. Gij die alles hebt gedragen 
al de haat en al de hoon, 
die beschimpt wordt en geslagen, 
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon, 

als de minste mens gebonden, 
aangeklaagd om onze zonde. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

 
Opwekking 674 (Zie de stroom van Jezus’ liefde)  
 
1. Zie de stroom van Jezus' liefde 
overstelpend als een vloed. 
Toen de Mensenzoon ons vrijkocht 
met zijn eigen kostbaar bloed. 
Wie kan zwijgen van zijn liefde 
of vergeten wat Hij deed? 
Jezus' naam zij steeds geprezen, 
tot in alle eeuwigheid! 

 
2. Aan het kruis werd Jezus' offer 
tot een bron die altijd blijft. 
Door de sluizen van Gods goedheid 
stroomde zijn barmhartigheid. 
Een rivier van diepe liefde 
daalde uit de hemel neer, 
bracht ons vrede met de Vader, 
schonk de wereld leven weer. 

 
3. Het is uw volmaakte liefde, 
die mijn diepste angst verdrijft. 
Vol vertrouwen mag ik komen, 
waar uw rechterstoel verrijst. 
Want mijn rechter is mijn redder, 
mijn verlosser pleit voor mij. 
Hij heeft zelf mijn straf gedragen; 
Jezus, mijn gerechtigheid! 
 

4. Wie kan zwijgen van zijn liefde, 
of vergeten wat Hij deed? 
Jezus' naam zij steeds geprezen, 
tot in alle eeuwigheid! 
 

Johannes 4:14, Hebreeën 10:19, 1 Johannes 4:18, Openbaring 22:1 Oorspr. 

titel: Here is love Traditional Tekst: William Rees (DP) Muziek: Robert Lowry 

(DP) Ned, tekst: Peter van Essen / Harold ten Cate Add. tekst (3e couplet): 

Harold ten Cate ©Small Stone Media t/a Samuel Songs / Jaron Music 

Psalm 86 vers 4 en 5  
 
4. Leer mij naar uw wil te handlen, 
laat mij in uw waarheid wandlen. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwen naam. 
Heer mijn God, ik zal U loven, 
heffen 't ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 

 
5. Gij zijt groot en zeer verheven, 
Gij doet wondren aan ons leven. 
Gij zijt God, ja Gij alleen, 
goedertieren om ons heen. 
Heer, Gij hebt mij aangenomen, 
mij weer tot het licht doen komen 
uit de diepten van de dood. 
Ja, uw goedheid is zeer groot. 

 
Kinderkerk - met de kinderen zingen we het 1e couplet van het projectlied 
‘wie zeg jij dat Ik ben?’  
 
[couplet] 
Wie zeg jij dat Ik ben, 
Een mens, een profeet, 

 
Timmerman of Koning, 
Die echte vrede geeft?  
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Wie zeg jij dat Ik ben, 
Hoor je wat Ik zeg? 
In de naam van mijn Vader, 
Wijs Ik jou de weg. 
 
[bridge] 
Veertig dagen vragen, 
Veertig dagen zoeken, 
Veertig dagen kijken, 
Op wie zou Jezus lijken? 

 
[refrein] 
U bent de levende Heer, 
Sterker dan de wind, 
Vergeeft onze zonden, 
En roept ieder kind. 
Het levende brood, 
Genoeg voor iedereen, 
U blijft met ons meegaan, 
Staat altijd om ons heen. 

 
Bijbellezing: Lukas 23,33-38 en Handelingen 3,17-19 
 
33 Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, kruisigden ze Hem, samen 
met de twee misdadigers, de een rechts van Hem, de ander links. 34 Jezus zei: 
‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ De soldaten verdeelden zijn 
kleren onder elkaar door erom te dobbelen. 35 Het volk stond toe te kijken. De 
leiders hoonden Hem en zeiden: ‘Anderen heeft Hij gered; laat Hij nu zichzelf 
redden als Hij de messias van God is, zijn uitverkorene!’ 36 Ook de soldaten 
dreven de spot met Hem, ze gingen voor Hem staan en boden Hem water met 
azijn aan, 37 terwijl ze zeiden: ‘Als Je de koning van de Joden bent, red jezelf dan!’ 
38 Boven Hem was een opschrift aangebracht: ‘Dit is de koning van de Joden’.  
 
Handelingen 3,17-19 
 
17 Volksgenoten, ik weet dat u uit onwetendheid hebt gehandeld, evenals uw 
leiders. 18 Zo heeft God echter in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle 
profeten had aangekondigd: dat zijn messias zou lijden. 19 Kom tot inkeer, keer 
terug naar God om vergeving te krijgen voor uw zonden. 
 
Psalmen voor Nu 130  
 
Uit de diepte roep ik U 
Heer, mijn God 
Ik heb U nodig, Here luister 
Nu ik schor gebeden fluister 
Luister toch 
Heer, luister toch 
Als U niets dan zonden zag 
Heer, mijn God 
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu 
Juist vergeven, dus verdient U 
Diep ontzag 
Ons diep ontzag 

 
Ik blijf wachten tot U komt 
Heer, mijn God 
Ik blijf nog sterker op U wachten 
Dan een mens in lange nachten 
Wacht op licht 
Het morgenlicht 
Israël hoop op de Heer 
Hoop op God 
Want Hij heeft zich aan jou verbonden 
Hij verlost je van je zonden 
Hij maakt vrij 
Hij maakt jou vrij 
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Gezang 440 vers 1, 2 en 4  
 
1. Ik heb de vaste grond gevonden, 
waarin mijn anker eeuwig hecht: 
de dood van Christus voor de zonden, 
van eeuwigheid als grond gelegd. 
Die grond zal onverwrikt bestaan, 
als aarde en hemel ondergaan. 

 
2. Het is het eeuwige erbarmen, 
dat mijn besef te boven gaat, 
het zijn de liefdevolle armen, 
het is zijn hart, dat openstaat. 
Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft 
die Hem het hart gebroken heeft. 

 
4. Daarop wil ik gelovig bouwen, 
getroost, wat mij ook wedervaart; 
mij aan Gods vaderhart vertrouwen, 
wanneer mijn zonde mij bezwaart. 
Steeds vind ik daar opnieuw bereid 
oneindige barmhartigheid. 
 
NLB 836 vers 1, 4 en 5  
 
1. O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld, 
met liefde zijn vervuld. 

 
4. Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is, 
hoe schoon uw vrede is. 

 
5. Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in 't hart, 
o stille stem in 't hart. 
 

 
 
 

Mededelingen voor de liturgie kunnen tot donderdag 21.30 uur worden 
doorgegeven 

aan de scriba (scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 06-17 47 88 46) 


