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ZONDAG 24 november 2024 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

 

Kerkdienst: Eeuwigheidszondag 
 
09.30 uur:  Ds. G.J.H. Vogel te Oosterland 

Organist: Arjen van Dalen 

      Lector: Dick de Lange 

      Band: To Connect

Welkom en mededelingen  
Zingen: Psalm 121: 1 en 2 
Stil gebed  
Votum en groet 
Zingen Psalm 121: 3 en 4 
Geboden  
Zingen Psalm 119: 66 
Gebed  
Uitnodiging voor de kinderkerk door leiding van de Kinderkerk 
Zingen: Kinderlied: Wat zou ik aan u kunnen geven (Marcel en Lydia Zimmer) 
(Kinderen gaan naar de kinderkerk) 
Schriftlezing : Psalm 121 
Zingen Opwekking 451 ( Ik sla mijn ogen op naar de bergen) 
Verkondiging naar Psalm 121; De laatste reis 
Zingen: NLB 871 (Jezus zal heersen) = Gezang 281 
Herdenking van de overledenen 
     # Inleidende woorden 
     # Herinnering van namen 
     # Gedenken in stilte 
     # Luisterlied: 'De mensen die wij missen' (Sela) 
     # Ontsteken van de lichten 
     # Muzikaal intermezzo door de organist 
     # Zingen: psalm 73: 9 en 10 
Dankgebed en voorbede  
Collecte 
Zingen: Maranatha (Sela  
Zegen 

 
Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, 
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba 
scriba@gasthuiskerk.nl; tel.  06 – 11 94 78 54) voor contactgegevens van een kerkenraadslid. 

Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 

http://www.gasthuiskerk.nl/live
http://www.gasthuiskerk.nl/
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Psalm 121: 1 en 2 
 
1. Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. 
Mijn herder zal niet slapen. 
 

2. Uw wankle voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: 
uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap 
verrast, 
Hij wil,als steeds voor dezen, 
Israëls wachter wezen. 

Psalm 121: 3 en 4 
 
3. De Heer brengt al uw heil tot 
stand, 
des daags en in de nacht 
houdt Hij voor u de wacht. 
uw schaduw aan uw rechterhand: 
de zon zal u niet schaden, 
de maan doet niets ten kwade. 

 
4. De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, 
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, 
in eeuwigheid bewaren. 

 
 
Psalm 119: 66 
 
66. Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied, 
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren. 
Onthoud mij uw getuigenissen niet. 
Ik was een schaap en had de weg verloren. 
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt. 
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren. 
 
Kinderlied: Wat zou ik aan u kunnen geven (Marcel en Lydia Zimmer) 
 
Wat zou ik aan U kunnen geven, 
want alles is al van U. 
De dieren op het land, 
de vogels in de lucht, 
alles wat er leeft. 
Wat zou ik aan U kunnen geven, 
want alles is al van U. 
De hemel en de aarde, 
ja, heel het heelal, 
omdat U het geschapen heeft. 
 
Ik zal U loven met heel mijn hart. 
Ik zal U eren met heel mijn verstand. 

Ik zal U prijzen met al mijn kracht 
want dat is waar U naar verlangt.
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Psalm 121 
 
1 Een pelgrimslied. 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen. 
Van waar komt mijn hulp? 
2 Mijn hulp komt van de HEER, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
3 Hij zal je voet niet laten wankelen, 
Hij zal niet sluimeren, je wachter. 
4 Nee, Hij sluimert niet, 
Hij slaapt niet, 
de wachter van Israël. 
5 De HEER is je wachter, 
de HEER is de schaduw 
aan je rechterhand: 
6 overdag kan de zon je niet steken, 
bij nacht de maan je niet schaden. 
7 De HEER behoedt je voor alle kwaad, 
Hij waakt over je leven, 
8 de HEER houdt de wacht 
over je gaan en je komen 
van nu tot in eeuwigheid. 
 
Opwekking 451 ( Ik sla mijn ogen op naar de bergen) 
 
Ik hef mijn ogen 
op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
U bent mijn hulp, Heer, 
door wie de hemel 
en aarde zijn ontstaan. 
 
Ik heb U nodig, God, 
want U bent al mijn hoop, 
U bent mijn kracht, mijn Heer. 
Dus ik vertrouw op U, 
dat U mij redden zult, 
geef mij Uw leven weer. 
 
©Mercy Publishing / Universal Songs Tekst & muziek: Brian Doerksen Ned. tekst: Jefta Breda, Ap Verwaijen 
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Zingen NLB 871 (Jezus zal heersen) = Gezang 281 (LvdK) 
 
1. Jezus zal heersen waar de zon 
gaat om de grote aarde om, 
de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt. 

 
2. Het lied in alle talen zal  
zijn liefde loven overal, 
en uit de kindermond ontspringt 
de lofzang die zijn naam omringt.

 
3. Zijn rijk is volle zaligheid, 
wie was gevangen wordt bevrijd, 
wie moe was, komt tot rust 
voorgoed, 
wie arm was, leeft in overvloed. 

 
4. Laat loven al wat adem heeft 
de koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin 
stem met het lied der englen in.

 
 
Herdenking van de overledenen 
     # Inleidende woorden 
     # Herinnering van namen 
10-01-2024  Elsbeth (E) Begthel - Joziasse,  59 jaar 
11-06-2024  Ina (J.C.) van Meerendonk – van de Guchte, 76 jaar 
18-08-2024  Gerard (J.G.) Schaeffer,  85 jaar 
27-08-2024  Cees (C) van den Brink, 83 jaar 
     # Gedenken in stilte 
     # Luisterlied: 'De mensen die wij missen' (Sela) 
 
God, U kent de namen van de mensen die we missen; geliefden, die nog steeds 
met ons verweven zijn. Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede. God, U 
bent de Vader van de mensen uit de tijd.  
  
God, U kent de namen van de mensen die we missen; geliefden, die zo hoorden 
bij ons leven, elke dag. Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel. God, U 
bent de Vader van de mensen in ons hart.  
  
Troost ons Heer, wees ons nabij. Laat ons in uw armen vrede vinden. Draag ons 
Heer en koester ons als we denken aan de mensen die we missen.  
  
God, U kent de namen van de mensen die we missen. We delen de verhalen van 
wie ons dierbaar zijn. We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen. 
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd.  
  
Wie huilt er onze tranen? Christus, Hij alleen! Wie draagt ons door de dagen?  
Christus, Hij alleen! Wie heeft ons leed gedragen? Wie heeft de dood verslagen?  
Wie brengt ons weer samen? Christus, Hij alleen!  
  
Tekst: Matthijn Buwalda, Roeland Smith. Muziek: James MacMillan, Adrian Roest. © 2022 Stichting Sela Music  
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     # Ontsteken van de lichten 
     # Muzikaal intermezzo door de organist: "Bleibst Du bei mir", Aria uit BWV 508,     
       J.S. Bach 
     # Zingen: Psalm 73: 9 en 10  
 
9. Nu blijf ik bij U voor altijd, 
God die mij troost, die bij mij zijt, 
mijn twijfel stilt en mijn verlangen, 
die mij in liefde houdt omvangen. 
Gij neemt mij bij de rechterhand, 
Gij zijt getrouw, uw raad houdt 
stand, 
uw wijsheid is het die mij leidt 
en eenmaal kroont met heerlijkheid. 

 
10. Wien heb ik in den hemel, Heer, 
behalve U, mijn troost en eer? 
Wat kan op aarde mij bekoren? 
Alleen bij U wil ik behoren. 
Al zou mijn vlees en hart vergaan, 
toch zal ik, God, voor U bestaan, 
wien ik mijn leven toevertrouw, 
Gij zijt de rots waarop ik bouw. 

 
Maranatha (Sela) 
 
Wanneer komt de dag? Wanneer, o God, zal de nacht voorgoed ten einde zijn?  
Komt de tijd dat alles anders wordt, er geen tranen en geen rouw meer zijn?  
  
Iedereen zal zien hoe Jezus komt op de wolken met bazuingeschal.  
Vol van luister, stralend als de zon; Heer, hoe lang nog voor U komen zal?  
  
Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet! Wat een vreugde dat U bij mij blijft, 
voorgoed. Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer.  
Jezus, wacht toch niet langer, kom!  
  
Heer, wij zien met groot verlangen uit naar het eeuwig koninkrijk van God.  
Waar uw kerk zal stralen als uw bruid; met haar bruidegom verenigd wordt.  
  
Hef je handen op en kijk omhoog. Prijs de Heer, aanbid hem met ontzag,  
met een brandend hart vervuld van hoop. Jezus komt. Er is een nieuwe dag!  
  
Niets is beter dan bij U te zijn. Wat een vreugde om te leven zonder pijn.  
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer.  
 
Jezus, wacht toch niet langer, kom!  
Jezus, wacht toch niet langer, kom!  
 

tekst: Hans Maat muziek: Kinga Bán, Adrian Roest © 2016 Stichting Sela Music  

 


