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ZONDAG 12 januari 2025 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

 

Kerkdienst:  
 
09.30 uur:  Ds. L.C. (Leo) Buijs, 

CGK Bethelkerk Veenendaal 

Organist: Arjen van Dalen 

      Lector: Ineke Paardekooper 

      Band: To Connect

 
Welkom en mededelingen 
Zingen: Gezang 446: 1, 2, 3 en 4 
Stil gebed  
Votum en groet 
Zingen: Opwekking 847 
10 Geboden  
Zingen: Psalm 81: 1, 8 en 9 
Gebed  
Uitnodiging voor de kinderkerk door leiding van de Kinderkerk 
Zingen: Kinderlied: (Het beste voor het laatst bewaard (Elly en Rikkert)) 
Schriftlezing 1 Korintiërs 15: 1-6 en 50-58  
Zingen: Psalm 89: 1 
Verkondiging n.a.v. 1 Korintiërs 15: 58  Overvloedig in het werk van de 
Heer 
Zingen: Opwekking 595 
Dankgebed en voorbede  
Collecte (Aankondigen waarvoor de collecte bestemd is)  
Zingen: Opwekking 710 
Zegen 

 
Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, 
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba 
scriba@gasthuiskerk.nl; tel.  06 – 11 94 78 54) voor contactgegevens van een kerkenraadslid. 

Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 

  

http://www.gasthuiskerk.nl/live
http://www.gasthuiskerk.nl/
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Gezang 446: 1, 2, 3 en 4 
 
1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in 't oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 

 
2. uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft.

 
3. Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed; 
 

4. al wat ik doe, al wat ik wil, 
het is te zwak, te koud, 
maar sterk en vurig wordt de ziel 
wanneer zij U aanschouwt.

Opwekking 847  Onze schuilplaats is God 
 
Er is hoop die groter dan de dood is, 
er is leven, sterker dan het sterven. 
Er is licht dat niemand ooit kan doven, 
er is liefde die nooit teleur zal stellen. 
 
 

Er is vrede, ver voorbij de onrust, 
er is blijdschap, dieper dan de tranen. 
Er is sterkte, zelfs in onze zwakte, 
er is trouw die ons niet zal verlaten. 
Onze hulp en onze verwachting is in U, 
voor eeuwig. 

Refrein 1: 
Dus richten wij onze harten naar boven,  
vertrouwen wij op de God die wij loven.  
Niemand die ons uit uw handen kan roven,  
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Er is troost die sterker dan de pijn is, 
er is vreugde, groter dan ons lijden. 
Er is antwoord, midden in de twijfel, 
overwinning, dwars door al ons strijden. 
Onze hulp en onze verwachting is in U, voor eeuwig. 
 
Refrein 2: 
Dus richten wij onze harten naar boven, 
vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit uw handen kan roven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen, 
en alle tranen voor altijd zal drogen, 
is het uw Geest die ons helpt te geloven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Onze hulp en onze verwachting is in U. (3x) 
Voor eeuwig. 
 
(Refrein 2) 
 
Psalm 62:6-9, Psalm 91, Johannes 10:28 Tekst & muziek: Matthijn Buwalda / Kees Kraayenoord © Thankyou Music / Adm. by Small Stone Media 
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Psalm 81: 1, 8 en 9 
 
1. Jubelt God ter eer, 
Hij is onze sterkte! 
Juicht voor Isrels Heer, 
stem en tegenstem 
springen op voor Hem – 
die ons heil bewerkte. 

 
8. Ik ben HIJ DIE IS: - 
God wil Ik u wezen. 
Uit de duisternis - 
van de slavernij 
maakte Ik u vrij: - 
hebt gij nog te vrezen? 

 
9. Leef uit mijn verbond. -- Vraag van Mij vrijmoedig. 
Open wijd uw mond. -- Al wat u ontbreekt, 
al waar gij om smeekt -- geef Ik overvloedig. 
 
Kinderlied (Thema: Jezus verandert water in wijn.  

Het beste voor het laatst bewaard (Elly en Rikkert)) 
 
1. Er was een bruiloft in Kana; de wijn was opgeraakt 
maar Jezus heeft van water, nieuwe wijn gemaakt. 
"De lekkerste die er ooit was geweest" 
Vrolijk riep de leider, de leider van het feest: 
 
Refrein: 
U hebt het beste voor het laatst bewaard. 
U maakte wijn van water. 
Wat een festijn wordt dat later als we bij U zijn. 
U hebt het beste voor het laatst bewaard. 
 
2. Heb jij soms ook van die dagen, dat iedereen zo zeurt? 
dat alles zo gewoon is, er nooit wat leuks gebeurt. 
Eet met mij, drink met mij, zegt de Heer. 
Ik maak je dan blij van binnen en dan zing je weer: 
Refrein: 
 
3. Er komt een bruiloft met Jezus, daar zien we al naar uit. 
Dan is Hij zelf de bruidegom en dan zijn wij de bruid. 
Wie dorst heeft mag komen, zegt de Geest. 
En er komt geen einde, geen einde aan het feest. 
Refrein: 

 
Schriftlezing 1 Korintiërs 15: 1-6 en 50-58  
 
1 Korintiërs 15 
De opstanding van de doden 
1 Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u hebt 
aangenomen, dat uw fundament is 2 en uw redding – als u tenminste vasthoudt aan de 
boodschap zoals ik u die verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen.  
3 Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat 
Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, 4 dat Hij is begraven, 
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dat Hij op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, 5 en dat Hij is verschenen 
aan Kefas en vervolgens aan de twaalf. 6 Daarna is Hij verschenen aan meer dan 
vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de 
meesten nu nog leven. 
 
50 Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: wat uit vlees en bloed bestaat kan geen deel 
hebben aan het koninkrijk van God; het vergankelijke krijgt geen deel aan de 
onvergankelijkheid. 51 Ik zal u een goddelijk geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst 
sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een 
oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de 
doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen.  
53 Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het 
sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. 54 En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed 
met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in 
vervulling gaan: ‘De dood is verslonden en overwonnen. 55 Dood, waar is je overwinning? 
Dood, waar is je angel?’ 56 De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar 
macht aan de wet. 57 Maar laten we God danken, die ons de overwinning geeft door onze 
Heer Jezus Christus. 58 Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en 
onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat de 
inspanningen die u voor de Heer verricht, nooit tevergeefs zijn. 
 

Psalm 89: 1 
 
1. Ik zal zo lang ik leef, bezingen in mijn lied 
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont, aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
 

Opwekking 595 (Licht van de wereld) 
  
Licht van de wereld, 
U scheen in mijn duisternis; 
Nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt,dat ik U wil kennen 
Heer, 
Bij U wil ik zijn elk moment. 
 

Refrein: 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
Heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 

Hemelse Heer, 
U,die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
Bent als een kind naar de wereld 
gekomen, 
Legde Uw heerlijkheid af. 
 

(Refrein) 
 
En nooit besef ik hoe U leed        ) 
De pijn die al mijn zonde deed.    )2x 
 
(Refrein) 
 

Oorspr. Titel: Light of the world. Tekst en muziek: Tim Hughes. Ned tekst: Peter van Essen. Arr.: Elisa Krijgsman. Solo: Elisa Krijgsman. © 2000 Kingsway´s 

Thankyou music /  Unisong Music Publishers 
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Opwekking 710:  ZEGEN MIJ 
 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waar in U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Vader, maak ons tot een zegen 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 
Tekst: Hans Maat, Muziek: Gerrit Dekker, ©2005 Unisong Music Publishers t/a HGJB Music / Small Stone Media 


