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ZONDAG 23 februari 2025 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

 

Kerkdienst:  
In deze dienst zal Beer, zoon van Randolf en 
Denise Niewiadomski gedoopt worden. 
 
09.30 uur:  Ds. E.B. (Bert) Renkema,  

CGK Aalsmeer 

Arjen van Dalen, organist 

Marien van Herk, lector 

Huisband "To Connect” 

Welkom en mededelingen 
Aanvangslied  - NLB 280 vers 1, 2, 3, 4 en 7 – De vreugde voert … 
We richten ons naar God 
Zingen  - Oceans (Hillsong) 
Gebed om de Heilige Geest 
Kinderlied - De wapenrusting KOW 12 
Bijbellezing  - Lukas 3, 23 - 38 
Zingen  - Opwekking 518 - Heer U doorgrondt en kent mij... 
Verkondiging n.a.v. Lukas 3, 23a en 38b   
Zingen  - Opwekking 599 – Kom tot de Vader 
Onderwijs bij de bediening van de doop 
Zingen  - Doop (Sela) 
Vragen aan de doopouders 
Kinderen komen bij de doopvont 
Doopsbediening 
Zingen  - Psalm 105 vers 1 en 3 – Loof God de Heer … 
Overhandiging doopgeschenken 
Dankgebed en voorbeden 
Collecte 
Zingen  - Psalm 89 vers 1 en 7 – Ik zal zo lang ik leef … 
Heenzending en zegen van God

 
Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, 
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba 
scriba@gasthuiskerk.nl; tel.  06 – 11 94 78 54) voor contactgegevens van een kerkenraadslid. 

Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 

http://www.gasthuiskerk.nl/live
http://www.gasthuiskerk.nl/
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NLB 280 vers 1, 2, 3, 4 en 7 – De vreugde voert … 
 
1. De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 
 

 
2. Dit huis van hout en steen, dat 
lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan,

 
3. dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 
 

4. Zal dit een huis, een plaats zijn 
waar 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost, 
waar Gij U vinden laat? 
 

7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 
 
Oceans (Hillsong) 
 
1. U leert me lopen op het water, 
de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten,  
daar vind ik U en ik twijfel niet. 
 
 

Refrein: 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam.  
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij .  
Ik ben van U en U van mij.

2. De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast.  
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. 
 
(Refrein)  
 
Bridge 2x: 
 
Geest van God, 
leer mij te gaan over de golven,  
in vertrouwen U te volgen, 
te gaan waar U mij heen leidt. 

 
Leid me verder 
dan mijn voeten kunnen dragen.  
Ik vertrouw op uw genade, 
want ik ben in uw nabijheid.  

 
(Refrein) 
 

Mattheüs 14:22-33 Oorspr. titel: Oceans (Where my feet may fail) Tekst & muziek: Matt Crocker / Joel Houston / Salomon Ligthelm Ned. tekst: Tanja Lagerström 

©2012 Hillsong Music Publishing / Small Stone Media 
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Kinderopwekking 12 De wapenrusting 
 
Ik draag de wapenrusting 
van God, 
ik leef naar zijn gebod en 
ik strijd de goede strijd. 
 
Ik heb het schild van geloof, 
de helm van het heil. 

Mijn zwaard is Gods Woord, 
ja ik strijd en overwin! 
Ik heb het schild van geloof, 
de helm van het heil. 
Mijn zwaard is Gods Woord, 
ja ik strijd en overwin! 

 
Bijbellezing  - Lukas 3, 23 - 38 
 
Geslachtslijst van Jezus 
23 Jezus begon zijn werk toen Hij ongeveer dertig jaar was.  
Hij was, zoals algemeen werd aangenomen, de zoon van Jozef, die een zoon was 
van Eli, 24 de zoon van Mattat, de zoon van Levi, de zoon van Melchi, de zoon van 
Jannai, de zoon van Josef, 25 de zoon van Mattatias, de zoon van Amos, de zoon 
van Naüm, de zoon van Hesli, de zoon van Naggai, 26 de zoon van Maät, de zoon 
van Mattatias, de zoon van Semeïn, de zoon van Josech, de zoon van Joda, 27 de 
zoon van Joanan, de zoon van Resa, de zoon van Zerubbabel, de zoon van 
Sealtiël, de zoon van Neri, 28 de zoon van Melchi, de zoon van Addi, de zoon van 
Kosam, de zoon van Elmadan, de zoon van Er, 29 de zoon van Jozua, de zoon 
van Eliëzer, de zoon van Jorim, de zoon van Mattat, de zoon van Levi, 30 de zoon 
van Simeon, de zoon van Juda, de zoon van Josef, de zoon van Jonan, de zoon 
van Eljakim, 31 de zoon van Melea, de zoon van Menna, de zoon van Mattatta, de 
zoon van Natan, de zoon van David, 32 de zoon van Isaï, de zoon van Obed, de 
zoon van Boaz, de zoon van Selach, de zoon van Nachson, 33 de zoon van 
Amminadab, de zoon van Admin, de zoon van Arni, de zoon van Chesron, de 
zoon van Peres, de zoon van Juda, 34 de zoon van Jakob, de zoon van Isaak, de 
zoon van Abraham, de zoon van Terach, de zoon van Nachor, 35 de zoon van 
Serug, de zoon van Reü, de zoon van Peleg, de zoon van Eber, de zoon van 
Selach, 36 de zoon van Kenan, de zoon van Arpachsad, de zoon van Sem, de 
zoon van Noach, de zoon van Lamech, 37 de zoon van Metuselach, de zoon van 
Henoch, de zoon van Jered, de zoon van Mahalalel, de zoon van Kenan, 38 de 
zoon van Enos, de zoon van Set, de zoon van Adam, de zoon van God. 
 
Opwekking 518 – Heer, U doorgrondt en kent mij 
 
Heer, U doorgrondt en kent mij; 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 

De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
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Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen, 
elke dag. 

  
 
Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 

 

Oorspronkelijke titel: Tekst & muziek: Marcel Zimmer. © 1998 Celmar Music. 

   
Opwekking 599 – Kom tot de Vader (Nog voordat je bestond) 
 
Nog voordat je bestond, 
kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment 
en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 

 
En wat je ook doet, 
zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar 
wanneer jij komt. 

 
Refrein: 
Kom tot de Vader, 
kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt. 
Daarmee is alles klaar, 
wanneer jij komt. 
 

En wat je ook doet, 
zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar 
wanneer jij komt.  

(Refrein 2x) 
 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 
 

Oorspr. titel: So you would come (Come to the Father), Tekst & Muziek: Russel Fragar Ned. tekst: Mireille Schaart, Arr.: Dennis Tielkes Solo: Elisa en Reni 

krijgsman, © Hillsong Publishing / Unisong Music Publishers 
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Doop (Sela) 
 
In het water van de doop,  
zien wij hoe God zelf belooft,  
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.  
Water dat getuigt en spreekt,  
van de hoop die in ons leeft,  
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.  
  
Eén met Christus in zijn dood,  
gaan wij onder in de doop,  
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.  
Eén met Christus, ingelijfd,  
staan wij op van schuld bevrijd,  
in een leven dat voorgoed veranderd is.  
  
Met de Heer begraven en weer opgestaan,  
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.  
Uit het water van de doop,  
putten wij geloof en hoop,  
dat Gods trouw en liefde blijvend is.  
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.  
  
In zijn lichaam ingelijfd:  
Christus’ kerk die wereldwijd,  
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.  
Mensen overal vandaan,  
die de weg van Christus gaan,  
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.  
  
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.  
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.  
  
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!  
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!  
Wat een liefde, wat een hoop!  
U verzegelt door de doop  
dat ons leven bij U veilig is.  
Dat ons leven bij U veilig is.  
  

Tekst: Hans Maat, muziek: Adrian Roest. © Stichting Sela Music  
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Psalm 105 vers 1 en 3 – Loof God de Heer … 
 
1. Looft God den Heer, en laat ons blijde 
zijn glorierijke naam belijden. 
Meldt ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 
Gij die van harte zoekt den Heer, 
verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 
 
3. God, die aan ons zich openbaarde, 
regeert en oordeelt heel de aarde. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in 't duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham zijn vrind 
bevestigt Hij van kind tot kind. 
 
Psalm 89 vers 1 en 7 – Ik zal zo lang ik leef … 
 
1. Ik zal zo lang ik leef, bezingen in mijn lied 
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont, aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
 
7. Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, 
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. 
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, 
zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen, 
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen. 


