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ZONDAG 21 december 2025 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 
 
Kerkdienst: 9.30 u Ds. G. Mink,  

PKN  Sliedrecht 
                     organist: Peter Geldof jr. 
                     lectrice: Nizetta de Bruijne 
  band: To Connect 

“4e Advent” 

 
Mededelingen 
De 4e Adventskaars wordt aangestoken. 
 
Zingen: O kom, o kom, Immanuël (Sela): 1, 3 en 5 
Stil gebed 
Votum en Groet 
Zingen: Gezang 117: 1, 3 en 5 
Wetslezing 
Zingen: Psalm 130: 2 en 3 
Gebed om verlichting met de H. Geest 
Kindermoment 
Zingen: Kinderlied: Welkom bij de Koning 
(Projectlied Kerst 2025 – Bijbel Basics - Op de wijs van ‘Nu zijt 
wellekome’) 
Schriftlezing: Lucas 1: 26-38 
Zingen: Maria had je door (Sela) 
Tekstlezing: Lucas 1:37-38a (NBG51) 
Prediking 
Zingen: Gezang 118: 1 en 2 
Dankgebed 
Collectes 
Zingen: Psalm 113: 2 en 3 
Zegen 
 

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, 
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden. 

Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 

http://www.gasthuiskerk.nl/
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O kom, o kom, Immanuël (Sela): 1, 3 en 5 
 
1. O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
3. O kom, o kom, Gij Oriënt, 
en maak uw licht alom bekend; 
verjaag de nacht van nood en dood, 
wij groeten reeds uw morgenrood. 
Wees blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
5. O kom, die onze Heerser zijt, 
in wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai die spreekt met macht, 
verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
Gezang 117: 1, 3 en 5 
 
1. Hoe zal ik U ontvangen, 
hoe wilt Gij zijn ontmoet, 
der wereld hoogst verlangen, 
des harten heiligst goed? 
Wil zelf uw fakkel dragen 
in onze duisternis, 
opdat wat U behage 
ons klaar en zeker is. 
 
3. Ver van de troon der tronen 
en 's hemels zonneschijn 
wilt Ge onder mensen wonen, 
der mensen broeder zijn. 
Met God wilt Ge ons verzoenen, 
tot God heft Ge ons omhoog, 
en onder millioenen 
hebt Gij ook mij in 't oog. 
 



3 
 

5. Zo diep waart Gij bewogen: 
Gij daaldet van uw troon; 
uit godlijk mededogen 
zocht Gij der mensen woon, 
Gij die de last der volken, 
hun plagen duizendvoud, 
wat niemand kan vertolken, 
in liefde omsloten houdt. 
 
Psalm 130: 2 en 3 
 
2. Zoudt Gij indachtig wezen / al wat een mens misdeed, 
wie zou nog kunnen leven / in al zijn angst en leed? 
Maar Gij wilt ons vergeven, / Gij scheldt de schulden kwijt, 
opdat wij zouden vrezen / uw goedertierenheid. 
 
3. Ik heb mijn hoop gevestigd / op God den Heer die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, / wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten / wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten / uw lichtend aangezicht. 
 
Kinderlied: Welkom bij de Koning 
(Projectlied Kerst 2025 – Bijbel Basics - Op de wijs van ‘Nu zijt wellekome’) 
 
1. Welkom bij de Koning, kom maar dichterbij. 
De staldeur staat wijd open, voor jou, voor mij. 
Jezus wordt geboren en al is Hij nu nog klein, 
straks zal Hij de Redder van heel de wereld zijn. 
God dicht bij ons. 
 
2. Veel gewone mensen, één bijzonder Kind. 
Lees mee waarom Gods plan juist met hen begint. 
Kijk mee door hun ogen en word deel van dit verhaal. 
Jezus wordt geboren, wees welkom allemaal! 
God dicht bij ons.       Tekst: Leonie van den Berg 

 
Schriftlezing: Lucas 1: 26-38 
 
Aankondiging van de geboorte van Jezus 
26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 
27 naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een 
afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. 28 Gabriël ging 
haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29 
Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting 
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te betekenen had. 30 Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God 
heeft je zijn gunst geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon 
baren, en je moet Hem Jezus noemen. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon 
van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van 
zijn vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van 
Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’34 Maria vroeg aan de 
engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een 
man.’ 35 De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht 
van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat 
geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. 36 Luister, ook je 
familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, 
ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar 
zwangerschap, 37 want voor God is niets onmogelijk.’ 38 Maria zei: ‘De Heer wil ik 
dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar 
weer alleen. 
 

Maria had je door (Sela) 
 

Maria, had je door dat jouw baby ooit zou wandelen op water? 
Maria, had je door dat jouw baby ooit de mensheid vrij zou maken? 
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon je hart vernieuwen zou? 
Jij schonk dit kind het leven en Hij schenkt het weer aan jou. 
 

Maria, had je door dat jouw baby ooit de blinden zou genezen? 
Maria, had je door hoe jouw baby ooit de stormen zou bevelen? 
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon de hemel in zich draagt? 
Jouw kus op Jezus' wangen is een kus op Gods gelaat. 
 

Kon je het al zien? 
 

De blinde ziet, de dove hoort, de doden leven op. 
De lamme springt en alles zingt: alle eer aan God! 
  

Maria, had je door dat jouw baby ooit de schepping zag beginnen? 
Maria, had je door dat jouw baby ooit de wereld terug zal winnen? 
Kon jij al zien hoe die dag zal zijn: jouw zoon als lam van God? 
De baby in je armen is waarlijk God met ons. 
 

Oorspronkelijke titel: Mary did you know, tekst: Mark Lowry muziek: Buddy Greene, Nederlandse tekst: Roeland Smith. © 1991 Word Music/Rufus Music (adm. by 

Smallstonemediasongs.com) 

 

Tekstlezing: Lucas 1:37-38a (NBG51) 
 
37 Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen. 38 En Maria zeide: 
Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. 
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Gezang 118: 1 en 2 
 
1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard' en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilge gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 
 
2. Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
 
Psalm 113: 2 en 3 
 
2. Ver boven aller volken trots 
blinkt hemelhoog de glorie Gods. 
Wie is als Hij, de Heer der heren? 
Hij onze God, die troont zo hoog, 
slaat op het diepste diep zijn oog. 
Hemel en aarde moet Hem eren. 
 
3. Wie onderligt in stof en slijk, 
maakt God aan edelen gelijk. 
Hij geeft een vrouw haar diepst verlangen. 
Hij zegent die onvruchtbaar scheen, 
met bloei van kindren om haar heen. 
Prijst Hem, den Heer, met lofgezangen. 


