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(Biezelinge)
organist: Bastiaan Gunst CGK
lector: Nizetta de Bruijne

Welkom en mededelingen
Zingen: DNPB 66: 1 (staande)
We steken de Paaskaars aan
We richten ons naar God
Zingen: Psalm 145: 2
Gebed
Schriftlezing: Lukas 24: 44 - 49
Zingen: Psalm 105: 1
Verkondiging : Jij bent getuige.....
1. Inhoud
2. Plaats
3. Kracht (van het getuigenis)
Zingen: Opwekking 58: 1,2 en 3
Dankgebed en voorbede
Aankondiging collecte
Zingen: Opwekking 167: 1 en 2
Geloofsbelijdenis (staande)
Zingen: Nieuwe Liedboek 425
Zegen

~DDELBURR,

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking,
neem dan gerust contact op met onze predikant ds. Bert Renkema (0118-436233)

of predikant@gasthuiskerk.nl of met één van de kerkenraadsleden.
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.
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De Nieuwe Psalmberijming 66

1. Juich, aarde, om Gods naam te prijzen;
eer Hem op ieder continent.

Zeg Hem: ‘Uw wonderen bewijzen

hoe ontzagwekkend groot U bent.

De hele wereld is getuige;

uw vijand knielt zelfs voor U neer.

Laat alle mensen voor U buigen,

uw naam bezingen tot uw eer.’

Psalm 145

2 Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,

van al de wondren die Gij hebt verricht,

opdat men alom spreke van uw kracht,

en roeme in uw overwinningsmacht.

Uw grootheid, Heer,gaat boven mijn begrippen,
uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen

en juichend zal men overal bezingen

uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen.

Lukas 24

Hij zei tegen hen: ‘Toen lk nog bij jullie was, heb Ik tegen jullie gezegd dat
alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over Mij
geschreven staat in vervulling moest gaan.’ “° Daarop maakte Hij hun verstand
ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. “¢ Hij zei tegen hen: ‘Er staat
geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op de derde dag zal
opstaan uit de dood, en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen
worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen
hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. “° 1k zend jullie wat mijn
Vader heeft beloofd. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’

Psalm 105

1 Looft God den Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.

Meldt ieder volk en elk geslacht

de wonderen die God volbracht.

Gij die van harte zoekt den Heer,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.



Opwekking 58

Vrede zij u, vrede zij u, )
gelijk Mij de Vader zond, )2X
zend Ik ook u. )

Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. )
Mijn woord moet in u zijn, )2X
dat maakt u vrij. )

Ontvangt mijn Geest, )
heilige Geest. )2x
Hij zal u leiden, )
weest niet bevreesd. )

Opwekking 167

1.Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,

want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Nieuwe Liedboek 425
Vervuld van uw zegen

gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis

waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden,
tezamen gezonden

op weg in een wereld

die wacht op uw woord.

2.Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.

En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.

't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,

en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep

in het donkerste dal,
door liefde gedreven,
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal.

w-Mededelli'r;gen voor de liturgie kunnen tot donderdag 21.30 uur worden
doorgegeven
aan de scriba (scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 06-17 47 88 46)
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