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ZONDAG 21 mei 2023 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 
 
Kerkdienst: 9.30 u: ds. Bert Renkema  
                     organist: Bastiaan Gunst  
                     lector: Dick de Lange 
  
                     medewerking van de band  “To Connect”  

Welkom en Mededelingen 
Zingen (staande): DNP 145 vers 1 en 3 
We steken de Paaskaars aan en richten ons naar God (staande) 
Zingen: Opwekking 849 - Goedheid van God 
Gods woorden ten leven 
Zingen: Psalm 141 vers 1 en 2 
Gebed om de Heilige Geest  
Kinderlied: ‘En daarom bidden wij’ - KOW 97 
Bijbellezing: Lukas 15,20b-24 en Romeinen 8,14-17 en Galaten 4,4-
7 en Efeze 1,3-6 
Zingen: NLB 827 vers 1, 2 en 4 
Verkondiging n.a.v. Efeze 1,5 - Thuis bij God (2) - Onze Vader! 
Zingen: Gezang 465 vers 1, 2, 4 en 5 
Dankgebed en voorbeden 
Collecte-aankondiging 
Zingen (staande): Opwekking 520 - Wees mijn verlangen 
Zegen van God (staande) 

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, 
neem dan gerust contact op met onze predikant ds. Bert Renkema (0118-436233) 
 of predikant@gasthuiskerk.nl of met één van de kerkenraadsleden. 
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 
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De Nieuwe Psalmberijming 45 
1. Mijn God en koning, ik wil toegewijd 
uw naam verhogen tot in eeuwigheid. 
Ik breng U dankbaar hulde, elke dag; 
ik prijs uw naam zolang ik leven mag: 
‘Hij is de lofzang waard! Laat heel de 
aarde 
Hem eren en zijn koningschap 
aanvaarden. 
De HEER is groot, door niets wordt Hij 
gebonden; 
geen mens die ooit zijn grootheid kan 
doorgronden.’ 

3. Genadig en vol liefde is de HEER. 
Hij heeft geduld, Hij redt ons keer op 
keer. 
Hij deelt zijn gaven uit aan groot en 
klein; 
zijn schepping mag bij Hem geborgen 
zijn. 
Laat alles wat U maakte voor U buigen, 
U prijzen, van uw koningschap 
getuigen. 
Laat ieder uw gezag en daden eren, 
verkondigen dat U steeds zult regeren. 

 
Opwekking 849 
Ik hou van U. 
Uw genade blijft me dragen; 
dag aan dag, in de palm van uw hand. 
Van de morgen tot de avond, 
als ik weer slapen ga, 
zing ik steeds van de goedheid van 
God. 

Refrein: 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. 
Al heel mijn leven bent U goed, zo 
goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer, 
zing ik steeds van de goedheid van 
God.

 
2.Uw zachte stem 
leidde mij door al mijn dalen. 
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht. 
Heer, ik ken U als een Vader. 
Ik ken U als een vriend. 
Ik leef met U, in de goedheid van God. 
 
3.Uw goedheid is altijd bij mij, 
is dag en nacht bij mij. 
Uw goedheid is altijd bij mij, 
is dag en nacht bij mij. 
Heel mijn hart en ziel 

leg ik voor U neer. 
Ik geef U alles, Heer! 
Uw goedheid is altijd bij mij, 
is dag en nacht bij mij. 

 
Ja, ik zing van de goedheid van God. 
Psalm 141 
1 U, Heer, roep ik, U geldt mijn smeken, 
snel mij te hulp en hoor mij aan, 
U roep ik, wil mij gadeslaan, 
laat mij uw bijstand niet ontbreken. 

2 Laat, Heer, mijn gebed en mijn 
handen 
geheven zijn, tot U gericht 
als reukwerk voor uw aangezicht, 
als offers die des avonds branden. 
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En daarom bidden wij 
1.Soms dan hoor je mensen zeggen: 
'Wat heeft bidden nu voor zin?' 
Denk je dat God naar je luistert, 
Daar geloof je toch niet in? 
Daar geloof je toch niet in! 
 

2.Maar gelukkig mag ik weten, 
Als ik echt en heel oprecht 
Met de Here God ga praten, 
Luistert Hij naar wat ik zeg, 
Luistert Hij naar wat ik zeg. 

3.In de bijbel staat geschreven, 
Dat de Heer aan ons wil geven 
Al het goede van zijn koninkrijk. 
Hij wil als een vader zorgen. 
Ied're avond, ied're morgen 
Staat Hij met zijn liefde voor ons klaar. 
 
Refrein: 
En daarom bidden wij, vragen wij, 
Bidden wij in de naam van Jezus. 
Bidden wij, vragen wij, 
Bidden wij in de naam van Jezus de Heer. 
 
4.Soms dan hoor je mensen zeggen: 
'Wat heeft bidden nu voor zin?' 
Denk je dat God naar je luistert, 
Daar geloof je toch niet in? 
Daar geloof je toch niet in! 
 

5.Maar gelukkig mag ik weten, 
Als ik echt en heel oprecht 
Met de Here God ga praten, 
Luistert Hij naar wat ik zeg, 
Luistert Hij naar wat ik zeg. 

6.In de bijbel staat geschreven, 
Dat de Heer aan ons wil geven 
Al het goede van zijn koninkrijk. 
Hij wil als een vader zorgen. 
Ied're avond, ied're morgen 
Staat Hij met zijn liefde voor ons klaar. 
 
Refrein: 
En daarom bidden wij, vragen wij, 
Bidden wij in de naam van Jezus. 
Bidden wij, vragen wij, 
Bidden wij in de naam van Jezus de Heer. 
 
Lukas15 
Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op 
zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. 21 “Vader,” zei zijn zoon tegen 
hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard 
uw zoon genoemd te worden.” 22  Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal 
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vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger 
en geef hem sandalen. 23 Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en 
feestvieren, 24 want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij 
was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren. 
Romeinen 8 
14   Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 15 U 
hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de 
Geest ontvangen om Gods kinderen te worden – door Hem roepen wij God aan 
met ‘Abba, Vader’. 16 De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen 
zijn. 17  En als we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen: erfgenamen van 
God, samen met Christus. Want wij delen in zijn lijden om ook met Hem te kunnen 
delen in Gods luister. 
Galaten 4  
4.Maar toen de bestemde tijd gekomen was, zond God zijn Zoon, geboren uit een 
vrouw en onderworpen aan de wet, 5  om ons, die aan de wet onderworpen 
waren, vrij te kopen opdat wij als kind aangenomen zouden worden. 6  En omdat u 
zijn kinderen bent, heeft God in ons hart de Geest van zijn Zoon gezonden, die 
‘Abba, Vader’ roept. 7 U bent nu dus geen slaven meer, maar kinderen en als 
zodanig erfgenamen, dankzij God. 
Efeze 1 
Lof en dank 
3  Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de 
hemelsferen, in onze eenheid met Christus, met talrijke geestelijke zegeningen 
heeft gezegend. 
4  In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons 
uitgekozen om heilig en zuiver voor Hem te staan, en vol liefde 5 heeft Hij ons 
naar zijn wil en verlangen voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te 
worden, 6 tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn 
geliefde Zoon. 
 
Nieuwe Liedboek 827 
1 Mensen, wij zijn geroepen om te 
leven! 
  Hoog is de hemel boven ons verstand 
  en onder onze voeten hier beneden 
  de goede grond, het groene 
moederland. 

2 God onze toekomst, God is onze 
Vader, 
  Hij is het licht voor onze dagen uit.  
  De hele wereld leeft van zijn genade, 
  Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd. 

 
4 Ja, wij zijn allen zonen der belofte, 
  kinderen van de dag die komen zal, 
  als Hij, de Zoon, de Zon, daalt uit de hoogte, 
  roepend van recht en vrede overal! 
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Gezang 465 
1 Van U zijn alle dingen, 
  van U, o God en Heer, 
  van U de zegeningen 
  die 'k biddende begeer. 
  Gij wilt mijn weg omringen 
  met liefde wijs en teer. 
  Wat wij ooit goeds ontvingen, 
  het is van U, o Heer. 
 

2 Nog voor wij U iets vragen, 
  voorkomt Gij ons gebed. 
  Gij hebt aleer wij klagen, 
  op onze nood gelet. 
  Gij helpt de last ons dragen, 
  Gij steunt bij elke tred, 
  zelfs bij de zwaarste plagen 
  zijt Gij de God die redt. 

4 O mocht ik U beminnen 
  gelijk Gij mij bemint, 
  laat heilge vrees van binnen 
  mij leiden als uw kind! 
  Mocht ik die rijkdom winnen, 
  die roest noch mot verslindt, 
  en werden nooit mijn zinnen 
  door ijdle glans verblind! 
 

5 U zal ik eeuwig eren, 
  die eeuwge goedheid zijt! 
  U blijve, Heer der heren, 
  geheel mijn hart gewijd. 
  Wat kan ik niet ontberen 
  wanneer uw hand mij leidt, 
  wat vuriger begeren 
  dan uwe heerlijkheid! 

Opwekking 520 
1.Wees mijn verlangen, o Heer van mijn 
hart, 
leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht; 
wakend of slapend, vervuld van uw licht. 
  

2.Geef mij uw wijsheid, uw woorden van 
eer, 
dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als uw kind 
dat in uw armen geborgenheid vindt, 
  

3.Geef mij uw schild en uw zwaard in de 
strijd, 
maak mij tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht, als een toren van 
kracht, 
wijs mij omhoog waar uw liefde mij 
wacht. 

 4.Wat baat mij rijkdom of eer van een 
mens: 
bij U te wonen is al wat ik wens, 
met als beloning dat ik op U lijk; 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 

 
5.Hemelse Koning, die het kwaad 
overwon, 
als ik daar kom in het licht van uw zon, 
stralend van vreugde, getooid als een 
bruid, 

gaat mijn verlangen nog meer naar U 
uit. 
Stralend van vreugde, getooid als een 
bruid, 
gaat mijn verlangen nog meer naar U 
uit. 

Mededelingen voor de liturgie kunnen tot donderdag 21.30 uur worden 
doorgegeven 

aan de scriba (scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 06-17 47 88 46) 
 


