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Medewerking van de band “To Connect” ‘/
en de kinderen CGK ~iDDELBURY,

Welkom en mededelingen

Votum en groet

Zingen: Hé hallo, welkom op dit feest

Start: Opening met de doos

Zingen: Wat zou ik aan u kunnen geven

We luisteren naar wat God ons te zeggen heeft — Aron leest dit voor
Het gebed wordt uitgesproken door Vince

Zingen: Koning over alles

Zingen: Ben je groot of ben je klein

Het verhaal van Esther wordt gelezen door Hannah + Femke

We luisteren naar het lied van Esther door Marthijn Buwalda
We luisteren naar Bert

Zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen (canon)

Zingen: Zegekroon

Het dankgebed wordt uitgesproken door Lauren en Bert Jeras
Mededeling waarvoor de collecte bestemd is

Zingen: collecteliedje

We ontvangen de zegen

Uitdelen uitnodigingen schatgravers + op de foto met Femke en je eigen
versierde kroon.

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking,
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden.
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.



http://www.gasthuiskerk.nl/

Hé, hallo

1.Hé, hallo

welkom op dit feest

ben je al wel vaker

of nooit eerder hier geweest
dat maakt niet uit

we gaan er tegenaan

doe je met ons mee

ga dan maar even staan

3.Hé, hallo

dat gaat super goed

onze complimenten

voor hoe jij dat zo snel doet
er komt nog meer

dus blijf maar even staan
doe weer met ons mee
terwijl we verder gaan

Wat zou ik aan U kunnen geven.
want alles is al van U

De dieren op het land

de vogels in de lucht

alles wat er leeft

3.lk zal U loven met heel mijn hart
Ik zal U eren met heel mijn verstand

Koning over alles

Heer in de hemel, wij prijzen U,
onze God en onze Vader.

U alleen weet wat gebeuren moet
in de hemel en op aarde

Heer in de hemel wij vragen U:
geef ons elke dag te eten
Vergeef onze fouten zoals wij

iemand anders ook vergeven

Refrein:
Want U bent Koning over alles ...

Amen, amen.

2.Spring zo hoog je kunt
draai eens in het rond
maak een diepe buiging
en raak dan nu de grond
armen in de lucht

zwaai ze heen en weer
klap nu in je handen

zo prijzen wij de Heer

4Zing eens lekker hard: lalalalala
en nu super zacht: lalalalala
schud elkaar de hand

en roep uit alle macht: YEAH!
handen in je zij

wiebel heen en weer

met ons hele lichaam

prijzen wij de Heer

2.Wat zou ik aan U kunnen geven
want alles is al van U

De hemel en de aarde

ja heel het heelal

omdat U het geschapen heeft

Ik zal U prijzen met al mijn kracht
want dat is waar U naar verlangt

Refrein:

Want U bent Koning over alles,
nu en voor altijd,

de allersterkste en de mooiste
tot in eeuwigheid.

Heer in de hemel wij bidden U:

leer ons zien wat goed en echt is

Wilt U ons beschermen voor elk gevaar,
voor wat fout en nep en slecht is.

Refrein:
Want U bent Koning over alles ...



Ben je groot of ben je klein of ergens
tussenin;

God houdt van jou!

Ben je dik of ben je dun of ben je blank
of bruin;

God houdt van jou!

Hij kent je als je blij bent;
Hij kent je als je baalt

Esther

1.Je leven lijkt een serie toevalstreffers
En nu vindt jij jezelf terug waar je bent
De lijnen van je leven komen samen
Samen in dit moment

3.Maar Esther houdt je hoofd omhoog
Esther houdt je hoofd omhoog

Esther houdt je hoofd omhoog

En je rug recht

5.En Esther houdt je hoofd omhoog
Esther houdt je hoofd omhoog
Esther houdt je hoofd omhoog

En je rug recht

6.Het verhaal dat gaat ook zonder jou wel
verder

Er komt vast wel redding uit een andere
hoek

Maar waarom klopt jouw hart hier harder dan
het anders altijd doet

8.Esther houdt je hoofd omhoog
Esther houdt je hoofd omhoog
Esther houdt je hoofd

Dus houdt hoofd omhoog

Raak de moed niet kwijt

'k Stel mijn vertrouwen

op de Heer, mijn God.

Want in zijn hand

ligt heel mijn levenslot.

Hem heb ik lief,

zijn vrede woont in mij.

'k Zie naar Hem op en 'k weet:
Hij is mij steeds nabij.

Hij kent je als je droevig bent;
Hij kent je als je straalt.

Het geeft niet of je knap bent;
Het geeft niet wat je doet;
God houdt van jou!

Hij is vol liefde.

God houdt van jou!

2.Je vroeg je wel eens af wat is de reden
Dat uitgerekend jij hier nu moest zijn

En nu het dan toch lijkt te begrijpen

Voel je je veel te klein

4Je wil dit niet

Maar jij wilt ook niets anders

Je bent levender dan jij ooit bent geweest
Je stoute schoen en je mooiste kleren
Van hoop en vrees

7.En ik weet er is geen briefje uit de hemel
En het lijkt zo stom toevallig allemaal

Maar wie goed Kijkt leest een plan tussen de
regels van jouw verhaal

De hoop is in de hand die jouw regels schrijft
Houdt hoofd omhoog

Raak de moed niet kwijt

De hoop is in de hand die jouw regels schrijft



Zegekroon

1.U zult altijd voor ons strijden

U hebt steeds uw trouw getoond
Deze waarheid is mijn blijdschap
Heer, U draagt de zegekroon

U, mijn helper en beschermer

U, mijn redder en mijn vriend

Uw genade is mijn adem en mijn lied

3.Halleluja!

Jezus overwon

Jezus overwon
Halleluja! Prijs Hem
Die de wereld overwon

5.Halleluja!

Jezus overwon

Jezus overwon
Halleluja! Prijs Hem
Die de wereld overwon

Aan het kruis leek U verslagen
Maar U hebt de dood onttroond
Zelfs het graf kon U niet houden
Want U draagt de zegekroon

U draagt de zegekroon
Halleluja!

Halleluja!
Jezus overwon

Collecteliedje
Beetje bij beetje
van jou en van mij.
Beetje bij beetje,
zo geven wij blij.

Alles bij alles,

nu wordt het nog meer.
Alles bij alles

voor God, onze Heer.

2.Waar uw grootheid wordt bezongen
Wil ik knielen voor uw troon

Waar U bent, verstilt de onrust

Want U draagt de zegekroon

Vul dit huis nu met uw glorie

Vul ons hart met heilig vuur

Uw genade is mijn adem en mijn lied

4.U zult altijd voor ons pleiten

U zocht door tot U ons vond

En geen macht kan U bestrijden
Want U draagt de zegekroon

U bent Jezus, de Messias

Die de wereld redding biedt

Uw genade is mijn adem en mijn lied

6.Elke muur wordt neergehaald
leder bolwerk afgebroken

U draagt de zegekroon

U overwon, U overwon!

Jezus overwon
Halleluja! Prijs Hem
Die de wereld overwon

Elke muur wordt neergehaald
leder bolwerk afgebroken

U draagt de zegekroon

U overwon, U overwon!

Beetje bij beetje,

wij geven ons deel.
Beetje bij beetje

en zo wordt het veel.

Einde:
Alles bij alles
voor God, onze Heer



