ZONDAG 26 maart 2023 N
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live \}?"‘/’b

Kerkdienst: 16.30 u: ds. Afinus de Vries A
organist: Annette van der Stel J
lector: Ineke Paardekooper CGK LETHY

Welkom en mededelingen

Zingen: Nieuwe Liedboek 412 vers 1

We richten ons naar God (staande)
Zingen: Nieuwe Liedboek 412 vers 3 en 4
Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing 1: Marcus 14: 1-2, 10 -11
Zingen: Nieuwe Psalm Berijming 41: 3en 5
Schriftlezing 2: Marcus 14: 17 — 21, 43 - 52
Zingen: Nieuwe Psalm Berijming 55: 1 en 4
Verkondiging: tekst Marcus 14 : 45

Zingen: Nieuwe Liedboek 575: 1 en 2
Dankzegging en voorbeden

Collecte aankondiging

Geloofsbelijdenis (staande)

Zingen: Nieuwe Liedboek 624

Zegen van God

Wanneer je n.a.v. €én van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking,
neem dan gerust contact op met onze predikant ds. Bert Renkema (0118-436233)
of predikant@gasthuiskerk.nl of met één van de kerkenraadsleden.
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.
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Nieuwe Liedboek 412

1 Wij loven U, o God, belijden U als 3 U, Vader, U zij lof op een verhoogde
Heer. toon!

Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld Lof en aanbidding zij uw eengeboren
eer. Zoon.

U zingen alle heemlen, serafs, Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster
machten, tronen, is gegeven,

onafgebroken rijst hun lied op hoge ons in de waarheid leidt, de weg van
tonen: eeuwig leven.

Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der U looft uw kerk alom, waar Gij die ook
legerscharen, vergaarde;

wiens grootheid aard' en hemel heerlijk U looft wat loven kan, in hemel en op
openbaren! aarde!

4 U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit,
des Vaders eenge Zoon, zij lof in eeuwigheid!
De mensheid lag in schuld en vlioek voor God verloren:
Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd verkoren.
Gij hebt aan 't kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen
en ons de weg gebaand om tot Gods rijk te komen.

Bijbellezing: Marcus 14

1.De volgende dag zou het feest van Pesach en het Ongedesemde brood
beginnen. De hogepriesters en schriftgeleerden zochten naar een
mogelijkheid om Hem door middel van een list gevangen te nemen en te
doden. ? ‘Maar niet op het feest,’ zeiden ze, ‘want dan komt het volk in
opstand.’

Toen ging Judas Iskariot, een van de twaalf, naar de hogepriesters om
Hem aan hen uit te leveren. '* Toen zij dit hoorden, waren ze opgetogen
en beloofden ze hem geld te zullen geven. En hij zon op een mogelijkheid
om Hem op een geschikt moment uit te leveren.

Toen de avond was gevallen, kwam Hij met de twaalf. ¢ Terwijl ze
aanlagen voor de maaltijd, zei Jezus: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie, die
met Mij eet, zal Mij uitleveren.’ '° Ze werden bedroefd en vroegen een
voor een aan Hem: ‘lIk ben het toch niet?’ °° Maar Hij zei tegen hen: ‘Het
is een van jullie twaalf, die met Mij uit dezelfde schaal eet. ?* Want de
Mensenzoon zal heengaan zoals over Hem geschreven staat, maar wee
de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor
hem zijn als hij nooit geboren was.’



Nog voor Hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de twaalf, in
gezelschap van een met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de
hogepriesters, schriftgeleerden en oudsten was gestuurd. *4 Judas, die Hem zou
uitleveren, had met hen een teken afgesproken. Hij had gezegd: ‘Degene die ik
kus, die is het. Neem Hem gevangen en voer Hem weg onder strenge
bewaking.” “> Toen hij eraan kwam, liep hij recht op Jezus af, zei: ‘Rabbi!’ en kuste
Hem. “® Ze grepen Hem vast en namen Hem gevangen. “ Een van de
omstanders trok een zwaard, haalde uit en sloeg de dienaar van de hogepriester
een oor af. ¢ Jezus zei tegen hen: ‘U bent er met zwaarden en knuppels op uit
getrokken om Mij te arresteren, alsof Ik een misdadiger ben! *° Dagelijks was Ik
bij u in de tempel om onderricht te geven, en toen hebt u Me niet
gevangengenomen; maar dit gebeurt omdat de Schriften in vervulling moeten
gaan.’ Y Toen lieten allen Hem in de steek en vluchtten weg. °* Een jongeman,
die alleen een linnen kleed aanhad, probeerde bij Hem te blijven, maar toen ook
hij werd vastgegrepen, °? liet hij het kleed in hun handen achter en vluchtte naakt
weg.

Nieuwe Psalm Berijming 41

3. Hoor hoe mijn vijand fluistert en vertelt:
‘Die komt niet meer uit bed.

Een dodelijke kwaal heeft hem geveld;
geen kans dat hij het redt!’

Zelfs hij in wie ik veel vertrouwen had,
mijn steun en toeverlaat,

mijn vriend met wie ik aan één tafel at,
heeft nu een hart vol haat.

5. Geprezen zij in alle eeuwigheid
Israéls God, de HEER.

Zing mee en laat het klinken voor altijd:
amen, aan Hem de eer!

Nieuwe Psalm Berijming 55
1. Luister, mijn God, naar mijn gebeden. 4. Werd ik gehoond door wie mij haten,

Ik heb al veel te lang geleden. het zou me onverschillig laten.

Keer eindelijk mijn lot ten goede. Maar jij was het, op wie ik bouwde,
De vijand scheldt, gebruikt geweld. mijn beste vriend, nu nietsontziend.
Steeds als hij dreigt en kansen krijgt Ooit, een van geest, vierden we feest.
voel ik zijn haat en blinde woede. Jij was de man die ik vertrouwde.



Nieuwe Liedboek 575

1 Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Nieuwe Liedboek 624

1 Christus, onze Heer, verrees,
halleluja!
Heilge dag na angst en vrees,
halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis,
halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!

3 Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja,
heeft verzoening ons bereid,
halleluja!
Nu is Hij der heemlen Heer,
halleluja!
Englen juublen Hem ter eer,
halleluja!

2 Gij die alles hebt gedragen
al de haat en al de hoon,
die beschimpt wordt en geslagen,
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
als de minste mens gebonden,
aangeklaagd om onze zonde.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

2 Prijst nu Christus in ons lied,
halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja,
die aanvaardde kruis en graf,
halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf,
halleluja!

Mededelingen voor de liturgie kunnen tot donderdag 21.30 uur worden

doorgegeven

aan de scriba (scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 06-17 47 88 46)



