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Kerkdienst: 9.30 u ds. Jan Wessels (Den Haag) ‘

l‘l 4
organist: Arjen van Dalen ’

lector: Carla van Eijzeren CGK 1A Sokinum,
medewerking van de huisband “To connect”

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 26:1,2en 3

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Opwekking 797 “Breng ons samen”

We luisteren naar de 10 geboden

Zingen: Gezang 365:1 en 2

Gebed

Uitnodiging voor de kinderkerk door leiding van de Kinderkerk
Zingen: Kinderlied “E€n grote familie”

Schriftlezing: Romeinen 10:1-14

Zingen: Psalm 5:4 en 6 NB

Verkondiging: (tekst: Romeinen 10:9-11; thema: Kiezen voor Jezus)
Korte verwerking &

Zingen: Gezang 477:1en 2

Dankgebed en voorbede

Aankondiging collecte

Zingen: Opwekking 801 “Mijn hart gelooft”

Zegen e o o e e e e e —
Psalm 26
1 O Heer, op wie ik pleit, 2 Mijn oog ziet, waar ik ga,
in mijn eenvoudigheid uw trouw en uw gena.
heb ik geleefd, U toegewend. Ik ben niet in de kring gegaan
Op U is al mijn hopen. der valsen en verraders;
Ik leg mij voor U open, bij listig' euveldaders
die mij in hart en nieren kent. en leugenaars zat ik niet aan.
3 Ik was mijn handen rein, uw wondren zingend eren,
dat ik bij hen mag zijn, want ik heb lief, o Here,
die in een stoet om uw altaar uw hoge woning wonderbaar!



Opwekking 797 - Breng ons samen — SELA

1.U roept ons samen als kerk van de
Heer,

verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich
thuis!

3.Breng ons samen, één in uw naam.
leder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

4.U roept ons samen voor Woord en
gebed,

als deel van uw kerk wereldwijd.

Wij bidden om vrede, verzoening en
recht;

5.Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.

Vader, maak ons één!

Gezang 365

1 De zonden zijn vergeven!
Dit is een woord ten leven,
bevrijdend van de schuld.
Wat God ons ooit beloofde,
wordt nu voor wie geloofde
in Jezus' naam geheel vervuld.

Kinderlied: “Eén grote familie”

2.Jaag naar de liefde, de vrucht van de
Geest

die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons
geeft:

veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en
aanvaardt.

gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het
geheim,

om samen uw kerk en van Christus te
zZijn.

2't Is ook voor mij geschreven:
ook ik mag uit Hem leven
die ons genezen heeft.
Zijn liefde tot de zijnen
brengt ons met Hem in 't reine,
wij weten dat Hij ons vergeeft.

Ik ben geboren in een gezin dat is m'n plek hier is m'n huis
Van de wieg tot aan het graf hoor ik erbij zijn zij m'n thuis

En tja je kiest elkaar niet uit je moet het samen zien te doen
Dus sla die handen in elkaar en geef mekaar een dikke zoen

Refrein:

2.Er zijn heus van die momenten da'k alleen zou willen zijn
Toch gaat er niks boven een tafel met de mensen van wie ik hou
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Ze steunen mij door dik en dun en hun liefde maakt me vrij

Om te worden wie ik diep van binnen echt zou willen zijn

Refrein:

3.Als jij nou geen familie hebt of ze zijn veel te ver weg

Schuif dan maar aan want aan de tafel is er altijd nog wel plek

Hier is een schouder om op te huilen en een bedje op de bank

Maar als je gaat zeuren plakken we je net zo goed ACHTER HET BEHANG
Refrein 2x

Schriftlezing: Romeinen 10

Broeders en zusters, ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God dat ze
zullen worden gered. 2 lk kan van hen getuigen dat ze God vol toewijding dienen,
maar het ontbreekt hun aan inzicht. 3 Omdat ze Gods gerechtigheid niet kennen,
proberen ze hun eigen gerechtigheid te laten gelden, en erkennen ze die van God
niet. 4 De wet evenwel vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft
rechtvaardig zal worden verklaard. ® Mozes zegt over de rechtvaardigheid die op
grond van de wet verkregen wordt: ‘Wie doet wat de wet voorschrijft, zal

leven.’ ® En dit zegt de rechtvaardigheid die geschonken wordt op grond van
geloof: ‘Zeg niet bij uzelf: Wie zal opstijgen naar de hemel?’ — dat wil zeggen: om
Christus naar beneden te brengen. 7 Of: ‘Wie zal afdalen naar de onderwereld?’ —
dat wil zeggen: om Christus bij de doden vandaan naar boven te brengen. 8 De
rechtvaardigheid zegt iets anders: ‘Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw
hart’ — en dat betreft de boodschap van het geloof die wij verkondigen. ° Als uw
mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood
heeft opgewekt, zult u worden gered. '° Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig
worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered. ' Want de Schrift
zegt: ‘leder die in Hem gelooft, komt niet bedrogen uit.” 2 En er is geen
onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer.
Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die Hem aanroepen, ' want er staat: ‘leder die
de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’

4 Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe
kunnen ze in Hem geloven als ze niet over Hem hebben gehoord? En hoe kunnen
ze over Hem horen zonder dat iemand Hem verkondigt?

Psalm 5

4 Maak door uw trouw uw paden effen, 6 Maar die uw lieve naam belijden,
want mijn belagers staan in 't rond. vinden een schuilplaats aan uw hart:
Een open groeve is hun mond, zij zullen vrij van zorg en smart

hun tong een wapen dat ze heffen juichende zich in U verblijden

om mij te treffen. ten allen tijde.



Gezang 477.
1 Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheids-leven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Opwekking 801

2x:

Mijn hart gelooft,

mijn mond belijdt

dat Jezus leeft,

en leeft in mij.

Ik houd mij vast aan Hem

met alles wat ik ben,

mijn hoop is in zijn naam alleen.

Mijn hart gelooft,

mijn mond belijdt:

waar ik ook ben,

daar is Hij bij.

God toont zijn koninkrijk.

Ik draag zijn heerlijkheid
door zijn aanwezigheid in mij.

(Refrein)
Bridge 2x:
God is achter en voor mij,

omgeeft mij altijd.

(Refrein)

2 Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Refrein:

Immanuel,

God dichtbij.

Hij is het leven,

het vuur in mij.
Immanuel,

God dichtbij.

Hij is het leven in mij.

Hij is boven en onder,
zelfs binnenin mij.

Immanuel,
God dichtbij.
Hij is het leven.
Immanuel,
God dichtbij.
Hij is het leven,
het vuur in mij.
Immanuel,
God dichtbij.
Hij is het leven.



