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Welkom en mededelingen
Zingen: Zingende gezegend 145: 1 — 6 (wisselzang)
Moment van inkeer en persoonlijk gebed
Woord van verwachting
Een groet van God
Zingen: Voor U belijden wij o Heer (melodie Psalm 60)
Gods wil voor ons leven
Zingen: Opwekking 389
Gebed bij de opening van het Woord
Kindermoment en kinderlied: “In de tuin”
Schriflezing: Exodus 21 vers 28 — 32
Zacharia 11 vers 12 en 13
Mattels 26 vers 6 — 16
1 Petrus 1 vers 17 — 19
Zingen: Opwekking 268
Verkondiging n.a.v. Mattels 26: 14 en 15
Zingen: Gezang 177: 1 en 6
Dankzegging en voorbeden
Aankondiging collecten
Zingen: Opwekking 461
Zegen
Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking,

neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden.
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.
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Lied 145 vers 1 — 6 (wisselzang) (Zingende gezegend)

Allen:

1. Lam Gods dat alle zonden

der wereld draagt,

om ons wordt Gij gebonden,

om ons geplaagd —

erbarm U, erbarm U, erbarm U over
ons!

Vrouwen:

3. Lam Gods, om ons onschuldig
gehaat, gesmaad,

om ons vermenigvuldigt

zich al dit kwaad —

erbarm U, erbarm U, erbarm U over
ons!

5. Vrouwen:

Lam Gods dat hebt gegeven

uw kostbaar bloed

om ons te laten leven

in overvloed —

erbarm U, erbarm U, erbarm U over
ons!

Mannen:

2. Lam Gods dat als een herder

de kudde weidt,

om ons wordt Gij steeds verder

ter dood geleid —

erbarm U, erbarm U, erbarm U over
ons!

4. Mannen:

Lam Gods dat geen gebreken,
geen vlek vertoont,

om ons, om ons bezweken,

door ons gehoond —

erbarm U, erbarm U, erbarm U over
ons!

6. Allen:

Lam Gods dat ons bevrijdde

uit slavernij,

om ons wilde Gij lijden,

U prijzen wij —

Gezegend, gezegend, gezegend, Heer,
zijt Gij!

Voor U belijden wij, 0o HEER (melodie: Psalm 60)

1. Voor U belijden wij, o Heer,
voor heel uw kerk en voor elkaar:
wij gingen op de weg van 't kwaad,
wij zondigden met woord en daad;
ook in gedachten waren wij

van ongerechtigheid niet vrij.
Ontferm U, Heer, wil ons vergeven,
geleid ons tot het eeuwig leven.

3. Om U te dienen maakte Gij
van schuld en zondemacht ons vrij.
De Boze volgen wij niet meer,
want Gij alleen zijt onze Heer!

2. O God, die ons van schuld bevrijdt,
wij loven uw barmhartigheid!

Genadig komt Gij tegemoet

de zondaar, die Gij leven doet.

Gij spreekt uw woord, Gij raakt ons aan,
herschept ons tot een nieuw bestaan,
uw liefde komt ons hart genezen;

0 God, uw goedheid zij geprezen.

Vervul ons met uw Geest, uw kracht,
en maak ons op uw rijk bedacht;
maak onze woorden, onze daden
tot tekenen van uw genade.



Gods wil voor ons leven: 1 Petrus 4: 1 en 2

1 Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich
wapenen met dezelfde gezindheid als Hij. Immers, wie in zijn aardse leven
geleden heeft, heeft afstand genomen van de zonde.

2 Dan laat u zich gedurende de rest van uw leven niet meer leiden door
menselijke verlangens maar door Gods wil.

Opwekking 389
Create in me a clean heart, 0 God )
and renew a right spirit within me. )2x

Cast me not away

from thy presence, o Lord

and take not thy Holy Spirit from me.
Restore unto me the joy of thy salvation
and renew a right spirit within me.

Kindermoment en kinderlied
In een tuin — Elly en Rickert
1.In een tuin in een tuin lang geleden 2.In de tuin in de tuin van gebeden

Leerden Adam en Eva tevreden Daar heeft Jezus
Maar de slang spuugde gif en venijn Gehuild en geleden
In die mooie tuin Om de mensen hun zonden en pijn

In die donkere tuin
3.In de tuin in de tuin die zal komen
Waar de mensen al zo lang van
Dromen
Zal het vrede in eeuwigheid zijn
In die mooie tuin
In die mooie tuin

Schriftlezing: Exodus 21 vers 28 — 32
28 Wanneer een stier een man of vrouw zodanig stoot dat deze sterft, moet die
stier gestenigd worden en mag het vlees ervan niet gegeten worden. De eigenaar
gaat echter vrijuit.
29 Maar als die stier een man of vrouw doodt terwijl hij voor die tijd al stotig was,
en de eigenaar was gewaarschuwd maar had hem niet vastgezet, dan moet niet
alleen de stier gestenigd worden maar moet ook de eigenaar ter dood gebracht
worden.
30 Legt men hem een afkoopsom op, dan moet hij als losprijs voor zijn leven de
volle som die hem wordt opgelegd betalen.
31 Deze regels gelden ook als de stier een jongen of meisje stoot.
32 Als hij een slaaf of slavin stoot, moet aan zijn of haar meester dertig sjekel
zilver worden betaald en moet de stier gestenigd worden.
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Schriftlezing: Zacharia 11: 12 en 13

12 Ik zei tegen hen: ‘Als u tevreden bent, keer me dan mijn loon uit; zo niet, laat
het dan maar.’ En ze betaalden mij mijn loon uit, dertig sjekel zilver.

13 Toen zei de HEER tegen mij: ‘Bied het de smelter maar aan, dat vorstelijke
loon dat zij Me waard vinden.’ Dus bood ik de smelter dat zilver aan en smeet het
bij hem in de tempel neer,

Schriftlezing: Mattelis 26: 6 — 16

6-7 Toen Jezus in Betanié in het huis van Simon — degene die aan een huidziekte
had geleden — aanlag voor de maaltijd, kwam er een vrouw naar Hem toe. Ze had
een albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd.

8 De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden: ‘Wat een verspilling!

9 Die olie had immers duur verkocht kunnen worden, en dan hadden we het geld
aan de armen kunnen geven.’

10 Jezus hoorde het en zei: ‘Waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets
goeds voor Mij gedaan.

11 Want de armen zijn altijd bij jullie, maar Ik zal niet altijd bij jullie zijn.

12 Door die olie over Mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het
graf.

13 Ik verzeker jullie: waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, daar
zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’

14 Daarop ging een van de twaalf, namelijk Judas Iskariot, naar de hogepriesters
15 en zei: ‘Wat krijg ik van u als ik Hem aan u uitlever?’ Ze betaalden hem dertig
zilverstukken.

16 Vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om Hem uit te leveren.

Schriftlezing: 1 Petrus 1: 17 - 19

17 En als u Hem Vader noemt die iedereen naar zijn daden beoordeelt, zonder
aanzien des persoons, heb dan ook ontzag voor Hem tijdens uw leven als
vreemdeling.

18 U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent
vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geérfd,

19 maar met het kostbare bloed van Christus, als dat van een lam zonder smet of
gebrek.

Opwekking 268

1. Hij kwam bij ons, heel gewoon, Refrein:

de Zoon van God als mensenzoon. Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij diende ons als een knecht Hij heeft zijn leven afgelegd.

en heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept

om te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.



2. En in de tuin van de pijn

verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'.

Refrein: Zie onze God......

4. Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er ned'rig en klein?

Die zal bij ons de grootste zijn.

Refrein: Zie onze God.....

Gezang 177 vers 1 en 6

1. Leer mij, o Heer, uw lijden recht
betrachten,

in deze zee verzinken mijn gedachten:
o liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden.

Opwekking 461

1. Mijn Jezus, mijn redder;
Heer, er is niemand als U.
Laat elk moment,

al wat ik denk,

vol zijn van uw liefde, Heer.

Refrein:

Juich voor de Heer,

heel de aarde wees blij.

Zing van de Koning

en zijn heerschappij.

Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van uw naam.

U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
mijn leven lang loven,

want U heb ik lief.

Niets is zo goed als een leven

heel dicht bij U.

3. Zie je de wonden zo diep.

De hand die aard' en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.

De Man, die onze zonden droeg.

Refrein: Zie onze God....

6. Daar Ge U voor mij hebt in de dood
gegeven,

hoe zou ik naar mijn eigen wil nog
leven?

Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden
mijn hart niet wijden?

2. Mijn schuilplaats, mijn trooster,
veilige toren van kracht;

adem en stem,

al wat ik ben,

brengen U voortdurend eer.



