ZONDAG 2 april 2023
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live
Kerkdienst:
16.30 uur; Ds. Rob van der Toorn (Leiden)
Lector: Carla van Eijzeren
Band: “to Connect”

CGK Gasti¥iibe e,

Welkom en mededelingen
ZINGEN: Opwekking 727 (= Psalmen voor Nu 16) (staand)
Stilte om tot God te naderen
Groet van God
ZINGEN: - belijdenis van vertrouwen: Opwekking 640
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing: Galaten 1,1-5
ZINGEN: Opwekking 856: 1
Schriftlezing: Galaten 2,15-21
ZINGEN: Opwekking 856: 2
Schriftlezing: Galaten 5,29-24 en Galaten 6,11-18
ZINGEN: Opwekking 856: 3 + slot
Verkondiging n.a.v. Heidelbergse Catechismus zondag 16
ZINGEN: Opwekking 857
Dankgebed en voorbede
Inzameling van gaven
ZINGEN: Opwekking 826
Geloofsbelijdenis (staand)
ZINGEN: Opwekking 331 (staand)
Zegen van God

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking,
neem dan gerust contact op met onze predikant ds. Bert Renkema (0118-436 233) of
predikant@gasthuiskerk.nl of met één van de kerkenraadsleden.

Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.

Opwekking 727 (= Psalmen voor Nu 16)

1.Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig.

Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen:

Ik heb U nodig, Heer, De rest is overbodig.

De mensen hebben andere idolen

En wringen zich voor hen in honderd bochten,

Maar dat zal ik nooit doen En zelfs hun naam niet noemen.
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2.Mijn God, U vult mijn bord,
U vult mijn beker.

U hebt iets moois bedacht
En straks is het van mij.

U houdt mijn hele leven

in uw handen

En ik kom goed terecht,
Want dat hebt U gezegd.

4. Want U zult mij niet
zomaar laten sterven.

Ik hoef niet naar het graf,
Want U laat mij niet los.

Opwekking 640

Ik hef mijn ogen op naar de bergen
Waar komt mijn hulp vandaan?

Ik hef mijn ogen op naar U, Heer
Die mij bij zal staan

Refrein: Mijn hulp is van U, Heer

Die alles heeft gemaakt

U zult voorkomen datlk wankel of val.
U bent mijn beschermer

Die over mij waakt

N N N N N N N N

Mijn hulp is van U, Heer 3x

Galaten 1,1-5

3.De hele nacht lig ik

aan God te denken.

Ik voel dat Hijj er is,

Zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij

en zeker van mijn redding.
Ik leef, ik leef naast God,
Ik val niet uit zijn hand.

U wilt mij leren waar

ik het moet zoeken.

Heel dicht bij U, mijn God,
Zal ik gelukkig zijn.

Die niet sluimeren of slapen zal

Wat kan mij gebeuren

Door zon of door maan?

U bent mijn schaduw, U bent er altijd
Bewaart heel mijn leven

Mijn komen en gaan

U beschermt mij tot in eeuwigheid )
Mijn hulp is van U, Heer ) 2Xx

— = N

1 Van Paulus, een apostel die niet is aangesteld of gezonden door mensen, maar door Jezus
Christus en God, de Vader, die Hem uit de dood heeft opgewekt, 2 en van alle broeders en
zusters die bij mij zijn. Aan de gemeenten in Galatié. 3 Genade zij u en vrede van God, onze
Vader, en van de Heer Jezus Christus, 4 die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons
te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld, overeenkomstig de wil van onze God en
Vader. 5 Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.

Opwekking 856: 1

1.Het bloed van Jezus spreekt voor mij
Mijn ziel, wees stil en kijk omhoog
Want uit het stof van Golgotha

Daar stijgt een roep op naar Gods troon
Niet om vergelding, niet om wraak

Het is volbracht. God sluit mijn zaak
Vergeving wint voorgoed het pleit

Het bloed van Jezus spreekt voor mij

Opwekking 856: 2

2.Mijn hart begrijpt dit wonder niet
Hij wast mij schoon van elke smet
Mijn schaamte doet Hij zelf teniet
Van ketens vrij leef ik voor Hem

Mijn schuld is groot, maar groter nog
Is zijn genade, die mij kocht

Een zee van liefde, zonder eind

Het bloed van Jezus spreekt voor mij



Galaten 2,15-21

15 Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, 16 weten we dat
iemand niet rechtvaardig verklaard wordt door de wet na te leven, maar door geloof in Jezus
Christus. Daarom stellen ook wij ons vertrouwen in Christus Jezus, opdat wij rechtvaardig
verklaard worden door het geloof in Hem en niet door het naleven van de wet. Want geen mens
wordt rechtvaardig verklaard door de wet na te leven. 17 Uit ons streven om door geloof in
Christus rechtvaardig verklaard te worden, blijkt dat ook wijzelf zondaars zijn. Betekent dit dan
dat Christus in dienst staat van de zonde? Natuurlijk niet. 18 Maar als ik weer aanneem wat ik
had verworpen, laat ik zien dat ik een overtreder ben. 19 Want de wet werd mijn dood, maar ik,
dood voor de wet, leef voor God. Met Christus ben ik gekruisigd: 20 ikzelf leef niet meer, maar
Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij
heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. 21 |k verwerp Gods genade niet; als we
door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn.

Galaten 6,11-18

11 U ziet het aan de grote letters: ik schrijf u nu eigenhandig. 12 Degenen die u dwingen u te
laten besnijden willen daarmee goede sier maken, alleen maar om te voorkomen dat ze worden
vervolgd omwille van het kruis van Christus. 13 Ze zijn voor de besnijdenis maar leven zelf niet
volgens de wet; ze willen dat u zich laat besnijden om zich daarop te kunnen laten voorstaan.
14 Maar ik — ik wil me op niets anders laten voorstaan dan op het kruis van onze Heer Jezus
Christus, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld. 15 Het doet er niet
toe of iemand besneden is of niet, maar alleen of iemand een nieuwe schepping is. 16 Moge er
vrede en barmhartigheid zijn voor allen die bij deze maatstaf blijven, en voor het Israél van God.
17 En laat voortaan niemand mij meer tegenwerken, want ik draag de littekens van Jezus in
mijn lichaam. 18 Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen.

ZINGEN: Opwekking 856: 3 + slot

3.Wie nu nog tegen mij getuigt Water en bloed liep uit zijn wond

Dat ik de dood verdien als straf Het werd voor mij de levensbron

Die wijs ik op dat ruwe kruis Zijn overwinning redt ook mij

Waar Christus' dood mij leven gaf Het bloed van Jezus spreekt voor mij

Refrein: Waardig is het Lam - eens voor ons geslacht
Nu de hoogste Heer. Glorie voor Zijn naam
Hemel, roep het luid. Aarde, zing het uit, Jezus' bloed bevrijdt. Glorie voor Zijn naam,Jezus!

4.Nu zingt mijn ziel een nieuw refrein Geen oordeel maakt mij nu nog bang
Vol van geloof, onwankelbaar Ik leef in hoop, mijn leven lang

Die voor mij stierf, zal Koning zijn Zijn Woord staat vast. Hier sta ik: vrij
Wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar Het bloed van Jezus spreekt voor mij

Genade wint. God spreekt mij vrij Het bloed van Jezus spreekt voor mij

Opwekking 857

1.Wie troost in leven en in dood? Zijn liefde houdt ons overeind
Christus zelf! Christus zelf! Refrein: Oh zing halleluja!

Wat geeft ons zekerheid en hoop? Eén Hoop leeft voor eeuwig.
Wij zijn nu Zijn eigendom Oh zing halleluja!

Wie houdt ons leven in Zijn hand? Jezus Christus, wordt verhoogd
Wat is ooit sterker dan Zijn plan? Hoop in leven en in dood!

Wie houdt ons vast — tot aan het eind?



2.Welk woord kalmeert de bangste ziel?
God is goed! God is goed!

Waarin kan ik Zijn goedheid zien?
Bovenal in Jezus' bloed

Wie staat er boven storm en angst
Leert ons geloven, desondanks?
Wie stuurt de stroming die ons stuwt
3.Wat zingen wij tegen de dood?
Christus leeft! Christus leeft!
Waarmee wordt ons geloof beloond?
Eeuwig leven, dichtbij Hem

Hij wekt ons op, als Hij verschijnt
Zonde en dood zijn dan voorbij

Opwekking 826

God keek genadig naar mij om

Hij greep mij vast voor ik verdronk
En zette mij weer op vaste grond
De Heer is mijn bevrijder

Ik weet hoe lang de nacht ook duurt
God helpt mij over elke muur

Ik zie al licht aan de horizon

De Heer is mijn bevrijder

Refrein: Is er iemand als onze God
Die ons liefheeft en ons verlost

Hij heeft betaald voor ons allemaal
De Heer is mijn bevrijder

Hij draagt mij tot mijn de laatste dag
Laat mij niet achter in het graf

Hij wekt mij op en roept mij naar huis
De Heer is mijn bevrijder
Refrein:

Alle eer aan God de Vader
Alle eer aan God de Zoon
Alle eer aan God de trooster
De Heer is mijn bevrijder

Opwekking 331

Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader
die ons Jezus zond.

(2x)

Naar vaste wal, naar Jezus toe?
Refrein: Oh zing halleluja....

Een feest vol vreugde, zonder eind
Bij Christus zijn, in eeuwigheid! (Oh,
Jezus)

Refrein 2x

Oh zing halleluja!

Op Hem alleen rust mijn geloof

Hij brengt tot bloei wat Hij belooft
De winter wijkt en de lente komt

De Heer is mijn bevrijder

Ook als het wachten moeilijk is

Ook als ik treur om wie ik mis

Zijn liefde draagt mij door alles heen
De Heer is mijn bevrijder

Refrein:

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,
zegt de arme: ik ben rijk,

om wat de Here heeft gedaan voor ons.
(2x)

Breng dank.



