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ZONDAG 4 juni 2023 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

 

Kerkdienst 
 
9.30 uur:  Ds. Bert Renkema 

     Organist: Peter Geldof jr 

    Lector: Bep van Herk 

 
Welkom en Mededelingen 
Zingen: Opwekking 733 - 10.000 redenen 
We steken de Paaskaars aan en richten ons naar God 
Zingen: Psalm 8 vers 1 en 3 
Gods woorden ten leven: Matteüs 6,24-34 
Zingen: Psalm 104 vers 1, 7 en 8 
Gebed om de Heilige Geest 
Kinderlied: ‘Doen wat Jezus zegt’ (Elly & Rikkert) 
Bijbellezing: Jesaja 40,12-31 
Zingen: Opwekking 770 
Verkondiging n.a.v. Jesaja 40,25 - Thuis bij God (3) - ‘... die in de hemelen is’. 
Zingen: Gezang 429 vers 1 en 3 
Dankgebed en voorbeden 
Collecte-aankondiging 
Zingen: NLB 705 vers 1, 3 en 4 
Zegen van God 
 

 
Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, neem 

dan gerust contact op met onze predikant ds. Bert Renkema (0118-436 233)  of 
predikant@gasthuiskerk.nl of met één van de kerkenraadsleden. 

Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 

 
 

http://www.gasthuiskerk.nl/live
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Opwekking 733 - 10.000 redenen 
 
De zon komt op, 
maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, 
prijs nu zijn heilige naam.  
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 
verheerlijk zijn heilige naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. 
Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;  
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
(Refrein) 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen;  
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
(Refrein 2x) 
 
Verheerlijk zijn heilige naam. (2x) 
 

Psalm 103:1 en 8 Oorspr. titel: 10.000 reasons (Bless the Lord) Tekst & muziek: Matt Redman / Jonas Myrin Ned. tekst: Harold ten Cate 

©2011 Shout! Publishing / Thankyou Music / Worshiptogether.com Songs/ Sixsteps Music / Said And Done Music / Small Stone Media 

 
Psalm 8 vers 1 en 3 
 
1. HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven - 
machtige God, Gij die uw majesteit 
ten hemel over ons hebt uitgebreid. 
 
3. Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, 
de maan, de duizend sterren die daar branden, 
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 
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Psalm 104 vers 1, 7 en 8 
 
1. Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht. 
Bekleed is Hij met majesteit en pracht, 
het licht heeft Hij als mantel omgeslagen, 
Hij maakt de wolken tot zijn zegewagen. 
Hij die de hemel uitspant als een tent, 
Hij bouwt zijn zalen in het firmament. 
Op vleugels van de wind schrijdt Hij verheven, 
storm zendt Hij uit, door vuur wordt Hij omgeven. 
 
7. O Heer, hoe groot moet dan uw wijsheid zijn, 
Gij hebt het al gemaakt, van groot tot klein. 
Vol is de aarde van uw wonderwerken. 
Daar is de zee, hoe wijd stelt Gij haar perken. 
Hoe wemelt zij van dieren zonder tal. 
De schepen varen aan van overal. 
En in de schoot der zee leggen uw handen 
de leviathan spelende aan banden. 
 
8. Al wat er in uw grote schepping leeft 
wacht, Heer, op U, tot Gij hun voedsel geeft. 
Ontsluit G'uw hand, zij zamelen de gaven 
waarmee Gij hen wilt spijzigen en laven. 
Verberg Gij uw gezicht, hen dreigt de dood, 
stof worden zij weer in der aarde schoot. 
Maar d'adem van uw Geest brengt hen tot leven: 
het aardrijk wordt een nieuwe bloei gegeven. 
 
Kinderlied: ‘Doen wat Jezus zegt’ (Elly & Rikkert) 
 
Mensen maken oorlog, Kinderen lijden honger, Of zwerven over straat 
Maar onze mooie woorden, Zullen toch niet maken, Dat het overgaat 
 
Het gaat niet om mooie praatjes Wie er goed is en wie slecht 
Praatjes vullen geen gaatjes 
We moeten doen wat Jezus zegt, Doen wat Jezus zegt 
 
Zorgen voor de zwakken, Delen met de armen, Dienen als een knecht 
Vluchtelingen helpen, Treurenden vertroosten,  
Doen wat Jezus zegt 
 
Het gaat niet om mooie praatjes... 
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Trouw zijn in de liefde, Durven te vergeven, Dienen als een knecht 
Opstaan tegen onrecht, Hongerigen voeden, Doen wat Jezus zegt 
 
Het gaat niet om mooie praatjes... (2x) 
 
Doen wat Jezus zegt, Doen wat Jezus zegt 
 

Tekst & muziek: Rikkert Zuiderveld 

 
Bijbellezing: Jesaja 40, 12-31 
 
12 Wie heeft de wateren met holle hand omvat, de hemel met zijn hand gemeten? 
Wie heeft het stof van de aarde met een maatbeker afgepast? Wie heeft de 
bergen gewogen op een weegschaal, de heuvels met balans en gewichten? 
13 Wie heeft de geest van de HEER gemeten? Heeft iemand Hem ooit raad 
gegeven? 
14 Wie raadpleegt Hij, wie biedt Hem inzicht? Wie leidt Hem op de paden van het 
recht? Wie leidt Hem naar kennis? Wie toont Hem de weg van het inzicht? 
15 In zijn ogen zijn de volken als een druppel in een emmer, als een stofje op een 
weegschaal; de eilanden weegt Hij als zandkorrels. 
16 Zelfs de Libanon levert te weinig hout, te weinig wild voor een brandoffer. 
17 De volken betekenen niets in zijn ogen, voor Hem zijn ze minder dan niets. 
18 Met wie wil je God vergelijken, waarmee is Hij gelijk te stellen? 
19 Met een godenbeeld misschien? Dat is door een ambachtsman gemaakt, door 
een edelsmid overtrokken met goud en zilverbeslag. 
20 Met een beeld op een voetstuk? Dat is maar een stuk hout dat niet vermolmt. 
Iemand heeft het uitgekozen en een vakman gezocht om een godenbeeld te 
maken dat niet omvalt. 
21 Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Is het je niet van meet af aan 
verteld? Is het niet al helder sinds de grondvesting van de wereld? 
22 Hij troont boven de schijf van de aarde – haar bewoners zijn als sprinkhanen –, 
Hij spreidt de hemel uit als een doek, spant hem uit als een tent om in te wonen. 
23 Hij maakt vorsten nietig, de leiders van de aarde onbeduidend: 
24 nauwelijks zijn ze geplant, nauwelijks gezaaid, nauwelijks hebben ze wortel 
geschoten, of Hij blaast over hen, en ze verdorren en de stormwind neemt hen op 
als kaf. 
25 Met wie wil je Mij vergelijken, zegt de Heilige, aan wie ben Ik gelijk te stellen? 
26 Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig 
uitrukken, Hij roept ze bij hun naam, een voor een; door zijn kracht en onmetelijke 
grootheid ontbreekt er niet één. 
27 Jakob, waarom zeg je – Israël, waarom beweer je: ‘Mijn weg blijft voor de HEER 
verborgen, mijn God heeft geen oog voor mijn recht’? 
28 Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, 
schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, Hij raakt niet uitgeput, zijn 
inzicht is niet te doorgronden. 
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29 Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft Hij macht in overvloed. 
30 Jongens worden moe en raken uitgeput, zelfs jonge mannen struikelen, 
31 maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als 
een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput. 
 

Opwekking 770 
 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 

Refrein: 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 

(Refrein) 
 

Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 

Exodus 3:14, Romeinen 8:35-39, Tekst: Hans Maat, Muziek: Kinga Bán / Adrian Roest ©2013 Stichting Sela Music 

 

Gezang 429 vers 1 en 3 
 

1. Wie maar de goede God laat zorgen 
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar, 
is bij Hem veilig en geborgen, 
die redt Hij god’lijk, wonderbaar: 
wie op de hoge God vertrouwt, 
heeft zeker op geen zand gebouwd. 
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3. Treed vrolijk voort op 's Heren wegen, 
neemt zijn gebod getrouw in acht. 
't Wordt eindlijk alles u ten zegen, 
wanneer gij daarop biddend wacht. 
En wie gelovig op Hem ziet, 
weet zeker, Hij verlaat ons niet. 
 
NLB 705 vers 1, 3 en 4 
 
1. Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heilge Geest, de Trooster, 
de Drie-een'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-een'ge in zijn troon! 
 
3. Ere zij de Heer der englen, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard' en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning, heel zijn kerk! 
 
4. Halleluja, lof, aanbidding 
brengen eng'len U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 

 

 

 
 

 

Mededelingen voor de liturgie kunnen tot donderdag 21.30 uur worden 
doorgegeven aan de scriba (scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 06-17 47 88 46) 

 


