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ZONDAG 18 juni 2023 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

Viering Heilig Avondmaal 

Kerkdienst: 
9.30 uur:  Ds. Bert Renkema 

     Lector: Carla van Eijzeren 

    Band: “to Connect” 

• Welkom en Mededelingen 
• Zingen (staande): Opwekking 715 - ‘Wat hou ik van uw huis’ (Psalm 84) 
• We steken de Paaskaars aan en richten ons naar God (staande) 
• Zingen: Opwekking 654 - ‘De vreugde van U is mijn kracht’ 
• Geloofsbelijdenis (staande) 
• Zingen (staande): Psalm Project 86 - ‘Gebed om zegen’ 
• Gebed om de opening van Gods Woord 
• Kinderen gaan naar de kinderkerk - kinderlied: ‘Ik neem even de tijd’ (KOW 231) 
• Bijbellezing: Psalm 40 
• Zingen: Opwekking 780 - ‘Ik zie uit naar de HEER’ 
• Verkondiging n.a.v. Psalm 40,6 en 10-11 
• Zingen: Opwekking 790 - ‘God is mijn Herder’ 
• Viering Heilig Avondmaal 
 
- Enkele woorden bij de viering van het Heilig Avondmaal 
- Gebed om de Heilige Geest 
- Nodiging aan tafel 
- Zingen: ‘Aan tafel’ (Sela) 
- Gemeenschap van brood en wijn 
- Zingen: Opwekking 331 - ‘Breng dank aan de Eeuwige’ 
- Lofprijzing, dankgebed en voorbeden 
 
• Collecte-aankondiging 
• Zingen (staande): Opwekking 655 - ‘Ik prijs U’ 
• Zegen van God (staande) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Opwekking 715 - ‘Wat hou ik van uw huis’ (Psalm 84) 
 
Wat hou ik van Uw huis 
Heer van de hemelse legers 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
De binnenpleinen van de Heer 
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee 
Zo'n blijvende schreeuw  
om de Levende God 

Een vogel is er thuis 
Heer van de hemelse legers 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
Bij U onder de pannen, God 
Wonen bij U is een zegen 
Zo'n blijvende kans  
om te zingen voor U 
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Gelukkig wie naar U 
Vol van verlangen op weg zijn 
Zelfs in het dorre bomendal 
Zien zij een bron en regenval 
Gaan zij van zegen tot zegen 
Naar God die verschijnt  
in Zijn heilige stad 
 

Ach hoor en kijk naar mij 
Heer van de hemelse legers 
Ja liever één dag dicht bij U 
Dan duizend dagen zonder U 
Liever bij U aan de drempel 
Dan binnen te zijn  
in een duistere tent 

De Heer beveiligt ons 
Eer en geluk zal Hij geven 
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd 
Aan mensen, eerlijk onderweg 

Heer van de Hemelse legers 
Gelukkig zijn zij die vertrouwen op U 
Wat hou ik van Uw huis! 

 
Opwekking 654 - ‘De vreugde van U is mijn kracht’ 
 
1 Dank U voor deze nieuwe dag 
Die ik van U ontvangen mag, 
Heer wat een zegen, Elke dag opnieuw. 

U geeft uw liefde telkens weer 
En uw genade keer op keer, 
Iedere morgen, elke dag opnieuw. 

 
U geeft mij vrede die de wereld niet geeft, 
U geeft mij blijdschap door uw Heilige Geest. 
 
2 Ja, de blijdschap die U mij geeft, 
Is meer dan de vreugde die de wereld 
heeft. 

Als de zon schijnt en in de donkere 
nacht; 
De vreugde van U is mijn kracht, 
De vreugde van U is mijn kracht

.Psalm Project 86 - ‘Gebed om zegen’ 
 
Leer mij naar uw wil te hand'len, 
laat mij in uw waarheid wand'len. 
Voeg mijn hele hart tezaam 
tot de vrees van uwe naam. 
Heer mijn God, ik zal U loven, 
‘k Hef mijn hele hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 
 

U bent groot en zo verheven, 
U doet wond ren in ons leven. 
U bent God, ja U alleen, 
Vol van goedheid om ons heen. 
Heer, U hebt mij aangenomen, 
mij weer in het licht doen komen 
uit de diepten van de dood. 
Heer, uw goedheid is zeer groot. 

Ja, uw naam en majesteit, loof ik tot in eeuwigheid 
 
Kinderlied: KOW 231) 
Ik neem even de tijd 
om met U te praten 
even met U alleen 
ik neem even de tijd 
om bij U te zijn, Heer 
niemand om me heen 
 

 
 
Ik neem even de tijd 
om naar U te luist'ren 
en stil te zijn voor U 
ik neem even de tijd 
om Uw stem te horen 
Heer, ik luister nu 

Refrein: Spreek Heer, ik luister, uw dienstknecht hoort 
spreek Heer, ik luister, ik luister naar Uw Woord 
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Ik neem even de tijd 
ik wil U aanbidden 
God van liefde en trouw 
ik neem even de tijd 
omdat ik wil zeggen 
dat ik van U hou 

Ik neem even de tijd 
om Uw Woord te lezen 
dat U gegeven heeft 
Ik neem even de tijd 
zodat U kunt spreken 
door Uw Woord dat leven geeft 

 
Spreek Heer, ik luister … 
 
U neemt altijd de tijd 
om naar mij te luist'ren, 
er gaat nooit een moment voorbij 

dat U even geen tijd heeft 
want op elk moment, Heer 
staat U klaar voor mij 

 
Spreek Heer, ik luister … 
 

Psalm 40: 1 Voor de koorleider. Van David, een psalm. 2 Vol verlangen heb ik op de 
HEER gewachten Hij boog zich naar mij toe, Hij heeft mijn roep om hulp gehoord. 3  Hij 
trok mij uit de kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk. Hij zette mij neer op een rots, 
een vaste grond voor mijn voeten. 4 Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor 
onze God. Mogen velen het zien vol ontzag en vertrouwen op de HEER. 5  Gelukkig de 
mens die vertrouwt op de HEER en zich niet keert tot hoogmoedigen, tot hen die verstrikt 
zijn in leugens. 6  Veel wonderen hebt U verricht, veel goeds voor ons besloten, HEER, 
mijn God. Niemand is te vergelijken met U! Wil ik erover spreken, ervan verhalen, het is te 
veel om op te ommen. 7   Offers en gaven verlangt U niet, brand- en reinigingsoffers vraagt 
U niet. Nee, U hebt mijn oren voor U geopend 8 en nu kan ik zeggen: ‘Hier ben ik, over mij 
is in de boekrol geschreven.’ 9 Uw wil te doen, mijn God, verlang ik, diep in mij koester ik 
uw wet. 10  Wanneer het volk bijeen is, spreek ik over uw rechtvaardigheid, ik houd mijn 
lippen niet gesloten, U weet het, HEER. 11 Uw goedheid verberg ik niet in mijn hart, maar 
ik getuig van uw trouw en uw hulp. In de kring van het volk verheel ik niet hoe liefdevol, hoe 
trouw U bent. 12  U, HEER, U weigert mij uw ontferming niet, uw liefde en uw trouw zullen 
mij steeds bewaren, 13  ook nu rampen mij omringen, talloos vele, nu mijn zonden mij 
achtervolgen en ik geen uitweg zie, nu ze talrijker zijn dan de haren op mijn hoofd en de 
moed mij is ontzonken. 14  Wil uitkomst brengen, HEER, HEER, kom mij haastig te hulp. 
15  Laat beschaamd en vernederd worden wie mij naar het leven staan, met schande rug 
wijken wie mijn ongeluk zoeken, 16 van schaamte verstommen wie de spot met mij drijven. 
17  Wie bij U hun geluk zoeken zullen lachen en vrolijk zijn, wie van U hun redding 
verwachten zullen steeds weer zeggen: ‘Groot is de HEER.’ 18 Ik ben arm en zwak, Heer, 
denk aan mij. U bent mijn helper, mijn bevrijder, mijn God, wacht niet langer. 
 

Opwekking 780 - ‘Ik zie uit naar de HEER’ 
Ik zie uit naar de Heer.  ) 
Ik zie uit naar de Heer.  ) 
Mijn ziel ziet uit naar Hem   ) 
en verlangt naar zijn Woord. ) 
 

Refrein: 
Wij verwachten vol verlangen de Heer.) 
Hij is onze hulp en ons schild.              ) 
Ja, om Hem is ons hart verblijd,           )  
op zijn heilige naam vertrouwen wij.) 2x 

Mijn ziel verlangt naar de Heer.  
Mijn ziel verlangt naar de Heer, 
meer dan wachters uitzien naar de morgen. 
Refrein: Wij verwachten….  
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Opwekking 790 - ‘God is mijn Herder’ 
 
God is mijn Herder, die mij weidt 
In groene velden vind ik rust 
Hij gaat mij voor naar stille wateren 
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel 
 

Refrein: Heer, ik vertrouw op U alleen 
Heer, ik vertrouw op U alleen 
Want Uw trouw en goedheid volgen mij 
Genade leidt mij naar huis 

Hij leidt mijn voeten in het spoor 
Van recht en waarheid, tot Zijn eer 
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker 
vol 
Een feestmaal staat voor mij klaar 
Refrein… 

Al moet ik door een donker dal 
Ook dan vrees ik de boze niet 
Want U bent bij mij en Uw stok en staf 
Vertroosten mij steeds opnieuw 
Refrein: 3x 

 
‘Aan tafel’ (Sela) 
1 U nodigt mij aan tafel 
Om dicht bij U te zijn 
Te proeven van het leven 
Dat U deelt door brood en wijn 
U leidt mij in de stilte 
Ik volg U met ontzag 
Een plaats van rust  
waar ik U ontmoeten mag 
 

2 U ziet mijn hart en leven 
De onrust die verwardt 
Mijn onbesproken vragen 
Die er leven in mijn hart 
U kent al mijn gedachten 
Verbergen kan niet meer 
In vertrouwen leg ik  
alles voor U neer 

3 De beker in Uw handen 
Neem ik vol liefde aan 
Uit handen die verwond zijn 
Waarin de tekens staan 
Geen woorden meer van oordeel 
Genade onverdiend 
Die aan tafel wordt  
geproefd en wordt gezien 
 

4 U deelt met mij de maaltijd 
Reikt mij verzoening aan 
Uw liefde is nog groter 
Dan de schuld die is voldaan 
U toont mij Uw genade 
Die werkzaam is in mij: 
Door de kracht van  
Uw genade ben ik vrij 
 

Opwekking 331 - ‘Breng dank aan de Eeuwige’ 
Breng dank aan de Eeuwige, 
breng dank aan de Heilige, 
breng dank aan onze Vader 
die ons Jezus zond. (2x) 
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 

zegt de arme: ik ben rijk, 
om wat de Here heeft gedaan voor ons. 
(2x) 
Breng dank. 

 
Opwekking 655 - ‘Ik prijs U’ 
Ik wil zingen voor de Heer 
En ik verhef mijn stem, 
Want U hoorde mijn schreeuw. 
Ik wil zingen voor de Heer 
En hef mijn handen op, 
Want U trok mij op uit de put.  

En ik zing glorie, halleluja! 
Ik prijs uw grote naam. 
Ik zing heilig, U bent waardig! 
Ik prijs U met mijn dans. 
Ja, ik prijs U met mijn dans. 
Heer, ik prijs U met mijn dans

 


