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ZONDAG 21 januari 2024 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

 

Kerkdienst: 

 
9.30 uur:  Ds. Rob van der Toorn (Leiden) 

     Organist: Peter Geldof jr. 

    Lector: Bep van Herk 

    Band: “to Connect” 

Welkom en mededelingen (door de dienstdoende ouderling)  

Aankondiging van het welkomstlied  

(de gemeente gaat staan) 

Zingen Liedboek 2013 - Psalm 91a 

Stil gebed  

Groet en votum (waarna de gemeente gaat zitten)  

Zingen Psalmen voor Nu 16 (= Opw 727) 

Geboden  

Zingen Psalm 86: 2 en 4 

Gebed  

Uitnodiging voor de kinderkerk door leiding van de Kinderkerk 

Zingen: Kinderlied Simson' (Oke4Kids 8) 

(Kinderen gaan naar de kinderkerk) 

Schriftlezing Lukas 7,11-17 en Romeinen 8,31-39 

Zingen Psalm 116: 1-4 

Verkondiging: Lukas 7,11-17 (kern: 13-14); “Jezus komt waar de dood kwam” 

Zingen Opw 857 

Dankgebed en voorbede  

Aankondigen van de collecte (Voor het Koningshuis (Vlissingen) en de kerk) 

Zingen (de gemeente gaat staan) Psalm 124: 1, 3 en 4 

Zegen 

 

 

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, 
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba 

scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 0118 - 604 946) voor contactgegevens van een kerkenraadslid. 
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 

 
 

http://www.gasthuiskerk.nl/live
http://www.gasthuiskerk.nl/
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Liedboek 2013 - Psalm 91a 
 
1.Wie in de schaduw Gods mag 
wonen 
hoeft niet te vrezen voor de dood. 
Zoek je bij Hem een onderkomen – 
dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om je heen als vriend 
en Hij bevrijdt je van het kwade, 
opdat je eens geluk zult zien. 
 

2.Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen 
beven, 
geen ziekte waar een mens van 
breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 

3.Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, – 
jij blijft geschreven in Gods hand. 

God is een schild voor zijn 
getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 

 
 
Psalmen voor Nu 16 (= Opw 727) 
 
1.Mijn God, ik kom naar U,  
dan ben ik veilig 
Ik heb het U gezegd,  
en blijf het zeggen 
Ik heb U nodig, Heer 
De rest is overbodig 
 

2.De mensen hebben  
andere idolen 
En wringen zich voor hen  
in honderd bochten 
Maar dat zal ik nooit doen 
En zelfs hun naam niet noemen 

Mijn God, U vult mijn bord, U vult mijn beker 
U hebt iets moois bedacht 
En straks is het van mij 
U houdt mijn hele leven in uw handen 
En ik kom goed terecht 
Want dat hebt U gezegd 
 
3.Mijn God, ik kom naar U,  
dan ben ik veilig 
Ik heb het U gezegd,  
en blijf het zeggen 
Ik heb U nodig, Heer 
De rest is overbodig 
 

4.De mensen hebben  
andere idolen 
En wringen zich voor hen  
in honderd bochten 
Maar dat zal ik nooit doen 
En zelfs hun naam niet noemen
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De hele nacht lig ik aan  
God te denken 
Ik voel dat Hij er is 
Zijn wijsheid geeft me rust.  
Dan word ik blij en zeker  
van mijn redding 
Ik leef, ik leef naast God 
Ik val niet uit zijn hand 
 

\Want U zult mij niet zomaar  
laten sterven 
Ik hoef niet naar het graf 
Want U laat mij niet los 
U wilt mij leren waar ik  
het moet zoeken 
Heel dicht bij U, mijn God 
Zal ik gelukkig zijn

Psalm 86: 2 en 4 
 
2 Ja tot U hef ik mijn leven, 
Gij zijt mild om te vergeven, 
rijk in goedertierenheid 
voor een hart dat tot U schreit. 
Heer, neem mijn gebed ter ore, 
wil mijn luide smeken horen. 
In het bitterste getij 
roep ik en Gij antwoordt mij. 
 

4 Leer mij naar uw wil te handlen, 
laat mij in uw waarheid wandlen. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwen naam. 
Heer mijn God, ik zal U loven, 
heffen 't ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 

Kinderlied Simson' (Oke4Kids 8) 
 
Hij was sterk, stoer en dapper 
maar mocht niet naar de kapper 
dat had God zo bedacht 
want dat lange haar 
het klinkt misschien wat raar 
was een teken van zijn kracht 
 

Hij moest Israël bevrijden 
door de vijand te bestrijden 
en zelfs met een ezelskaak 
sloeg hij er flink op los 
duizend man was toen de klos 
want elke klap was raak 

Refrein: Simson, Simson, held van Israël, elke Filistijn die kende hem wel 
Simson, Simson, bijzonder gevreesd, er is nog nooit een man zo sterk als hij 
geweest 
 
Hij was sterk, stoer en dapper 
maar ook een oelewapper 
hoe kon dat toch bestaan? 
dan liet hij zich verleiden 
door Filistijnse meiden 
dit kon zo niet verder gaan 

 
En zo kon het toch gebeuren 
want Delila bleef maar zeuren: 
hij werd van zijn haar beroofd 
al zijn kracht was hij nu kwijt 
en hij had ontzettend spijt 
als haren op zijn hoofd 

 
Refrein: Simson, Simson, held van….. 
Sterk van buiten, zwak van binnen, je snapt niet hoe dat kan 
en toch gebruikte God hem voor Zijn plan 
Refrein: Simson, Simson, held van…..(3x) 
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Lukas 7,11-17  
 
11 Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Naïn heet, en zijn leerlingen en 
een grote menigte gingen met Hem mee. 12 Toen Hij de poort van de stad 
naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen, de enige zoon van een 
vrouw die ook al weduwe was. Een groot aantal mensen vergezelde haar. 13 
Toen de Heer haar zag, kreeg Hij medelijden met haar en zei: ‘Weeklaag niet 
meer.’ 14 Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan – de dragers bleven stilstaan 
– en zei: ‘Jongeman, Ik zeg je: sta op!’ 15  De dode richtte zich op en begon te 
spreken, en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. 16 Allen werden vervuld van 
ontzag en loofden God met de woorden: ‘Een groot profeet is onder ons 
opgestaan,’ en: ‘God heeft zich over zijn volk ontfermd!’ 17 Het nieuws over Hem 
verspreidde zich in heel Judea en in de wijde omtrek. 
 
Romeinen 8,31-39 
 
31  Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan 
tegen ons zijn? 32  Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem 
omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons dan met Hem ook niet alles 
schenken? 33  Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. 
34  Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is 
opgewekt, zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons. 35 Wat zal ons 
scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger 
of armoede, gevaar of het zwaard? 36  Er staat geschreven: ‘Om U worden wij 
dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 37 Maar wij 
zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons zijn liefde heeft bewezen. 38 
Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch 
krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de 
schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons 
bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer. 
 
 
Psalm 116: 1-4 
 
1 God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 
2 Toen de benauwdheid dreigend op mij viel 
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, 
heb ik de naam des Heren aangeroepen 
en weende: “Heer mijn God, bewaar mijn ziel!” 
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3 Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 
 
4 O God, mijn God, die van de dood mij redt, 
mijn tranen afwist! Voor het oog des Heren 
mag ik weer vrij in 's levens land verkeren, 
geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet. 
 
Opwekking 857 
 
Wie troost in leven en in dood? 
Christus zelf! Christus zelf! 
Wat geeft ons zekerheid en hoop? 
Wij zijn nu Zijn eigendom. 
 
Wie houdt ons leven in Zijn hand? 
Wat is ooit sterker dan Zijn plan? 
Wie houdt ons vast – tot aan het eind? 
Zijn liefde houdt ons overeind. 
 
Oh zing hallelujah! 
Eén Hoop leeft voor eeuwig. 
Oh zing hallelujah! 
Jezus Christus, wordt verhoogd. 
Hoop in leven en in dood! 
 
Welk woord kalmeert de bangste ziel? 
God is goed! God is goed! 
Waarin kan ik Gods goedheid zien? 
Bovenal in Jezus’ bloed. 
 
Wie staat er boven storm en angst, 
leert ons geloven, desondanks? 
Wie stuurt de stroming die ons stuwt 
naar vaste wal, naar Jezus toe? 
 
Oh zing hallelujah! 
Eén Hoop leeft voor eeuwig. 
Oh zing hallelujah! 
Jezus Christus, wordt verhoogd. 
Hoop in leven en in dood! 
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Wat zingen wij tegen de dood? 
Christus leeft! Christus leeft! 
Waarmee wordt ons geloof beloond? 
Eeuwig leven, dichtbij Hem. 
 
Hij wekt ons op, als Hij verschijnt, 
zonde en dood zijn dan voorbij; 
Een feest vol vreugde, zonder eind: 
Bij Christus zijn, in eeuwigheid! 
 
Oh zing hallelujah! 
Eén Hoop leeft voor eeuwig. 
Oh zing hallelujah! 
Jezus Christus, wordt verhoogd. 
Hoop in leven en in dood! (2x) 
Jezus Christus, wordt verhoogd. 
Hoop in leven en in dood! 
 
Psalm 124: 1, 3 en 4 
 
1 Laat Israël nu zeggen blij van geest: 
Indien de Heer niet bij ons was geweest, 
toen vijandschap rondom was opgestaan, 
indien de Heer niet bij ons was geweest, 
Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan. 
 
3 Lof Hem die ons ter dood niet overgaf, 
wij zijn gered, wij zijn gered van 't graf. 
De vogelaar, die ons geen vrede liet, 
wou toeslaan, maar zijn strik viel van ons af: 
wij zijn ontkomen en hij greep ons niet. 
 
4 Die onze boeien slaakt, het is de Heer. 
Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer. 
Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt. 
Ons heil is in de naam van God de Heer, 
die God, die aard’ en hemel heeft gemaakt 


