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Zondag 10 maart 2024  
4e lijdenszondag 

 
9.30 uur Evangelist Cees van Breugel (Hart voor 
West, Rotterdam) 

  
Organist: Arjen van Dalen 

 Lector: Dick de Lange 
 Band: “to Connect”  
 

 
 
Welkom en mededelingen 
Aankondiging van het welkomstlied  
Zingen “Wat hou ik van Uw huis” (Opwekking 715, Psalmen voor nu 84) 
Stil gebed  
Votum en groet  
Zingen Psalm 116 : 1, 8 
Geboden  
Zingen “Vader, vol van vrees en schaamte” (Opwekking 350) 
Gebed  
Uitnodiging voor de kinderkerk door leiding van de Kinderkerk 
Zingen: Kinderlied: Projectlied "Met vallen en opstaan" 
Schriftlezing Lukas 9 : 18 - 27 
Zingen “Heer, wijs mij uw weg” (Weerklank 441, Sela) 
Verkondiging (Lukas 9:23 | Bij Jezus horen)  
Zingen “Kom, nu is de tijd, aanbid Hem” (Opwekking 539) 
Dankgebed en voorbede  
Collecte 
Zingen “Heer, ik prijs Uw grote Naam” (Opwekking 430)  
Zegen 
 

 
Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, neem dan gerust 

contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 0118 - 604 946) voor 

contactgegevens van een kerkenraadslid. 

Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 

 
 
  

http://www.gasthuiskerk.nl/
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“Wat hou ik van Uw huis” Psalmen voor nu 84  
  
1. Wat hou ik van uw huis, 
HEER van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
De binnenpleinen van de HEER. 
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee, 
Zo'n blijvende schreeuw om  
de levende God. 

 
2. Een vogel is er thuis, 
HEER van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
Bij u onder de pannen, God. 
Wonen bij u is een zegen, 
Zo'n blijvende kans om te  
zingen voor u.

 
3. Gelukkig wie naar u 
Vol van verlangen op weg zijn, 
Zelfs in het dorre bomendal 
Zien zij een bron en regenval, 
Gaan ze van zegen tot zegen, 
Naar God die verschijnt in  
zijn heilige stad. 
 

4. Ach hoor en kijk naar mij, 
HEER van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dichtbij u 
Dan duizend dagen zonder u. 
Liever bij u aan de drempel 
Dan binnen te zijn in een  
duistere tent. 

 
5. De HEER beveiligt ons, 
Eer en geluk zal hij geven, 
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 
Aan mensen, eerlijk onderweg. 
HEER van de hemelse legers, 
Gelukkig zijn zij die vertrouwen  
op u. 
  

Wat hou ik van uw huis. 
 
 
 
 
 
 

Psalm 116 : 1 en 8 
 
1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 
8. Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem 
offers van dank naar mijn beloften brengen, 
in 's Heren voorhof mijn gejubel mengen 
met uw lofprijzingen, Jeruzalem. 
 
“Vader, vol van vrees en schaamte” (Opwekking 350) 
  
Vader, vol van vrees en schaamte, 
buigen wij voor U. 
Heel uw werk door ons vertreden, 
klaagt ons, mensheid aan bij U. 
 

Heer ontferm U over ons, 
die schuldig voor U staan. 
U bent onze God en Redder, 
neem ons in uw liefde aan. 
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Vader, in dit uur der waarheid, 
keren w'ons tot U. 
O, vergeef ons, Heer herstel ons, 
maak ons hart en leven nieuw. 
 

Vul ons met uw heil'ge Geest, 
geef vuur en kracht steeds weer. 
Ieder zal uw macht aanschouwen, 
dat wij uw naam verhogen Heer. 
dat wij uw naam verhogen Heer.

 
© 1986 Serious Music / Universal Songs Tekst & muziek: Adrian Snell Ned. tekst: T. Tuinders & J. Vermeyden 

 
Kinderlied "Met vallen en opstaan" [Daar juicht een toon] 
 
Hij struikelt achter Jezus aan. 
Hij valt soms, maar hij gaat weer staan. 
Al snapt Petrus Gods plan niet goed, 
hij weet dat hij Jezus volgen moet. 

 
Hij zegt: maar U bent toch Gods zoon! 
U moet geen kruis, U moet een kroon! 
Ik laat U niet alleen, ik zweer 
dat ik voor U zal vechten Heer.

 
Ach, Jezus sterft. Wat een verdriet. 
Maar je raadt nooit wat Petrus ziet: 
een open graf. Want Jezus heeft 
de dood verslagen en Hij leeft! 
 

Schriftlezing Lukas 9 : 18 - 27 
 
Onderricht aan de leerlingen 
18 Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij Hem waren, stelde 
Hij hun de vraag: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’ 19 Ze antwoordden: ‘Johannes 
de Doper, maar anderen zeggen Elia, en weer anderen beweren dat een van de oude 
profeten is opgestaan.’ 20 Hij zei tegen hen: ‘En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’ 
Petrus antwoordde: ‘De door God gezonden messias.’ 21 Hij gebood hun uitdrukkelijk 
dat tegen niemand te zeggen. 22 Hij zei: ‘De Mensenzoon zal veel moeten lijden en door 
de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden worden verworpen en gedood, 
maar op de derde dag zal Hij uit de dood worden opgewekt.’ 23 Tegen allen zei Hij: ‘Wie 
achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich 
nemen en Mij volgen. 24 Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar 
wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden. 25 Wat heeft een mens eraan 
als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? 26 Als iemand zich schaamt 
voor Mij en mijn woorden, zal de Mensenzoon zich ook voor hem schamen, wanneer 
Hij komt in de stralende luister die Hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft. 27 
Ik verzeker jullie dat sommigen die hier aanwezig zijn de dood niet zullen ervaren 
voordat ze het koninkrijk van God hebben gezien.’ 
 
“Heer, wijs mij uw weg” (Weerklank 441, Sela) 
 
1. Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
 

 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 
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2. Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg,  
de weg die eeuwig is. 
  

3. Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en 
Geest mijn hart en leven aan. 
 

4. Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 

Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 

 
“Kom, nu is de tijd, aanbid Hem” (Opwekking 539) 
 
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.  
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God.  
Kom, zoals je bent, aanbid Hem.  
Kom, zoals je bent en geef je hart- 
Kom.  
 

 
Eens zal elke tong U belijden als Heer,  
buigt zich elke knie voor U neer.  
Toch heeft U het beste aan hem 
beloofd  
die nu in U gelooft.  
 

“Heer, ik prijs Uw grote Naam” (Opwekking 430)  
 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 
 
U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
 
© Maranatha Music / Universal Songs Tekst & muziek: Rick Founds Ned. tekst: Peter van Essen 

 
De collecte in de dienst is digitaal (via de Givt-app) voor de mensen die via Internet 
verbonden zijn; er is ook gelegenheid voor kerkgangers om bij te dragen bij de uitgang 
(na afloop van de dienst). 
 

 


