ZONDAG 7 april 2024

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live
Kerkdienst:
9.30 uur; Student Richard van der Linden (Gorinchem)
Organist: Peter Geldof jr.
Lector: Joke Corbijn =
Band: “to Connect” CGK 1ABDELRURY,

Welkom en mededelingen (door de dienstdoende ouderling)
Aankondiging van het welkomstlied

(de gemeente gaat staan)

Zingen: NLB 276: 1-3 (Zomaar een dak)

Stil gebed

Votum (waarna de gemeente gaat zitten)

Zingen: Ps. 116: 1, 5, 6 en 8 (DNP) (lk hou van God, Hij heeft mijn stem gehoord.)
Gods wil voor ons leven: Joh. 15: 9 - 17

Zingen: Opw. 811 (Witter dan sneeuw)

Gebed bij de opening van het Woord; om verlichting door de H. Geest
Uitnodiging voor de kinderkerk (door leiding van de Kinderkerk)

Zingen: Kinderlied Op Toonhoogte 370 Samuél hoort 's nachts een stem
(Kinderen gaan naar de kinderkerk)

Schriftlezing: Joh. 18: 12-18; 25-27 en Joh. 21: 14-19

Zingen: Ps. 18: 1 en 9 (DNP) (Ik houd van U, mijn HEER, U bent zo machtig.)
Verkondiging: Joh. 21: 15-17 - Thema: ‘Een tweede kans?!’

Zingen: NLB 908: 1,2, 6 en 7 (Ik heb U lief, o mijn beminde)

Dankgebed en voorbede

Aankondigen Collecte (voor Stichting Red een Kind en de kerk)

Zingen (de gemeente gaat staan) Opw. 789 Lopen op het water

Zegenbede

NLB 276: 1-3

1.Zomaar een dak boven wat hoofden, 2.Woorden van ver, vallende sterren,
deur die naar stilte open staat. vonken verleden hier gezaaid.
Muren van huid, ramen als ogen, Namen voor Hem, dromen, signalen
speurend naar hoop en dageraad. diep uit de wereld aangewaaid.

Huis dat een levend lichaam wordt Monden van aarde horen en zien,
als wij er binnen gaan onthouden, spreken voort

om recht voor God te staan. Gods vrij en lichtend woord.

3.Tafel van Een, brood om te weten Breken en delen, zijn wat niet kan,
dat wij elkaar gegeven zijn. doen wat ondenkbaar is,

Wonder van God, mensen in vrede, dood en verrijzenis.

oud en vergeten nieuw geheim.


http://www.gasthuiskerk.nl/live

Ps. 116: 1, 5, 6 en 8 (DNP)

1. Ik hou van God, Hij heeft mijn stem
gehoord.

Smeek ik om hulp, Hij wil mij antwoord
geven.

Ik roep Hem aan zolang als ik zal leven.

Van mijn gebed mist Hij geen enkel
woord.

6. Wat is de HEER toch goed voor mij

geweest!

Ik ben gered en hef als dank de beker.
Wat ik de HEER beloofde doe ik zeker:
ik vier voor Hem met al de zijnen feest.

Opw. 811 (Witter dan sneeuw)

1.Was mij witter dan sneeuw
Was mij schoon van mijn schuld
Zie mijn offer Heer: mijn berouw

5. Te snel dacht ik: ‘Op niemand kan ik
aan.’

Toch heb ik mijn geloof niet opgegeven.
Dicht bij de HEER mag ik weer verder
leven.

Hoe dank ik Hem voor wat Hij heeft
gedaan?

8. Lof aan de HEER, mijn dank stijgt op
naar Hem.

Ik houd mijn woord, het volk is mijn
getuige:

ik ga zijn huis in om voor Hem te juichen.
Zing halleluja, heel Jeruzalem!

Wees genadig, o God
Heb met mij toch geduld
Wees barmhartig

Ik pleit op Uw trouw

Refrein: Laat mij weer juichen, weer dansen in 't licht
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht

Was mij witter dan sneeuw, Laat mij rein voor U staan
Zie niet om naar wat ik heb gedaan

2.Was mij witter dan sneeuw
Maak mij sterk door Uw Geest
Schep een zuiver hart diep in mij

U alleen, Heer, geneest
Van mijn zonde en schuld
Spreek mij vrij

Laat mij dicht bij U zijn

Refrein: Laat mij weer juichen, weer dansen in 't licht )

Laat mij weer leven voor Uw aangezicht ) 2x
Was mij witter dan sneeuw, Laat mij rein voor U staan

Zie niet om naar wat ik heb gedaan

3.Was mij witter dan sneeuw
Was mij schoon van mijn schuld
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw
Wees genadig, o God

Heb met mij toch geduld
Wees barmhartig
Ik pleit op Uw trouw

Kinderlied Op Toonhoogte 370
1.Samuél hoort 's nachts een stem,
hoort een stem, die roept om hem.
Eli heeft hem zeker nodig,

maar zijn komst is overbodig.

Eli, die al bijna sliep,

Eli was het niet die riep.

2.Samuél hoort 's nachts een stem,
hoort een stem, die roept om hem.
Eli, die hem weer hoort komen,

Eli weet, dit zijn geen dromen.

't Is de God van Israél,

en Hij roept om Samuél!



3.Samuél hoort 's nachts een stem, En daar wacht hij op Gods woord:
hoort een stem, die roept om hem. Spreek Heer, want Uw dienstknecht
Samuél loopt door de tempel, hoort!

Samuél knielt op de drempel.

Joh. 18: 12-18

12 De soldaten met hun tribuun en de Joodse gerechtsdienaars grepen Jezus en boeiden
Hem. 13 Ze brachten Hem eerst naar Annas, de schoonvader van Kajafas. Kajafas was
dat jaar hogepriester, 14 en hij was het die de Joden had voorgehouden: ‘Het is goed dat
één mens sterft voor het hele volk.” 15 Simon Petrus kwam met een andere leerling achter
Jezus aan. Deze andere leerling kende de hogepriester en ging met Jezus het paleis van
de hogepriester in, 16 maar Petrus bleef buiten bij de poort staan. Daarop kwam de andere
leerling, de kennis van de hogepriester, weer naar buiten; hij sprak met de portierster en
nam Petrus mee naar binnen. 17 Het meisje sprak Petrus aan: ‘Ben jij soms ook een
leerling van die man?’ ‘Nee, ik niet,’” zei hij. 18 De knechten en de gerechtsdienaars
stonden zich te warmen bij een vuur dat ze hadden aangelegd omdat het koud was; ook
Petrus ging zich erbij staan warmen.

Joh. 18: 25-27

25 Simon Petrus stond zich intussen nog steeds te warmen. ‘Ben jij soms ook een leerling
van Hem?’ vroegen ze. ‘Nee,’ ontkende Petrus, ‘ik niet.’ 26 Maar een van de knechten van
de hogepriester, een familielid van de man van wie Petrus het oor had afgeslagen, zei:
‘Maar ik heb toch gezien dat je in die tuin bij Hem was?’ 27 Weer ontkende Petrus, en
meteen kraaide er een haan.

Joh. 21: 14-19

4 Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat Hij uit de dood
was opgestaan. 15 Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon,
zoon van Johannes, heb je Mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja,
Heer, U weet dat ik van U houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ 16 Nog eens vroeg Hij:
‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U
houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ 17 en voor de derde maal vroeg Hij hem: ‘Simon,
zoon van Johannes, houd je van Me?’ Petrus werd verdrietig omdat Hij voor de derde keer
vroeg of hij van Hem hield. Hij zei: ‘Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U houd.’
Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. 18 Werkelijk, Ik verzeker je, toen je jong was deed je zelf je
gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je
handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.” 19 Met deze
woorden duidde Hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei Hij: ‘Volg Mij.’

Ps. 18: 1 en 9 (DNP)

1. Ik houd van U, mijn HEER, U bent zo machtig.
U bent mijn schild, mijn vesting, sterk en krachtig,
een redder die zich over mij ontfermt,

die als een sterke stadsmuur mij beschermt.

U bent de God die al mijn eerbied waard is;
bescherm mij tot het strijdgewoel bedaard is.
Dan ben ik vrij; de vijand is gevlucht.

Ik kan weer leven, blij en opgelucht.

9. De vrede van de HEER vult nu mijn leven.

Hij heeft aan mij het koningschap gegeven.



Uit verre landen komt het eerbetoon:

de vorsten knielen bevend voor mijn troon.
Daarom zal ik de HEER, mijn rots, steeds prijzen.
Ik wil Hem al mijn dankbaarheid bewijzen.

Mijn God, die mij zo machtig heeft bevrijd,

ik zal U loven tot in eeuwigheid!

NLB 908: 1,2,6en 7

1 Ik heb U lief, o mijn beminde,

die al mijn vreugd en sterkte zijt.

Ik heb U lief, o welgezinde,

wiens komst ik dag en nacht verbeid.
Ik heb U lief, o schoonste licht,

glans van Gods aangezicht.

6 Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen,
dat ik niet weer verdwalen zal;

houd Gij mijn voeten op uw wegen,

dan brengen zij mij niet ten val.

O licht, dat op mijn leven viel,

verlicht mij lijf en ziel.

Opw. 789 Lopen op het water

1.U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.

U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.
Refrein:

En als de golven overslaan,

dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,

want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

Bridge 4x:

Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,

te gaan waar U mij heen leidt.

Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,

want ik ben in uw nabijheid.

(Refrein)

2 Ik heb U lief, o Gij mijn leven,
vriend die mij trouw zijt tot het eind.
Ik wil aan U mij overgeven,

mijn zon, zolang Gij mij beschijnt.
Ik heb U lief, o kom dan, kom,
Christus, mijn Bruidegom!

7 Ik heb U lief, o wonderschone,
ik heb U lief, Gij zijt mijn God.

Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen;
ik heb U lief, ook in de nood.

Ik heb U lief, o schoonste licht,
gezegend Aangezicht!

2.De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet,

want uw trouw houdt stand.
(Refrein)

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking,
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba
scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 0118 - 604 946) voor contactgegevens van een kerkenraadslid.
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.
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