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ZONDAG 9 juni 2024 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

 

Kerkdienst: 
 
09.30 uur:  Student  L. (Leonard) van 't Wout 
      Organist: Arjen van Dalen 

     Lector: Bep van Herk 

     Huisband: To Connect 

 
Welkom en mededelingen, Aankondiging van het welkomstlied   
Zingen: Sela: Ik zal er zijn 
Stil gebed   
Votum 
Zingen: Psalmproject 139 (Heer, die mij ziet zoals ik ben) 
Geboden   
Zingen: Psalm 143: 2 
Gebed   
Uitnodiging voor de kinderkerk door leiding van de Kinderkerk  
Zingen: Kinderlied “Zoek eerst het koninkrijk” Opwekking Kids 9 
Schriftlezing: Handelingen 3: 1-12 & 4: 1-14  
Zingen: Psalm 118: 7 en 8 
Verkondiging. Tekst: Handelingen 4: 12.    

Thema: Wij moeten zalig worden door Jezus   
1. Het levend bewijs  
2. Het Schriftbewijs  

Zingen: Psalm 118: 5 en 10 
Dankgebed en voorbede   
Collecte  
Zingen: Psalm 68: 10 OB 
Zegenbede   
 

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, 
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba 

scriba@gasthuiskerk.nl) voor contactgegevens van een kerkenraadslid. 
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 

  

http://www.gasthuiskerk.nl/live
http://www.gasthuiskerk.nl/
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Ik zal er zijn: Sela 
 
1. Hoe wonderlijk mooi is uw 
eeuwige Naam.   
Verborgen aanwezig deelt U mijn 
bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een 
kostbaar geheim.  
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.  
 

2. Een boog in de wolken als teken 
van trouw,  
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben 
bij jou!  
In tijden van vreugde, maar ook van 
verdriet,  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

3. De toekomst is zeker, ja eindeloos 
goed.  
Als ik eens moet sterven, als ik U 
ontmoet:  
dan droogt U mijn tranen, U noemt 
zelfs mijn naam.  
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet 
gaan.  
 

4. ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige 
naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn 
bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend 
dichtbij:  
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er 
zijn’. 

5. O Naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:  
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.  
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.  
  

Tekst: Hans Maat Muziek: Kinga Bán en Adrian Roest © 2013 Stichting Sela Music  

 

Psalmproject 139 (Heer, die mij ziet zoals ik ben) 
 

1. Heer die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent U mij, U weet waar ik ga, 
U volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houd bewogen, 
't ligt alles open voor Uw ogen. 
Wat mij ten diepste houd bewogen, 
't ligt alles open, 't ligt alles open, 
't ligt alles open voor Uw ogen. 
 
 

2. U bent mij overal nabij, 
Uw ogen waken over mij, 
van toen ik vormloos ben ontstaan, 
U wist hoe het zou verder gaan. 
O God, hou mij geheel omgeven 
en leidt mij op de weg van ‘t leven. 
O God, hou mij geheel omgeven 
en leidt mij op, en leidt mij op, 
(ja) en leidt mij op de weg van ‘t leven. 
En leidt mij op, (ja) en leidt mij op, 
ja, leidt mij op de weg van ‘t leven. 

 
Psalm 143: 2 
 
2. Ik nader U, het hoofd gebogen. 
Gij kunt, o Heer, geen kwaad gedogen, 
ga met uw knecht niet in 't gericht, 
doe hem niet weg van voor uw ogen; 
wie is rechtvaardig in uw licht? 
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Kinderlied “Zoek eerst het koninkrijk” Opwekking Kids 9 
 
1. Zoekt eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid  
en dit alles krijgt u bovendien. Halleluja, halleluja.  
 
Refrein:  
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.  
 
2. Men kan niet leven van brood 
alleen, 
maar van ieder woord,  
dat door de HEER gesproken wordt. 
Halleluja, halleluja, 
 
Refrein  

 
3. Bidt en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult het zien.  
Klopt en de deur zal voor u 
opengaan. 
Halleluja, halleluja, 
 
Refrein  

 

tekst en melodie: K. Lafferty; vertaling: H. Lieberton; © Maranatha Music/Unisong Music Publishers; oorspr. titel: Seek ye first  

 
Schriftlezing: Handelingen 3:1-12 & 4:1-14  
 
Handelingen 3 
Genezing van een verlamde 
1 Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het 
negende uur naar de tempel voor het namiddaggebed. 2 Men had ook een man 
die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht; hij werd daar elke 
dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers 
van de tempel. 3 Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden 
binnengaan, vroeg hij om een kleinigheid. 4 Petrus richtte zijn blik op hem, evenals 
Johannes, en zei: ‘Kijk ons aan.’ 5 De bedelaar keek naar hen op, in de 
verwachting iets van hen te krijgen. 6 Maar Petrus zei: ‘Zilver of goud heb ik niet, 
maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op 
en loop.’ 7 Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. 
Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. 8 Hij sprong op, ging staan 
en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en 
springend en God lovend. 9 Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden 
hem God loven. 10 Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort 
had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was 
gebeurd. 
Toespraak van Petrus 
11 De bedelaar klampte zich aan Petrus en Johannes vast, terwijl de hele menigte 
stomverbaasd rond hen samenstroomde in de zuilengang van Salomo. 12 Toen 
Petrus dat zag, richtte hij het woord tot het volk: ‘Israëlieten, waarom bent u zo 
verbaasd en waarom staart u ons aan alsof het aan onze eigen kracht of 
vroomheid te danken is dat deze man weer kan lopen? 
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Handelingen 4 
Ondervraging door de Joodse leiders 
1 Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, 
het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af, 2 hevig ontstemd 
omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op 
grond van wat er met Jezus was gebeurd. 3 Ze grepen hen vast en zetten hen 
gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was. 4 Maar van degenen die 
naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat het aantal 
gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend. 5 De volgende dag kwamen de leiders, 
de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem, 6 samen met Annas, de 
hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de 
hogepriesterlijke familie behoorden. 7 Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en 
begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u 
die daad verricht?’ 8 Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders 
van het volk en oudsten, 9 nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van 
een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt 
dat hij is genezen, 10 dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze 
man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, 
die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt. 11 Jezus is de 
steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen 
geworden is. 12 Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is 
de enige onder de hemel die de mens redding biedt.’ 13 Toen de leden van het 
Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat 
het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze 
realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd. 14 En omdat 
ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun 
woorden inbrengen. 
 
Psalm 118: 7 en 8 
 
7. Ontsluit, ontsluit nu voor mijn 
schreden 
de poorten der gerechtigheid. 
Laat mij de voorhof binnentreden 
en loven 's Heren majesteit. 
Dit is de poort, de poort des Heren, 
Gods knechten zullen binnengaan. 
God van mijn heil, U wil ik eren, 
nu ik uw antwoord heb verstaan. 
 

 
8. De steen, dien door de 
tempelbouwers 
verachtlijk was een plaats ontzegd, 
werd tot verbazing der beschouwers 
ten hoeksteen door God zelf gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
door 's Heren hand alleen geschied. 
Het is een wonder in onz' ogen. 
Wij zien het, maar doorgronden 't 
niet. 
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Psalm 118: 5 en 10 
 
5. De Heer is mij tot hulp en sterkte, 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij is het, die mijn heil bewerkte. 
Ik loof den Heer mijn leven lang. 
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen 
nu Hij de zege heeft gebracht: 
Gods rechterhand doet grote dingen, 
Gods rechterhand heeft grote kracht! 
 
10. De Heer is God, zijn gunst verheugde 
ons oog en hart met vrolijk licht. 
Nu worde 't offer onzer vreugde 
op zijn altaren aangericht. 
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, 
o God, U roemen wijd en zijd. 
Laat aller lof ten hemel rijzen: 
Gods liefde duurt in eeuwigheid. 
 
Psalm 68: 10 OB 
 
10. Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, en wil, en zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 

 
 

 
 


