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ZONDAG 11 augustus 2024 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

 

Kerkdienst: 
 
09.30 uur:  Ds. J. Swager, PKN Doornspijk       

Organist: Annette van der Stel - 

Mondeel 

      Lector: Carla van Eijzeren 

 
Welkom en mededelingen  
Zingen : Psalm 136: 1, 2 en 3 (‘Looft de HEER, want Hij is goed’) 
Stil gebed 
Votum en groet 
Zingen : ELb 343: 1, 3 en 4 (‘Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam’) 
10 Geboden 
Zingen : Psalm 139: 1 en 14 (‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’) 
Gebed 
Uitnodiging voor de kinderkerk 
Zingen: Kinderlied: Oordeel niet (Elly en Rikkert, uit "In Andermans 
Schoenen") 
De kinderen gaan naar de kinderkerk 
Schriftlezing : Lucas 18: 9-14 
Zingen : Gezang 50: 1 en 3 (‘O grote God, o goede Heer’) 
Verkondiging 
Zingen : ELb 203 (‘Genade, zo oneindig groot’) 
Dankgebed en voorbede 
Collecte 
Zingen : Gezang 44 (‘Dankt, dankt nu allen God’) 
Zegen 
 

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, 
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba 

scriba@gasthuiskerk.nl; tel.  06 – 11 94 78 54) voor contactgegevens van een kerkenraadslid. 
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 

  

http://www.gasthuiskerk.nl/live
http://www.gasthuiskerk.nl/
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Psalm 136: 1, 2 en 3 (‘Looft de HEER, want Hij is goed’) 
 
1. Looft den Heer, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 

 
2. Geeft den God der goden eer, 
jubelt voor der heren Heer. 
Hij doet wondren, Hij alleen 
trouw door alle tijden heen. 

 
3. Looft Hem die de hemel schiep, 
zijn verstand is grondloos diep. 
Hij bereidde zee en land. 
Eeuwig houdt zijn liefde stand. 
 
ELb 343: 1, 3 en 4 (‘Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam’) 
 
1. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam, 
die U ons noemt door sterren, zon en maan. 
Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder van uw heerlijkheid. 
 
3. U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 
U geeft ons Heer, verlossing door zijn bloed. 
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: 
leven om Jezus’ wil in eeuwigheid!. 
 
4. Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 
dat in ons zingt met eindeloos refrein. 
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam! 
 
Naar Psalm 8, tekst: J.Visser; melodie: F.C. Atkinson; © Mirre produkties 

 
Psalm 139: 1 en 14 (‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’) 
 
1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 

 
14. Doorgrond, o God, mijn hart; het 
ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op den weg ten leven. 
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Kinderlied: Oordeel niet. (Elly en Rikkert, uit In Andermans Schoenen) 
 

Refrein: Oordeel niet, oordeel niet. 
Heb gerust een mening over dingen die je ziet. Maar oordeel niet. 
 

Jarenlang geleden sprak een oude indiaan: 
"oordeel pas als jij in iemands schoenen hebt gestaan" 
Dat was een wijze les en nu heb ik een idee; 
Kies maar een paar schoenen uit en loop een dagje mee. 
 

In de schoenen van dat meisje dat ze altijd pesten, 
de sneakers van de jongen, steeds weer in de nesten, 
de schoenen van de vluchteling, de weggekeken vreemdeling, 
de schoenen van de meester die niet voor de klas kan staan; 
Loop een dagje mee en kijk er anders tegenaan. 
 

Refrein: 
 

Eeuwenlang geleden heeft Jezus ons geleerd 
Oordeel nooit een ander, dan zie je het verkeerd. 
De splinters en de balk gaf Hij als voorbeeld aan. 
Ga meer eens, een dag of wat, in zijn sandalen staan. 
 

En zie de voeten van de lamme, die eindelijk kon lopen, 
de voeten van de blinde, zijn ogen gingen open, 
de voeten van de tollenaar, de zieke vrouw, de bedelaar, 
de voeten van het meisje dat naast haar bed ging staan. 
Kijk zoals Hij keek, dan zal het anders gaan. 
 

Refrein 2x 
 

Schriftlezing : Lucas 18: 9-14 
 

Lucas 18 
De erfgenamen van het koninkrijk van God 
9 Met het oog op degenen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, 
vertelde Hij de volgende gelijkenis. 10 ‘Twee mensen gingen naar de tempel om te 
bidden, de een was een farizeeër en de ander een tollenaar. 11 De farizeeër stond 
daar rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank U dat ik niet ben als de andere 
mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben 
als die tollenaar. 12 Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn 
inkomsten af.” 13 De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet 
eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich berouwvol 
op de borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.” 14 Ik zeg jullie, hij ging naar 
huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want 
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wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden 
verhoogd.’ 
 

Gezang 50: 1 en 3 (‘O grote God, o goede Heer’) 
 

1. O grote God, o goede Heer, 
ik val voor uwe voeten neer, 
en roepe tot U nacht en dag, 
want zonder U ik niets vermag. 
Verhoor en geef mij mijn begeert' 
door die mij 't bidden heeft geleerd. 

 

3. Leer mij belijden openbaar 
te zijn een arme tollenaar, 
niet roemende voor uw gericht, 
dat ik veel goeds heb uitgericht, 
opdat ik niet in zulk een waan 
moet ongeholpen van U gaan. 

 

ELb 203 (‘Genade, zo oneindig groot’) 
 

1. Genade, zo oneindig groot, 
dat ik, die’t niet verdien, 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan ’k zien. 

 

2. Genade, die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook, als ik mij tot Hem keer, 
dat God mij nooit verlaat. 

 

3. Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 

 

4. Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 

 

tekst en melodie: traditional/J. Newton; vertaling: E. Zuiderveld-Nieman; © Unisong Music Publishers 

 

Gezang 44 (‘Dankt, dankt nu allen God’) 
 

1. Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 

 

2. Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 

 

3. Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 


