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ZONDAG 17 november 2024 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

 

Kerkdienst: 

 
9.30 uur:  Ds. Student Richard van der Linden (Gorinchem) 

     Organist: Annette van der Stel-Mondeel 

    Lector: Joke Corbijn 

    Band: “to Connect” 

Welkom en mededelingen (door de dienstdoende ouderling)  

Aankondiging van het welkomstlied  

(de gemeente gaat staan) 

Zingen: Opw. 520 (Wees mijn verlangen) 

Stil gebed  

Votum (waarna de gemeente gaat zitten)  

Zingen: Psalm 106: 1 en 2 (De Nieuwe Psalmberijming) (Eer aan de HEER om 

wat Hij doet) 

Gods wil voor ons leven - uit Efeze 4: 25 – 5:2 

Zingen: Liedboek 259: 1 en 2 (Halleluja! Lof zij het Lam) 

Gebed bij de opening van het Woord; om verlichting door de H. Geest  

Uitnodiging voor de kinderkerk door leiding van de Kinderkerk 

Zingen: Kinderlied  

(Kinderen gaan naar de kinderkerk) 

Schriftlezing: Psalm 16 

Zingen: Psalm 16: 1, 3 en 4 (Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God) 

Verkondiging over Psalm 16. Centrale tekst: Psalm 16:2  

Thema: God heeft mijn geluk voor ogen! 

Zingen: Toekomst vol van hoop (Sela) 

Dankgebed en voorbede  

Aankondigen van de collecte: voor de diaconie en de kerk 

Zingen (de gemeente gaat staan) GK gez. 161/GK 2017 gez. 177 (Heer, U bent 

mijn leven) 

Zegenbede 

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, 
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba 

scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 0118 - 604 946) voor contactgegevens van een kerkenraadslid. 
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 

 

http://www.gasthuiskerk.nl/live
http://www.gasthuiskerk.nl/
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Opw. 520  
 
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn 
hart 
Leer mij U kennen in vreugde en smart 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht 
Wakend of slapend, vervuld van uw licht 
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van 
eer 
Dat ik in U blijf en U in mij Heer 
U als mijn vader en ik als uw kind 
Dat in uw armen geborgenheid vindt 
Geef mij uw schild en uw zwaard in de 
strijd 
Maak mij tot machtige daden bereid 
Wees als een burcht 

Als een toren van kracht 
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij 
wacht 
Wat baat mij rijkdom of eer van een 
mens 
Bij U te wonen is als wat ik wens 
Met als beloning dat ik op U lijk 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk 
Hemelse Koning, die het kwaad overwon 
Als ik daar kom in het licht van uw zon 
Stralend van vreugde  ) 
Getooid als een bruid  ) 
Gaat mijn verlangen ) 
Nog meer naar U uit ) 2x 

 
Psalm 106: 1 en 2 (De Nieuwe Psalmberijming) 
 
1. Eer aan de HEER om wat Hij doet, 
want Hij is altijd trouw en goed. 
Wie kan zijn grote macht beschrijven? 
Wie geeft Hem ooit voldoende eer? 
Gelukkig wie dicht bij Hem blijven 
en doen wat goed is, telkens weer. 
 

2. HEER, denk aan mij, kijk naar mij om. 
Verlos uw volk, uw eigendom. 
Kom mij ook liefdevol bevrijden. 
Dan zie ik zegen net als zij; 
dan zal ik blij zijn met de blijden; 
dan welt er dank op diep in mij.

Liedboek 259: 1 en 2 
 
1 Halleluja! Lof zij het Lam, 
  die onze zonden op zich nam, 
  wiens bloed ons heeft geheiligd; 
  die dood geweest is,- en Hij leeft; 
  die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft, 
  in eeuwigheid beveiligt! 
 

2 Aanbidt de Vader in het woord! 
  Aanbidt de Zoon, aan 't kruis 
doorboord! 
  Aanbidt de Geest uit beiden! 
  Van zijn gemeenschap, zijn gena, 
  zijn liefd' en trouw, halleluja, 
  zal ons geen schepsel scheiden. 

Kinderlied: De liefde (Marcel en Lydia zimmer) 
 
La la la la la la lie, La la la la la la lie, La la la la la la lie, de liefde is lief.  
 
Als je alles toch eens wist, als je alles toch eens kon,  
als je alles toch eens deed voor honderd procent,  
lijkt dat helemaal perfect, maar het is niet zoveel waard  
als je de liefde, de liefde niet kent.  
 
De liefde is altijd heel geduldig, aardig en beleefd,  
hoeft niet perse te hebben wat een ander heeft,  
vindt zichzelf niet beter, beter dan de rest  
en heeft er echt een hekel aan als iemand wordt gepest.  
Als je alles toch eens wist ...  
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De liefde vertelt altijd de waarheid, draait er niet omheen,  
pakt nooit iemand terug maar vergeeft juist iedereen,  
is niet egoïstisch, altijd positief,  
en kletst niet over anderen. Ja, de liefde die is lief.  
Als je alles toch eens wist ... La la la la la la lie ... 
 
Psalm 16 
1 Een stil gebed van David. Behoed mij, God, ik schuil bij U. 2 Ik zeg  tot de HEER: ‘U bent 
mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat U te boven.’ 3 Maar tot de goden in dit land, de 
machten die ik zo liefhad, zeg ik: 4 ‘Wie u volgt, wacht veel verdriet.’ Ik pleng voor hen 
geen bloed meer, niet langer ligt hun naam op mijn lippen. 5  HEER, mijn enig bezit, mijn 
levensbeker, U houdt mijn lot in handen. 6 Een lieflijk land is voor mij uitgemeten, ik ben 
verrukt van wat mij is toebedeeld. 7 Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft, zelfs in de nacht 
spreekt mijn geweten. 8  Steeds houd ik de HEER voor ogen, met Hem aan mijn zijde 
wankel ik niet. 9  Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, mijn lichaam voelt zich 
veilig en beschut. 10  U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het 
graf niet zien. 11 U wijst mij de weg van het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, 
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.  
 
Psalm 16: 1, 3 en 4 
 
1 Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God, 
Gij zijt mijn Heer, en mijn geluk is zeker. 
Gij maakt bestendig mijn voorspoedig lot, 
Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker. 
Gij deelt mij toe zo lieflijke landouwen 
dat mijn hart in mij opspringt bij 't aanschouwen. 
 
3 Ik prijs de Heer; Hij heeft mijn hart verlicht, 
dat in de nacht zelfs blijft van Hem gewagen. 
Ik houd bestendig naar zijn aangezicht 
mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen. 
Ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde 
staat God, mijn Heer, die mij tot hiertoe leidde. 
 
4 Daarom verheug ik mij van harte zeer, 
want zelfs mijn vlees zal hier behouden wonen. 
Naar 't rijk des doods zendt Gij uw vriend niet neer, 
Gij zult U tegen 't graf een helper tonen. 
Het pad des levens doet Gij mij betreden 
en overvloed van vreugde schenkt uw vrede. 
 
Toekomst vol van hoop (Sela) 
 
1. In de nacht van strijd en zorgen 
Kijken wij naar U omhoog 
Biddend om een nieuwe morgen 
Om een toekomst vol van hoop 

Ook al zijn er duizend vragen 
Al begrijpen wij U niet 
U blijft ons met liefde dragen 
U die alles overziet 
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Refrein:U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders U alleen,  
Leidt ons door dit leven heen 
 
2. U heeft ons geluk voor ogen 
Jezus heeft het ons gebracht 
Mens als wij voor ons gebroken 
In de allerzwartste nacht 

U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 

 
3. U bent God de Allerhoogste 
God van onbegrensde macht 
Wij geloven en wij hopen, 
Op het einde van de nacht 
 
Refrein: U geeft een toekomst… 3x 
 
GK gez. 161/GK 2017 gez. 177 
 
1 Heer', U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 
Heer', U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga. 
Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vre-zen, want U bent bij mij. 
Heer', ik bid U, blijf-mij nabij. 
 
2 Ik geloof in U, geboren uit een maagd. 
eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. 
U die stierf uit lie-fde, leeft nu onder ons, 
één met God de Vader en verenigt met Uw volk, 
tot de dag gekomen is van Uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
 
3 Heer', U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. 
Heer', U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
En niets in dit le-ven zal ons scheiden Heer'. 
Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaa-n heb, heeft U mij bevrijd. 
En in Uw vergeving leef ik nu. 
 
4 Vader van het leven, ik geloof in U. 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons mi-dden, Geest van liefd'en kracht. 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht. 
En op duizend we-gen, zendt U ons weer uit 
om het zaad te zijn van Gods rijk. 


