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ZONDAG 8 december 2024 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

Kerkdienst: 

2e adventszondag 
 

9.30 uur:  Ds. Adriaan van Langevelde (Zoetermeer) 
     Organist: Arjen van Dalen 

    Lector: Eva van Dijke 
    Band: “to Connect” 
 
In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal 

Welkom en mededelingen 
Zingen: Gezang 444 vers 1, 2 en 3 (Liedboek voor de kerken 1973) 
We richten ons naar God 
-          Stil gebed 
-          Woord van verwachting 
-          Groet van God 
Zingen (geloofsbelijdenis): Belijdenis (Sela) 
Gebed bij de opening van Gods Woord 
Uitnodiging voor de kinderkerk (door de leiding Kinderkerk) 
Projectlied: “Ga je mee naar Bethlehem” 
Bijbellezing: Lucas 1 vers 26 – 45 
Zingen: Psalm 146 vers 1, 5 en 6 (De Nieuwe Psalmberijming) 
Verkondiging n.a.v. Lucas 1 vers 43 
Zingen: Gezang 121 vers 1 – 4 (Liedboek voor de kerken 1973) 
Viering heilig avondmaal 
-          Wat God met het heilig avondmaal bedoelt 
-          Gebed om de heilige Geest 
-          Nodiging aan tafel 
-          Zingen: Samen eten wij (Sela) 
-          Gemeenschap van brood en wijn 
-          Zingen: Gezang 360 vers 3 (Liedboek voor de kerken 1973) 
-          Lofprijzing, dankzegging en voorbeden 
Aankondigen van de collecten: Jaarproject Gambia en de kerk 
Zingen: Psalm 136 vers 1, 12 en 13 
Zegen 
 

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, 
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba 

scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 0118 - 604 946) voor contactgegevens van een kerkenraadslid. 
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 

 

http://www.gasthuiskerk.nl/live
http://www.gasthuiskerk.nl/
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Gezang 444 vers 1, 2 en 3 (Liedboek voor de kerken 1973) 
 
1 Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 

2 Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuwge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan. 
Alle englen, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
"Heilig, heilig, heilig" toe! 

3 Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 

neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan - 
laat ons niet verloren gaan. 

 
Belijdenis (Sela) 
 
U bent de God die roept, 
mijn hart en leven zoekt, 
die mij gevonden heeft; 
het eeuwig leven geeft. 
Als aan U toegewijd, 
mijn hart en mond belijdt: 
Ja, Jezus is mijn Heer; 
dan kniel ik voor U neer. 
Ik heb jou gekozen, 
opgedragen om mijn weg te gaan. 
In Mij blijvend vrucht te dragen, 
ga dan in mijn Naam. 
 
Refrein: Heer, wij zeggen ja en amen, 
brengen U daarvoor de eer. 
Wij belijden allen samen; Jezus onze 
Heer. 

Mijn Jezus, geef mij kracht, 
als ik uw hulp verwacht; 
voltooi in mij uw werk 
en maak in zwakheid sterk. 
Als U mijn wegen leidt, 
in moeite en in strijd, 
houd ik gelovig stand; 
Heer, neem me bij de hand. 
Blijf in mijn liefde, alle dagen; 
in liefde voor elkaar. 
Wat je de Vader ook wilt vragen, 
vraag het in mijn Naam. 
 
Refrein: Heer, wij zeggen… 
 
Jezus onze Heer, Jezus, amen. 
 

 
Kinderlied: Projectlied 
Refrein: Ga je mee naar Bethlehem? 
Dat is de bestemming. 
Ga je mee, daar vind je Hem, 
daar gaan wij naartoe. 
Bethlehem, die kleine stad, 
waar Jezus werd geboren! 
Ga je met ons mee, zodat 
jij van Hem kan horen. 

1. Ruth ging met Naomi 
terug naar Bethlehem. 
en David werd er koning, 
daar koos God voor hem. 
Micha profeteerde 
dat in Efrata 
Een Koning wordt geboren. 
Kom toch mee en ga … 

Ga je mee naar Bethlehem? 
Dat is de bestemming. 

Ga je mee, daar vind je Hem, 
daar gaan wij naartoe. 

 
2. Jozef en Maria gaan, 
uit hun eigen stad vandaan. 
Jezus, al zolang verwacht, 
wordt geboren in de nacht. 

Wijzen uit een land heel ver 
zien in Bethlehem een ster. 
Leggen hun geschenken neer 
voor de pasgeboren Heer. Refrein…
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Lucas 1 vers 26 – 45 

Aankondiging van de geboorte van Jezus 
26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27  naar 
een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van 
David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. 28  Gabriël ging haar huis binnen en zei: 
‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29 Ze schrok hevig bij het horen 
van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30 Maar de engel 
zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31  Luister, je 
zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. 32 Hij zal een 
groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal 
Hem de troon van zijn vader David geven. 33  Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het 
volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ 
34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen 
gemeenschap met een man.’ 35 De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen 
en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind 
dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. 36 Luister, ook je familielid 
Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men 
haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, 37  want voor God is 
niets onmogelijk.’ 38 Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt 
gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen. 
Maria en Elisabet  
39 Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, 40 
waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. 41 Toen Elisabet de 
groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige 
Geest 42  en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de 
vrucht van je schoot! 43 Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? 44 
Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. 45 Gelukkig is zij 
die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’ 
 

Psalm 146 vers 1, 5 en 6 (De Nieuwe Psalmberijming) 

 

1. Halleluja! Heel mijn leven 
loof en prijs ik God, de HEER. 
Hem wil ik mijn liefde geven, 
al mijn dank en al mijn eer. 
Zingen zal ik levenslang, 
elke dag die ik ontvang. 

5. Hij beschermt de vluchtelingen, 
heeft wie eerlijk leven lief. 
Weduwen zien zegeningen, 
wezen geeft Hij perspectief. 
Maar de levensweg loopt dood 
van wie doen wat Hij verbood. 

6. Eeuwig zal de HEER regeren, 
alle generaties door. 
Sion, kom je koning eren; 

vorstelijk gaat Hij ons voor. 
Geef je vrolijkheid een stem; 
halleluja – zing voor Hem! 

 

Gezang 121 vers 1 – 4 (Liedboek voor de kerken 1973) 
 
1 God lof! Nu is gekomen 
Gods aangename tijd: 
de Koning onzer dromen, 
de Heer der heerlijkheid, 

  treedt, zonder praal en pracht, 
  in onze wereld binnen, 
  om hier te overwinnen 
  de duivel en zijn macht. 
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2 Hij wilde zich verlagen 
en daalde van zijn troon; 
een ezel mag Hem dragen, 
Hem sieren staf noch kroon. 

  Hij wil zijn koningsmacht 
  en majesteit verhullen, 
  om needrig te vervullen 
  wat God van Hem verwacht. 

 
3 Gij machtigen der aarde, 
't is uit met Gods geduld, 
zo gij Hem niet aanvaarden, 
Hem niet aanbidden zult. 
Wie in hun trots en waan  
zich tegen Hem verheffen, 
die zal zijn gramschap treffen, 
die doet Hij ondergaan. 

 
4 Gij armen en verdrukten, 
  wáár gij op aarde zijt, 
  gebeukten en gebukten 
  in deze boze tijd,- 
  houdt moed, Hij nadert al! 
  Gij moogt uw Held ontvangen, 
  de Vorst van uw verlangen, 
  met liedren zonder tal! 

 
Samen eten wij (Sela) 

 

1. Wij nemen aan de tafel plaats 
Met ieder die gelooft 
U maakt dat wij één lichaam zijn 
Met Jezus als ons Hoofd 
 

2. Hier deelt U ons vrijgevig uit 
Het brood de beker wijn 
U breekt en schenkt Uzelf aan ons 
Wil onze maaltijd zijn 

Refrein: Samen eten wij samen delen wij 
Er is brood voor iedereen 
Proef de liefde wij zijn welkom 
Hier aan tafel zijn wij één 
 

2. Wij willen zoals Jezus zijn 
Veranderd naar Zijn beeld 
Een lichaam dat ruimhartig geeft 
Het goede leven deelt 

Refrein: Samen eten wij…  
 

Gezang 360 vers 3 (Liedboek voor de kerken 1973) 
 
3 Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken 
over uw verlossend werk; 
geef dat niet die woorden breken 
op de daden van uw kerk, 

  maar dat wij geheiligd leven 
  op de plaats door U gegeven, 
  en U volgen onder 't kruis 
  op de smalle weg naar huis. 

 
Psalm 136 vers 1, 12 en 13 
 
1 Looft den Heer, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 

12 Looft den Heer, die al wat leeft 
dagelijks zijn spijze geeft, 
die ons laaft en die ons voedt. 
Eeuwig is Hij trouw en goed. 

13 Aan den God des hemels zij 
eer en dank en heerschappij, 
want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 


