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ZONDAG 18 mei 2025 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

 

Kerkdienst: 
 

9.30 uur:  Ds. E. van den Ham (PKN Zoetermeer) 

   Organist: Bastiaan Gunst 

  Lector: Keesjan de Bruijne 

  Band: “to Connect” 

 

Mededelingen 

Aanvangslied:   Opwekking 464 Wees stil … 

Stil Gebed 

Votum en Groet 

Zingen:   Opwekking 44 : 1, 2, 3 (Geprezen zij de Heer…) 

Lezing van Gods geboden 

Zingen: Psalm 27 : 2 

Gebed om Gods tegenwoordigheid en leiding 

Kinderen worden uitgenodigd voor de kinderkerk 

Zingen kinderlied: Vrede vrede overal (Elly en Rikkert) 

Schriftlezingen:   

Exodus 19 : 3-6; 1 Samuel 24 : 17 – 21; Lukas 17 : 20-21; Handelingen 1 : 1-3 

Zingen:   Psalm 145 : 3, 4 

Verkondiging 

Zingen:   Gezang 294 : 1, 4, 5, 6 

Dankgebed en voorbeden 

Dienst der Offeranden 

Zingen:   Opwekking 71 Jezus leeft in eeuwigheid 

Wegzending en zegen 

 

 

 

 

 

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, 
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba 

scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 0118 - 604 946) voor contactgegevens van een kerkenraadslid. 
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 

 

http://www.gasthuiskerk.nl/live
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Opwekking 464 
 
1.Wees stil voor het aangezicht van God 
Want heilig is de Heer 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
En kniel nu voor Hem neer 
Die zelf geen zonde kent 
En ons genade schenkt 
Wees stil voor het aangezicht van God 
Want heilig is de Heer 
 

2.Wees stil want de heerlijkheid van God 
Omgeeft ons in dit uur 
Wij staan nu op heilige grond 
Waar Hij verschijnt met vuur 
Een eeuwigdurend licht 
Straalt van zijn aangezicht 
Wees stil want de heerlijkheid van God 
Omgeeft ons in dit uur 

3.Wees stil want de kracht van onze God 
Daalt neer op dit moment 
De kracht van de God die vergeeft 
En ons genezing brengt 

Niets is onmogelijk 
Voor wie gelooft in Hem 
Wees stil want de kracht van onze God 
Daalt neer op dit moment 

 
Opwekking 44 : 1, 2, 3  
 
1.Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft 
Die vol ontferming ieder troost 
En alle schuld vergeeft 
Die heel het aards gebeuren  
vast in handen heeft 
Hem zij de glorie, want Hij die overwon 
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon 
Halleluja. Geprezen zij het Lam 
Dat de schuld der wereld op zich nam 
 

2.Verdreven is de schaduw van de nacht 
En wie Hem wil aanvaarden 
 wordt eens veilig thuis gebracht 
Voor Hem geldt ook dit wonder:  
alles is volbracht 
Hem zij de glorie, want Hij die overwon 
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon 
Halleluja. Geprezen zij het Lam 
Dat de schuld der wereld op zich nam 

3.Hij doet ons dankbaar schouwen in het 
licht 
Dat uitstraalt van het kruis,  
dat eens voor ons werd opgericht 
En voor ons oog verrijst  
een heerlijk vergezicht 

Hem zij de glorie, want Hij die overwon 
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon 
Halleluja. Geprezen zij het Lam 
Dat de schuld der wereld op zich nam 
Halleluja. Geprezen zij het Lam 
Dat de schuld der wereld op zich nam 

 
Psalm 27 : 2 
 
2 Eén ding slechts kan ik van den Heer verlangen, 
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev' 
Hem dagelijks te loven met gezangen, 
te wonen in zijn huis zo lang ik leef! 
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. 
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, 
aanschouwende hoe schoon en zuiver is 
zijn licht, verlichtende de duisternis. 
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Kinderlied: Vrede vrede overal (Elly en Rikkert) 

 
1.Dan zal de leeuw  
gaan slapen bij het lam 
Slapen bij het lam 
Slapen bij het lam 
Dan zal de leeuw  
gaan slapen bij het lam 
Slapen bij het lam 
Slapen bij het lam 
Vrede vrede overal 
Als de Koning komen 
zal 
Dan zal de leeuw  
gaan slapen bij het lam 
Slapen bij het lam 
 

2.En de woestijn zal  
bloeien als een roos 
Bloeien als een roos 
Bloeien als een roos 
En de woestijn zal  
bloeien als een roos 
Bloeien als een roos 
Bloeien als een roos 
Vrede vrede overal 
Als de Koning komen 
zal 
En de woestijn zal  
bloeien als een roos 
Bloeien als een roos 
 

3.Dan wordt er ook 
geen  
oorlog meer geleerd 
Oorlog meer geleerd 
Oorlog meer geleerd 
Dan wordt er ook geen  
oorlog meer geleerd 
Oorlog meer geleerd 
Oorlog meer geleerd 
Vrede vrede overal 
Als de Koning komen 
zal 
Dan wordt er ook geen  
oorlog meer geleerd 
Oorlog meer geleerd 

 
Exodus 19 : 3-6 
Mozes ging de berg op, naar God. De HEER riep hem vanaf de berg toe: ‘Zeg tegen het 
volk van Jakob, laat de kinderen van Israël weten: 4  “Jullie hebben gezien hoe Ik ben 
opgetreden tegen Egypte, en hoe Ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij 
heb gebracht. 5   Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met Mij houdt, 
zul je een kostbaar bezit voor Mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want de hele 
aarde behoort Mij toe. 6  Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk.” Breng 
deze woorden aan de Israëlieten over.’ 
 
1 Samuel 24 : 17 – 21 
17 Nadat David was uitgesproken, vroeg Saul: ‘Is het jouw stem die ik daar hoor, David, 
mijn zoon?’ Toen barstte hij in tranen uit 18 en zei: ‘Jij staat in je recht en ik niet, want jij 
hebt kwaad met goed vergolden. 19 Je hebt zojuist getoond dat je het goed met me 
voorhebt: de HEER had me aan jou uitgeleverd, en toch heb je me niet gedood. 20 Wie 
laat ooit zijn vijand gaan als hij hem op zijn weg vindt? Moge de HEER je belonen voor wat 
je vandaag voor mij hebt gedaan. 21 Nu weet ik zeker dat jij koning zult worden en dat je 
het koningschap van Israël vast in handen zult houden. 
 
Lukas 17 : 20-21 
20 Toen de farizeeën Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, 
antwoordde Hij hun: ‘De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen, 21 en 
men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het!” of: “Daar is het!” Maar weet wel: het koninkrijk van 
God ligt binnen uw bereik.’ 
 
Handelingen 1 : 1-3, Jezus opgenomen in de hemel 
1 In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, 
vanaf het begin 2 tot aan de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen, nadat Hij de 
apostelen die Hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. 
3  Dat Hij leefde heeft Hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen door gedurende 
veertig dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het koninkrijk van God te 
spreken 
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Psalm 145 : 3, 4 
 
3 Genadig en barmhartig is de Heer, 
lankmoedig en vol goedheid altijd weer. 
Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep, 
al wat Hij uit de schoot der aarde riep. 
U loven ,Heer, de werken van uw handen, 
de hemelen, de zeeën en de landen. 
U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden 
die elke dag uw goedheid ondervinden. 
 
4 Zij roemen in uw koningschap, o Heer, 
zij stellen in uw heerlijkheid hun eer. 
Al wie hen hoort zal weten wie Gij zijt: 
een vorst, bekleed met macht en majesteit. 
Uw heerschappij is over alle tijden, 
ieder geslacht zal zich in U verblijden. 
Die dreigen te bezwijken, wilt Gij schragen 
en Gij richt op, die zijn terneergeslagen. 
 
Gezang 294 : 1, 4, 5, 6 

 

1 Laat komen, Heer, uw rijk, 
  uw koninklijke dag, 
  toon ons uw majesteit, 
  Messias, uw gezag! 
 

4 Zal ooit een dag bestaan 
  dat oorlog, haat en nijd 
  voorgoed zijn weggedaan, 
  in deze wereldtijd? 

 5 Dat alle tirannie 
  eens zal geleden zijn? 
  O sabbat Gods! En zie, 
  dan zal het vrede zijn! 
 

6 Wij bidden, Heer, sta op 
  en kom in heerlijkheid! 
  Op U staat onze hoop 
  die onze Herder zijt! 

Opwekking 71  
 
Refrein: Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn shalom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 
Refrein: 
Jezus leeft…. 
 
 
 

Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 
Jezus komt in heerlijkheid, 
zijn shalom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 


