ZONDAG 1 juni 2025

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live
Kerkdienst:

9.30 uur: Ds. R.G. (Rein) den Hertog, Amstelveen
Organist: Arjen van Dalen
Lector: Dick de Lange
Band: “to Connect”

CGK B euns.

Welkom en mededelingen door de ouderling

Lied: Opwekking 797 (Breng ons samen)

Stil gebed

Votum en groet

Lied: Gezang 21: 1, 3 (Alles wat adem heeft love de Here)
Geboden

Lied: Psalm 119:1 en 8 (DNP) (Als je de weg van Gods geboden gaat)
Gebed

Kindermoment en kinderlied: Jeruzalem, mooie stad, Elly en Rikkert
Schriftlezing Matthels 28:1-20

Lied: Opwekking 462 (Aan uw voeten Heer)

Preek

Thema: 'Al is de leugen nog zo snel...'

Lied: Schriftberijming 18: 1, 2, 3 (Hoort dit is een woord ten leven)
Dankgebed en voorbeden

Collecten

Lied: Opwekking 770 (lk zal er Zijn)

Zegen

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking,
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba
scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 06— 11 94 78 54) voor contactgegevens van een kerkenraadslid.
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.
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Opwekking 797 — Breng Ons Samen

1. U roept ons samen als kerk van de
Heer,

verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich
thuis!

Refrein: Breng ons samen, één in uw naam.

leder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

3. U roept ons samen voor Woord en
gebed,

als deel van uw kerk wereldwijd.

Wij bidden om vrede, verzoening en
recht;

(

Refrein)

Bridge 2x:

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

(Refrein) 2x

2. Jaag naar de liefde, de vrucht van de
Geest

die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons
geeft:

veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en
aanvaardt.

gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het
geheim,

om samen uw kerk en van Christus te
zijn.

1 Korinthe 13 en 14, Efeziérs 4:1-6, Tekst: Hans Maat, Muziek: Frans Korpershoek ©2013 Stichting Sela Music

Gezang 21: 1, 3 Alles wat adem heeft love de Here

1. Alles wat adem heeft, love de Here,
zinge de lof van Isrels God!

Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.

Die lijf en ziel geschapen heeft,

worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

3. Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem
verdoemen,

die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,

die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!



Psalm 119:1 en 8 (DNP) Als je de weg van Gods geboden gaat

1. Als je de weg van Gods geboden
gaat,

je voeten in het rechte spoor blijft zetten,
naar Hem blijft zoeken en het kwade
laat,

vind je geluk dankzij zijn goede wetten.
Een zegen is wat in uw regels staat;

U vraagt van ons dat wij er steeds op
letten.

Kinderlied: Jeruzalem, mooie stad

1 Jeruzalem Jeruzalem
Mooie stad van goud
Het hemelse Jeruzalem
Stad door God gebouwd

3 Jeruzalem Jeruzalem
Mooie stad van goud
Het hemelse Jeruzalem
Stad door God gebouwd

5 Jeruzalem Jeruzalem
Mooie stad van goud

Het hemelse Jeruzalem
Stad door God gebouwd

Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld

Schriftlezing Mattheiis 28:1-20

Opstanding uit de dood

8. Eerlijk en echt zijn, leven in uw spoor,
dat is mijn wens; verleen mij uw genade.
Ik houd mijzelf uw levensregels voor;
daaraan klem ik mij vast bij al mijn
daden.

Beschaam mij niet, maar geef dat ik
daardoor

kan lopen, ja kan rennen op uw paden.

2 Haar poorten zijn van parels
En nooit gaan zij meer dicht
De zon heeft zij niet nodig
Want God is haar licht

4 God zelf zal bij ons wonen
Dan zien we Zijn geacht
Een lamp is daar niet nodig
Want God is ons licht

6 Van zuiver glas

Van diamant

Van edelsteen

Van glanzend goud

Van eeuwigheid gebouwd

" Na de sabbat, bij het ochtendgloren van de eerste dag van de week, kwam
Maria van Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. 2 Plotseling begon
de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep
naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. 2 Hij lichtte als een bliksem
en zijn kleding was wit als sneeuw. 4 De bewakers beefden van angst en vielen
als dood neer. ® De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik
weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. € Hij is niet hier, Hij is immers uit de
dood opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kijk, dit is de plaats waar Hij gelegen
heeft. 7 En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgewekt uit de
dood, en dit moeten jullie weten: Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je Hem
zien.” Onthoud dat ik jullie dit gezegd heb.’ 8 Ontzet en opgetogen verlieten ze het
graf; ze haastten zich om het aan zijn leerlingen te vertellen. ® Op dat moment
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kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op Hem toe, grepen zijn
voeten vast en aanbaden Hem. ° Daarop zei Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn
broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze Mij zien.” '
Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de bewakers naar de
stad. Daar vertelden ze de hogepriesters alles wat er gebeurd was. 12 Die
kwamen bijeen met de oudsten en ze besloten de soldaten een flinke som geld te
geven 3 en hun op te dragen: ‘Zeg maar: “Zijn leerlingen zijn ’s nachts gekomen
en hebben Hem heimelijk weggehaald terwijl wij sliepen.” '* En mocht dit de
gouverneur ter ore komen, dan zullen wij hem wel bepraten en ervoor zorgen dat
jullie buiten schot blijven.’ '® Ze namen het geld aan en deden zoals hun was
opgedragen. En tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de Joden de
ronde.

Uitzending van de leerlingen

8 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had
genoemd, 17 en toen ze Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding voor Hem neer,
al twijfelden sommigen. '8 Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: ‘Mijj is alle
macht gegeven in de hemel en op de aarde. '®* Ga dus op weg en maak alle
volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de
Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles
wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen,
tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Opwekking 462 AAN UW VOETEN HEER

Refrein:

Aan uw voeten Heer,

is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,

is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.

2 Mijn hart verlangt er naar

om samen te zijn,

hier in een plaats van aanbidding.

In geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.

(Refrein)

1 Ja, ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luist'ren.

In plaats van altijd maar weer
bezig te zijn,

kom ik nu tot U, o Heer.

(Refrein)

3 Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja, zo omarmt U ook mij.

U bent een Vader

die vertroost en beschermt

en ik kom tot rust bij U. (3x)

©1993 Celmar Music!, Tekst & muziek: Marcel Zimmer



Schriftberijming 18: 1, 2, 3 Hoort dit is een woord ten leven
(naar Matthels 28:18-20)

1. Hoort, dit is een woord ten leven, 2. Roept hen op zich om te keren,
Christus die ten hemel vaart: nodigt allen tot het feest.

Mij is alle macht gegeven Doopt hen in de naam des Heeren,
in de hemel en op aard; Vader, Zoon en Heilge Geest;

o, verkondigt alle volken dat zij mijn geboden leren,

wat u werd geopenbaard! trouw - en liefde allermeest.

3. Ik ben met u, alle dagen,

nu en tot in eeuwigheid!

Van mijn Rijk zult gij gewagen,
gaat dan heen, gaat wereldwijd,
gaat, tot aan het eind der dagen -
Ik ben met u, voor altijd!

Opwekking 770 IK ZAL ER ZIJN

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘lk zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Refrein:

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

(Refrein)

Uw naam is ‘lk ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Exodus 3:14, Romeinen 8:35-39, Tekst: Hans Maat, Muziek: Kinga Ban / Adrian Roest ©2013 Stichting Sela Music
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