ZONDAG 29 juni 2025

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live

Kerkdienst:

9.30 uur: Ds. Mark Bot (Maassluis)
Organist: Peter Geldof jr.
Lector: Niek Abrahamse
Band: “to Connect”

Welkom en mededelingen (door de dienstdoende ouderling)
Aankondiging van het welkomstlied

Zingen Sela — Huis van vrede

Stil gebed

Votum en groet (waarna de gemeente gaat zitten)

Zingen Ps 85:1,2 DNP (‘Heer U was liefdevol...’)

Geboden

Zingen Ps 115:2,3 NB (‘de volken denken zelf...)

Gebed

Uitnodiging voor de kinderkerk door leiding van de Kinderkerk
Zingen: Kinderlied Kleuren, kleuren (Marcel en Lydia Zimmer)
(Kinderen gaan naar de kinderkerk)

Schriftlezing Rechters 6:25-32 & Mat. 6:24

Zingen Psalm 16 Psalmen voor Nu

Verkondiging Thema: ‘Gideon na zijn roeping: first things first!’
Zingen Opw 420 — Geen andere naam

Dankgebed en voorbede

Aankondigen Collecte Zingen Ps 121:1,2 LvK (‘lk sla mijn ogen op en zie’)
Zegen

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking,
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba
scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 0118 - 604 946) voor contactgegevens van een kerkenraadslid.
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.



http://www.gasthuiskerk.nl/live
http://www.gasthuiskerk.nl/

Sela — Huis van vrede

1.Wat ik zo nodig heb
boven alle dingen;
wat echt belangrijk is,
is bij U te vinden.

In alles wat ik zocht

was ik steeds op zoek naar U.

Refrein: Liever één dag bij U
in dit huis van vrede,

dan duizend dagen leven
zonder uw liefde, Jezus.

Ik geef alles aan U:

heel mijn hart en mijn ziel

2.Wie kent mijn hart als U?
De tranen die ik huilde;

in uw aanwezigheid

mag ik altijd schuilen.

U roept mij dichterbij.

In uw armen ben ik thuis.

3.00k als het niet meer gaat,
als ik geen rust kan vinden,
dan ben ik niet alleen.

Ik zal blijven zingen,

dat ik bij U mag zijn;

heel mijn leven dicht bij U.

zijn voor U alleen.

Refrein: Liever één dag bij U...
Herhalen couplet 1

Ps 85:1,2 DNP

1. HEER, U was liefdevol voor Israél.

U gaf uw land weer vrede en herstel.

Al zondigde uw Jakob veel en zwaar,

U nam de schuld weg, keek er niet meer naar.
U schonk genade, geen verdiende straf.

Uw woede wendde U volledig af.

Red ons ook nu, kwel ons niet eindeloos.

Kijk ons weer aan en wees niet langer boos.

2. U blijft toch niet vol woede voor altijd?
Toon ons uw goedheid en genegenheid.
Laat ons herleven en bevrijd ons weer,
dan brengt uw volk U vrolijk dank en eer.
Ik heb mijn oor te luisteren gelegd

om duidelijk te horen wat U zegt:

wie met U leven biedt U vrede aan,
wanneer zij niet dezelfde fout begaan.

Ps 115:2,3 NB

2 De volken denken zelf hun goden uit:

hun gouden monden geven geen geluid,

geen licht is in hun ogen;

hun handen tasten niet; geen wierooklucht
dringt tot hen door, hun oor hoort geen gerucht,
hun voet wordt niet bewogen.



3 Wie in die goden zijn behagen vindt

en wie ze maakt, wordt even doof en blind
als deze dode dingen.

Maar wij, wij hebben onze God die leeft,
die spreekt en hoort en die het leven geeft
aan alle stervelingen.

Kinderlied: Kleuren, kleuren (Marcel en Lydia Zimmer)

Refrein: Kleuren, kleuren, allemaal kleuren:
Rood, oranje, geel, groen, paars en blauw.
God bedacht die prachtige kleuren
anders was alles zo grijs en grauw.

1.Rood met geel wordt oranje, 2. Alles wat God gemaakt heeft
blauw met geel wordt groen. is door Hem gekleurd.

Ja, met kleuren kun je En door al die kleuren

heel veel dingen doen. word je opgefleurd.

Kleur een leuke kleurplaat, Zon en regen samen?

maak een schilderij. Kijk dan eens omhoog,

Kneed een prachtig beeld met en zie al die kleuren

mooie kleuren klei. in de regenboog.

Refrein: Kleuren, kleuren ... Refrein: Kleuren, kleuren ...

Rechters 6:25-32

25 Diezelfde nacht zei de HEER tegen Gideon: ‘Neem de stier van je vader, dat
prachtbeest dat nu al zeven jaar gespaard is. Sloop het altaar dat je vader voor Baél heeft
opgericht en hak de Asjerapaal die ernaast staat om. 26 Bouw voor de HEER, je God, een
altaar op het hoogste punt van het ommuurde terrein, zoals het hoort. Maak met het hout
van de omgehakte Asjerapaal een vuur om de stier te offeren.’ 27 Gideon nam tien van zijn
knechten mee en deed wat de HEER hem had opgedragen. Uit vrees voor zijn familie en
stadsgenoten durfde hij het niet overdag te doen, daarom deed hij het ’s nachts. 28 De
volgende ochtend zagen de inwoners van de stad dat het altaar van Baél was afgebroken
en dat de Asjerapaal ernaast was omgehakt. Ze zagen ook dat de stier was geofferd, en
wel op een nieuw altaar. 29 Ze vroegen zich af wie dat gedaan kon hebben, en na enig
onderzoek kwamen ze erachter dat Gideon, de zoon van Joas, de schuldige was. 30 Toen
eisten ze van Joas: ‘Lever uw zoon aan ons uit. Hif moet sterven, want hij heeft het altaar
van Baél gesloopt en de Asjerapaal omgehakt.” 31 Maar Joas zei tegen de mensen die bij
zijn huis te hoop waren gelopen: ‘U wilt het voor Badl opnemen? U wilt hem te hulp
komen? Wie het voor Baél opneemt, zal nog voor de ochtend sterven! Als Baél een god is,
zal hij wel voor zichzelf opkomen wanneer iemand zijn altaar heeft gesloopt.’ 32 En hij gaf
Gideon de naam Jerubbaél, en zei: ‘Laat Baél het maar tegen hem opnemen omdat hij zijn
altaar heeft gesloopt.’

Mat. 6:24 24 Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede
liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen
niet God dienen én de mammon.



Zingen Psalm 16 Psalmen voor Nu

Mijn God ik kom naar U dan ben ik veilig

Ik heb het U gezegd en blijf het zeggen

Ik heb U nodig Heer de rest is overbodig

De mensen hebben andere idolen

En wringen zich voor hen in honderd bochten

Maar dat zal ik nooit doen en zelfs hun naam niet noemen

Mijn God U vult mijn bord U vult mijn beker

U hebt iets moois bedacht en straks is het van mij
U houdt mijn hele leven in uw handen

En ik kom goed terecht want dat hebt U gezegd

De hele nacht lig ik aan God te denken

Ik voel dat Hij er is zijn wijsheid geeft me rust
Dan word ik blij en zeker van mijn redding

Ik leef ik leef naast God ik val niet uit zijn hand

Want U zult mij niet zomaar laten sterven

Ik hoef niet naar het graf want U laat mij niet los
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken

Heel dicht bij U mijn God zal ik gelukkig zijn

Opwekking 420 — Geen andere naam

Refrein: Geen andere naam dan de naam van Jezus
Geen andere naam dan de naam van de Heer

Geen andere naam dan de naam van Jezus

Is wat wij ontvangen, De glorie en ere

De kracht en de hoop in eeuwigheid

Zijn naam is verheven, boven heel de aard’
Zijn naam is hoger dan de Hemel

Zijn naam is verheven, boven heel de aard'
Geef glorie en ere en prijs nu Zijn naam
Refrein: Geen andere naam...

Ps 121:1,2 LvK

1 Ik sla mijn ogen op en zie

de hoge bergen aan, / waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die

dit alles heeft geschapen. / Mijn herder zal niet slapen.

2 Uw wankle voeten zet Hij vast,

als gij geen uitkomst ziet: /Juw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,

Hij wil,als steeds voor dezen, / Israéls wachter wezen.
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