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ZONDAG 17 augustus 2025 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

 

Kerkdienst: 

 
9.30 uur:  Ds. J. Swager (PKN Doornspijk) 

     Organist: Bastiaan Gunst 

    Lector: Ineke Paardekooper 

    Band: “to Connect” 

 

Welkom en mededelingen (door de dienstdoende ouderling) 
Aankondiging van het welkomstlied 
(de gemeente gaat staan) 
Zingen: psalm 81:1,2 en 4 (‘Jubelt God ter eer’) 
Stil gebed 
Votum en groet  
Zingen: ‘Tienduizend redenen’ 
Geboden 
Zingen: psalm 25:2 en 4 (‘Here, maak mij uwe wegen’) 
Gebed 
Uitnodiging voor de kinderkerk door leiding van de Kinderkerk 
Zingen: Kinderlied “Een grote familie” 
Schriftlezing: Hebreeën 10:19-25 (NBV21) 
Zingen: ‘Breng ons samen’ (Sela) 
Verkondiging 
Zingen: gezang 320:2,3 en 4 (‘Kinderen van éénzelfde Vader’) 
Dankgebed en voorbede 
Collecte (Aankondigen waarvoor de collecte bestemd is) 
Zingen (de gemeente gaat staan): gezang 477 (‘Geest van hierboven’) 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, 
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba 

scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 0118 - 604 946) voor contactgegevens van een kerkenraadslid. 
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 

http://www.gasthuiskerk.nl/live
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Psalm 81:1,2 en 4  
 
1 Jubelt God ter eer, - Hij is onze sterkte! 
Juicht voor Isrels Heer, - stem en tegenstem 
springen op voor Hem - die ons heil bewerkte. 
 
2 Laat de harpen slaan, - klinken de trompetten. 
Viert bij volle maan - met muziek en mond 
een hernieuwd verbond - volgens oude wetten. 
 
4 God heeft ons gezegd - nooit gehoorde dingen. 
Heilig is 't en recht - nu en t' allen tijd 
Hem die ons bevrijdt - vrolijk toe te zingen. 
 
‘Tienduizend redenen’ (huisband) 
 
1.De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen 
Laat mij nog zingen als de avond valt 
Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
 
2.Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 
tienduizend redenen tot dankbaarheid 
Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel…. 
 

3.En op die dag, als mijn kracht 
vermindert 
Mijn adem stokt en mijn einde komt 
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven 
zingen, Tienduizend jaar en tot in 
eeuwigheid 
Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel…. (3x) 

Psalm 25:2 en 4 
 
2  Here, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G'uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 

4  God is goed, Hij is waarachtig 
en gaat zijn getrouwen voor, 
brengt, aan zijn verbond gedachtig, 
zondaars in het rechte spoor. 
Hij zal leiden 't zacht gemoed 
in het effen recht des Heren: 
wie Hem nederig valt te voet, 
zal van Hem zijn wegen leren. 

 
Kinderlied: “Een grote familie” 
 
1.Ik ben geboren in een gezin dat is m′n plek hier is m'n huis 
Van de wieg tot aan het graf hoor ik erbij zijn zij m′n thuis 
En tja je kiest elkaar niet uit je moet het samen zien te doen 
Dus sla die handen in elkaar en geef mekaar een dikke zoen 
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Refrein: Want we zijn een grote familie zing who 
Om elkaar te plagen maar ook te dienen who 
Wat er ook gebeurt we blijven zingen who 
Dwars door de nare en blije dingen who 
 
2.Er zijn heus van die momenten da'k alleen zou willen zijn 
Toch gaat er niks boven een tafel met de mensen van wie ik hou 
Ze steunen mij door dik en dun en hun liefde maakt me vrij 
Om te worden wie ik diep van binnen echt zou willen zijn 
Refrein: Want we zijn een Grote familie…. 
 
3.Als jij nou geen familie hebt of ze zijn veel te ver weg 
Schuif dan maar aan want aan de tafel is er altijd nog wel plek 
Hier is een schouder om op te huilen en een bedje op de bank 
Maar als je gaat zeuren plakken we je net zo goed ACHTER HET BEHANG 
Refrein: Want we zijn een Grote familie….2x 
 
Hebreeën 10:19-25 (NBV21) 
 
Geloof en volharding 
19 Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom het 
heiligdom binnengaan. 20  Hij heeft voor ons met zijn lichaam, door het voorhangsel heen, 
een nieuwe, levende weg gebaand, 21  en doet nu als hogepriester dienst in het huis van 
God. 22  Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons 
geweten gereinigd is door de besprenkeling van ons hart, en ons lichaam met zuiver water 
is gewassen. 23  Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, 
want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw. 24 Laten we op elkaar letten en elkaar 
aansporen tot liefde en goede daden, 25 en in plaats van weg te blijven van onze 
samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer 
naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. 
 
‘Breng ons samen’ (Sela) 
 
1.U roept ons samen als kerk van de 
Heer 
Verbonden met U en elkaar 
Wij brengen U lof geven U alle eer 
Eendrachtig veelstemmig en dankbaar 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit 
Waar Jezus woont voelt de liefde zich 
thuis 
 
 

2.Jaag naar de liefde de vrucht van de 
Geest 
Die alles gelooft en verdraagt 
Streef naar de gaven die God aan ons 
geeft 
Veelkleurig verschillend en dienstbaar 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar 
Liefde brengt samen verbindt en 
aanvaardt 
 

Refrein: Breng ons samen één in Uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen één door de Geest 
Verbonden in liefde die U aan ons geeft 
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3.U roept ons samen voor Woord en gebed 
Als deel van uw kerk wereldwijd 
Wij bidden om vrede verzoening en recht 
Gebruiken met vreugde de maaltijd 
Wij breken het brood en verstaan het geheim 
Om samen Uw kerk en van Christus te zijn 
Refrein: Breng ons samen… 
 
Wij belijden één geloof en één Heer ) 
Zijn geroepen tot één hoop tot Uw eer) 
Heer geef vrede die ons samenbindt ) 
Vader maak ons één   ) 2x 
Refrein: Breng ons samen…2x 
 
Gezang 320:2,3 en 4 
 
2 Kinderen van eenzelfde Vader, 
komt nu tesaam van zuid en noord. 
Van oost en west treden wij nader 
tot dit welaangename oord. 
Kracht van de jeugd, 
breng nu verheugd 
de stenen bij elkaar. 
God helpt u wonderbaar. 

 
3 God wil aan ons telkens weer tonen 
dat Hij genadig is en trouw. 
Dat Hij met ons samen wil wonen, 
geeft ons de moed voor dit gebouw. 
Maar niet met steen en hout alleen 
is 't grote werk gedaan. 
't Zal om onszelve gaan. 

4 De Heilge Geest geeft taal en teken. 
Christus deelt al zijn gaven uit. 
De Vader zelf wil tot ons spreken 
en elk verstaat wat het beduidt. 

Wees ons nabij 
en maak ons vrij 
in dit uw heiligdom. 
Kom, Here Jezus, kom! 

 
Gezang 477 
 
1 Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheids-leven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

2 Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

 


