ZONDAG 14 december 2025

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live
3¢ advent

Kerkdienst:

9.30 uur: Ds. Leo Buijs (Veenendaal Bethelkerk)
Organist: Arjen van Dalen
Lector: Marien van Herk
Band: “to Connect”
In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal

Welkom en Mededelingen

Zingen: Gezang 117: 1, 4 (staande):

We richten ons naar God (staande)

Zingen: Opwekking 868

Geloofsbelijdenis (staande)

Zingen: Gezang 444: 1, 2 (staande):

Gebed om de opening van Gods Woord
Uitnodiging voor de Kinderkerk met kinderlied Adventsproject
Bijbellezing: Lucas 1: 26-38

Zingen: Gezang 66: 1, 3

Verkondiging: Wees welkom!

Zingen: Opwekking 595

Viering Heilig Avondmaal

- Enkele woorden bij de viering van het Heilig Avondmaal
- Gebed om de Heilige Geest

- Nodiging aan tafel

- Zingen: Psalm 33: 2,7

- Gemeenschap van brood en wijn

- Zingen: Psalm 92: 3, 8

- Lofprijzing, dankgebed en voorbeden
Collecte-aankondiging

Zingen: YfC 62 - Heer U bent mijn leven (staande):
Zegen van God (staande)

Gezang 117: 1, 4

1 Hoe zal ik U ontvangen,

hoe wilt Gij zijn ontmoet,

O, 's werelds hoogst verlangen,
des sterv'lings zaligst goed?
Dat ons Uw Geest verlichte!
Houd zelf de fakkel bij,

die, Heer', ons onderrichte,
wat U behaag'lijk zij!

4 Nog eens zal Hij verschijnen
als Richter van 't heelal,

die 't hoofd van al de zijnen
voor eeuwig kronen zal.

Nog is die dag verborgen;
wacht hem gelovig af,

terwijl de grote morgen

reeds schemert boven 't graf!
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Opwekking 868

1.Hoor ons bidden, hoogste Koning
Jezus, hoop voor ieder hart
Zonder U zijn wij verloren,

zonder U voorgoed verdwaald

2.Wees het vuur dat brandt van binnen,
Laat ons puur en heilig zijn

Kom met kracht en kom met redding,
Openbaar uw Koninkrijk

3.Kijk ons aan en wees genadig,
Breng ons uit het donker thuis

bij uw liefdevolle Vader,

door uw woord, dat helder schijnt
(Refrein x2)

4.Wij geloven: God is machtig
Wij geloven: God is hier
Koning Jezus, Hij zal komen

In zijn naam houden wij stand
Refrein:
U alleen verzet de bergen
U alleen herstelt ons land
Onze hoop en onze redding
in uw naam houden wij stand

5.Prijs de Koning: God is machtig
Prijs de Koning: God is hier
Koning Jezus, Hij zal komen

In zijn naam houden wij stand
(Refrein)

In uw naam houden wij stand

Gezang 444: 1, 2

1.Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U,
En bewondert Uwe werken.
Die Gij waart ten allen tijd,
Blijft Gij ook in eeuwigheid.

2. Alles wat U prijzen kan,

U, de Eeuw'ge, Ongeziene,
Looft Uw liefd' en zingt ervan.
Alle Eng'len, die U dienen,
Roepen U nooit lovensmoe:
"Heilig, heilig, heilig" toe!

Kinderlied Adventsproject: Welkom bij de Koning (wijze ‘Nu zijt wellekome’)

1. Welkom bij de Koning, kom maar dichterbij.
De staldeur staat wijd open, voor jou, voor mij.
Jezus wordt geboren en al is Hij nu nog klein,
straks zal Hij de Redder van heel de wereld zijn.
God dicht bij ons.

2. Veel gewone mensen, één bijzonder Kind.

Lees mee waarom Gods plan juist met hen begint.
Kijk mee door hun ogen en word deel van dit verhaal.
Jezus wordt geboren, wees welkom allemaal!

God dicht bij ons.

Lucas 1: 26-38 Aankondiging van de geboorte van Jezus

26 In de zesde maand zond God de engel Gabriél naar de stad Nazaret in Galilea, 27 naar
een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van
David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. 28 Gabriél ging haar huis binnen en zei:
‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.” 29 Ze schrok hevig bij het horen
van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30 Maar de engel
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zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31 Luister, je
zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. 32 Hij zal een
groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal
Hem de troon van zijn vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het
volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’

34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen
gemeenschap met een man.’ 35 De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen
en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind
dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. 36 Luister, ook je familielid
Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men
haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, 37 want voor God is
niets onmogelijk.” 38 Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt

gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.

Gezang 66: 1, 3

1 Mijn ziel verheft Gods eer;

mijn geest mag blij den Heer
mijn Zaligmaker noemen,

die, in haar lage staat,

zijn dienstmaagd niet versmaadt,
maar van zijn gunst doet roemen.
Opwekking 595

1.Licht van de wereld,

U scheen in mijn duisternis;

Nu mag ik zien wie U bent.

Liefde die maakt,dat ik U wil kennen
Heer, Bij U wil ik zijn elk moment.
Refrein:

Voor U wil ik mij buigen,

U wil ik aanbidden,

U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
Heilig en rechtvaardig,

U bent zo geweldig goed voor mij.

Psalm 33: 2,7

2 Zingt al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.

Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.

Die zich openbaarde overal op aarde,
alles spreekt van Hem.

Heem’len hoog verheven,

vol van blinkend leven

schiep Hij door zijn stem.

7 Heil hem, die hoopt in vrees en beven

3 Hoe heilig is zijn naam!
Laat volk bij volk tesaam
barmhartigheid verwachten,
nu Hij de zaligheid

voor wie Hem vreest, bereidt
door al de nageslachten.

2.Hemelse Heer,

U,die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,

Bent als een kind naar de wereld
gekomen,

Legde Uw heerlijkheid af.
(Refrein)

En nooit besef ik hoe U leed )
De pijn die al mijn zonde deed. )2x
(Refrein)

op Gods genadig aangezicht.

Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,
God houdt het oog op hem gericht.
Ja, Hij kent de zijnen,

Hij laat niet verkwijnen

wie zijn hulp verbeidt.

Koninklijk van gaven

wil de Here laven

wie ontbering lijdt.



Psalm 92: 3,8

3 Gij hebt mij door uw daden, 8 Zij zullen vruchten dragen
o Here God, verheugd. voor ’s Heren heiligdom
Mijn hart is vol van vreugd, tot in hun ouderdom,

ik juich om uw genade. tot in hun grijze dagen.

Hoe groot zijn uwe werken, Welsprekend is hun leven;
de werken uwer hand, God is hun heil, hun rots!
Gij houdt het volk in stand. Ik loof de daden Gods,

Gij zult hun hart versterken. zijn recht is hoog verheven.

YfC 62 - Heer U bent mijn leven

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons

en met God de Vader en verenigt met uw volk
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst

dan brengt U ons thuis in Gods rijk

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer

Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd

En in uw vergeving leef ik nu

Vader van het leven, ik geloof in U

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U

Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht

En op duizend wegen, zendt U ons weer uit

Om het zaad te zijn van Godsrijk



