ZONDAG 28 december 2025

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live

Kerkdienst:

9.30 uur: Br. Evert Heringa
Organist: Arjen van Dalen
Lector: Joke Corbijn
Band: “to Connect”

Welkom en mededelingen
Zingen: Opwekking 192

Stil gebed, votum en groet
Zingen: Opwekking 775

Gods wil voor ons leven

Zingen Psalm 139: 1, 2, 8 (DNP)
Gebed

Kindermoment

CGK A Lﬁ&%ﬁ\s&

Zingen Kinderlied: Simon en Andreas (Lee Ann Vermeulen)

Schriftlezing: Jeremia 29: 1, 4-14
Psalm 16 (Psalmen van nu)

Verkondiging: U heeft ons geluk voor ogen, Jezus heeft het ons gebracht

Zingen: Toekomst vol van hoop (Sela)
Dankgebed en voorbeden

Collecten

Zingen: Psalm 33: 1, 2, 6 (DNP)
Zegen

Lied 48: 10

Opwekking 192

Ik kom in uw heiligdom binnen,

't voorhangsel ga ik voorbij.

Ik breng U mijn offer, een zoete geur,
vrucht van wat U deed in mij.

Mijn mond brengt een offer van lof, Heer.
't Gaat nu alleen om uw eer.

Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht

komen U toe, God van 't heelal voor eeuwig.

Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht
komen U toe, God van 't heelal.

't Reukwerk van mijn lofgezang

stijgt op in uw woning.

Ik kniel voor de troon van mijn Koning.
Samen met mijn stem hef ik

ook mijn handen op tot U,

het loflied komt diep uit mijn hart.
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Opwekking 775

1.Er is een plek waar liefde heerst en nooit vergaat;

waar mijn God vergeving geeft en ons aanvaardt.
Genade als een waterval, stroomt van Gods troon

en wast ons schoon.

Refrein:

Bij het kruis, bij het kruis

geef ik alles aan U,

vol ontzag voor U, vol ontzag voor U.

Hier kleurt liefde rood,
wast mij wit als sneeuw
en ik leef door U!

En ik leef door U! (Jezus.)

2.Er is een plek waar zonde sterft en schande wijkt;

waar mijn hart vergeving vindt en vrede.

Genade als een waterval, stroomt van Gods troon en wast ons schoon.

(Refrein)

3.Heilig is de grond
waar ik hoop hervond.
Hier kniel ik neer.
Hier kniel ik neer.

(Refrein 2x)
En ik leef door U!
En ik leef door U! (Jezus.)

Psalm 139: 1, 2, 8 (DNP)

1. HEER, U doorgrondt mij, U ontwart
al de geheimen van mijn hart.

U ziet mij thuis en onderweg;

U hoort de woorden die ik zeg.

Waar ik ook ga, ik kom U tegen;

U bent vertrouwd met al mijn wegen.

8. Doorgrond mijn hartsgeheimen,
HEER,

ik leg ze eerlijk voor U neer.
Toets alles wat ik denk en zeg;

Kinderlied: Simon en Andreas

Simon en Andreas waren vissers op de zee

Maar Jezus vroeg" "NIhé volg je Mij

Armen uitgestrekt,
hier waar U mij redt;
Hier kniel ik neer.
Hier kniel ik.

2. Geen ogenblik ben ik alleen,
want U bent altijd om mij heen.

Ik, nietig mens, kan er niet bij

dat U uw handen legt op mij.

Ik weet dat U naar mij blijft kijken;
hoe kan ik ooit uw Geest ontwijken?

bewaar mij voor een foute weg.
Laat mij in uw nabijheid leven;
wil mij voor eeuwig richting geven.

En zij gingen met Hem mee, Ja zij gingen met Hem mee

Refrein: Maar niet om vissen te vangen

Maar mensen te winnen
Voor het Koninkrijk van God 2x



Jacobus en Johannes waren vissers op het meer
Maar Jezus vroeg" "NIhé volg je Mij

En hun antwoord was" "Nlja Heer, Ja hun antwoord was" "Nlja Heer
Refrein

Wil je net zo zijn als Simon en Andreas

Wil je net zo zijn als Jacobus en Johannes

Dan hoef je niet te vissen op de zee of op het meer
Als Jezus vraagt" "NIhé volg je Mijj

Zeg dan ook" "Nlja Heer, Zeg dan ook" "Nlja Heer
\

Jeremia 29: 1, 4-14

1 Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de
overgebleven oudsten onder de ballingen, aan de priesters, de profeten en alle anderen
die Nebukadnessar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd

4 'Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israél, tegen de ballingen die
Hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: 5 Bouw huizen en ga daarin wonen, leg
tuinen aan en eet van de opbrengst, 6 ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters,
zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren.
Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. 7 Bid tot de HEER voor de stad waarheen
Ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar voorspoed en vrede, want de voorspoed van
de stad is ook jullie voorspoed. 8 Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van
Israél: Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan de
droomuitleggers die in opdracht van jullie dromen. 9 Wat ze jullie in mijn naam profeteren
zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden — spreekt de HEER.

10 Dit zegt de HEER: Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal Ik naar jullie omzien.
Dan zal Ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. 11 Mijn
plan met jullie staat vast — spreekt de HEER: Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie
ongeluk; Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. 12 Jullie zullen Mij aanroepen en weer tot
Mij gaan bidden, en Ik zal naar jullie luisteren. 13 Jullie zullen Mij zoeken en ook vinden,
als jullie Mij tenminste met hart en ziel zoeken. 14 Ik zal me door jullie laten vinden —
spreekt de HEER — en Ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle
volken en plaatsen waarheen Ik je verdreven heb — spreekt de HEER — en je laten
terugkeren naar Jeruzalem, waaruit Ik je heb laten wegvoeren.

Psalm 16 (Psalmen van nu)

Mijn God ik kom naar U dan ben ik veilig
Ik heb het U gezegd en blijf het zeggen
Ik heb U nodig Heer de rest is overbodig

De mensen hebben andere idolen
En wringen zich voor hen in honderd bochten
Maar dat zal ik nooit doen en zelfs hun naam niet noemen

Mijn God U vult mijn bord U vult mijn beker

U hebt iets moois bedacht en straks is het van mij
U houdt mijn hele leven in uw handen

En ik kom goed terecht want dat hebt U gezegd
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De hele nacht lig ik aan God te denken

Ik voel dat Hij er is zijn wijsheid geeft me rust

Dan word ik blij en zeker van mijn redding

Ik leef ik leef naast God ik val niet uit zijn hand

Want U zult mij niet zomaar laten sterven

Ik hoef niet naar het graf want U laat mij niet los

U wilt mij leren waar ik het moet zoeken
Heel dicht bij U mijn God zal ik gelukkig zijn

Toekomst vol van hoop (Sela)

1.In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuwe morgen
Om een toekomst vol van hoop

Refrein: U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd

Niemand anders U alleen

Leidt ons door dit leven heen

2.U heeft ons geluk voor ogen
Jezus heeft het ons gebracht
Mens als wij voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht
Refrein

Psalm 33: 1, 2, 6 (DNP)

1. Juich voor de HEER om Hem te loven;
oprechte mensen, huldig Hem.

Haal uit je hart een lied naar boven;

leg alle liefde in je stem.

Zing bij de akkoorden;

speel met nieuwe woorden;

zing bij harp en luit.

Maak de mooiste klanken

om de HEER te danken;

zing het vrolijk uit.

6. Verlangend staan wij uit te kijken
naar onze redder, onze Heer.

Hij is ons schild dat niet zal wijken;
in liefde ziet Hij op ons neer.

Al zijn zegeningen

Ook al zijn er duizend vragen
Al begrijpen wij U niet

U blijft ons met liefde dragen
U die alles overziet

3.U bent God de Allerhoogste
God van onbegrensde macht
Wij geloven en wij hopen

Op het einde van de nacht
Refrein 3x

2. Nooit zal Hij zijn belofte breken;
betrouwbaar is al wat Hij zegt.

Zijn daden op de aarde spreken

van goedheid, liefde, trouw en recht.
Zijn bevel bepaalde

dat het zonlicht straalde.

Land en oceaan

heeft de HEER gescheiden.

Zeeén en getijden

liet de HEER ontstaan.

zullen wij bezingen;

ja, Hij maakt ons blij.
HEER, wil aan ons denken,
ons uw zegen schenken.

U verwachten wij.



