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ZONDAG 31 maart 2024 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

 

Kerkdienst: PASEN 2024 
 
09.30 uur:  Br. Jan Jacobse, (PKN) De Ontmoeting 

      Organist: Arjen van Dalen 

     Lector: Ineke Paardekooper 

     Band: To Connect 

en met medewerking van het “Paas Project Koor” 

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst. 
Welkomslied: OTH 108: 1, 2, 3 en 4; ‘Daar juicht een toon, daar klinkt een 
stem’. 
Stil gebed 
Votum en groet 
Zingen: Psalm 98: 1 en 2 (NB); ‘Zingt een nieuw lied voor God de Here’. 
Lezing van richtlijnen voor ons leven uit Filippenzen 2:1-11  
Zingen (projectkoor/band en gemeente): Opwekking 627 ‘Jezus, licht in de 
duisternis’. 
Gebed bij de opening van het Woord om de verlichting met de Heilige 
Geest. 
Uitnodiging voor de kinderkerk en kinderlied. 
Schriftlezing: Marcus 16: 1-8. 
Zingen: Psalm 139: 2 en 3 (NB); ‘Gij zijt zo diep vertrouwd met mij’. 
Verkondiging: Wees niet bang! (kerntekst: Marcus 16:6). 
Zingen: (projectkoor/band); ‘Come unto Jesus’. 
Dankgebed, voorbeden, moment van stilte en gezamenlijk ‘Onze Vader’. 
Collecten 
Slotlied: lied 624: 1, 2 en 3 (NLB); ‘Christus, onze Heer, verrees’. 
Zegen 
Zegenlied: (projectkoor/band en gemeente) Sela; ‘Toekomst vol van hoop’. 
 
Bij het verlaten van de kerk zingen projectkoor en band lied 634: 1, 2 en 3; 
‘U zij de glorie, opgestane Heer’.

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, 
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba 

scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 0118 - 604 946) voor contactgegevens van een kerkenraadslid. 
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 

http://www.gasthuiskerk.nl/live
http://www.gasthuiskerk.nl/
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OpToonHoogte 108: 1, 2, 3 en 4; ‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem’. 
 
1. Daar juicht een toon, daar klinkt 
een stem, 
die galmt door gans’ Jeruzalem; 
een heerlijk morgen licht breekt aan: 
de Zoon van God is opgestaan! 
 

 
2. Geen graf hield Davids Zoon 
omkneld, 
Hij overwon, die sterke Held, 
Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders 
kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht! 

 
3. Nu jaagt de dood geen angst 
meer aan, 
want alles, alles is voldaan; 
Wie in ’t geloof op Jezus ziet, 
die vreest voor dood en duivel niet. 

 
4. Want nu de Heer is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan, 
een leven, door zijn dood bereid, 
een leven in zijn heerlijkheid. 

 
tekst: E. Gerdes; melodie: H.A.C. Malan; © Joh. de Heer & zn. 

 
Psalm 98: 1 en 2; ‘Zingt een nieuw lied voor God de Here’. 
 
1. Zingt een nieuw lied voor God den 
Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

 
2. Ja Hij is ons getrouw gebleven, 
Hij heeft in goedertierenheid, 
naar de belofte eens gegeven, 
het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 
het heil van onze God aanschouwd. 

 
Opwekking 627 ‘Jezus, licht in de duisternis’. (projectkoor/band en gemeente) 
 
1. Jezus, Licht in de duisternis 
Jezus, Vaders getuigenis 
Jezus, Liefde die eeuwig is 
Ik prijs U. 
 
2. Jezus, weg die ik volgen moet 
Jezus, waarheid volmaakt en goed 
Jezus, leven in overvloed 
Ik prijs u 
 
 

(R) Waar zou ik gaan, zonder U? 
Waarom bestaan zonder U? 
Jezus, mijn hoop en mijn kracht 
U bent mijn Heer, 
U bent mijn Heer! 
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3. Jezus, totdat ik bij U ben 
Jezus, en u volkomen ken  
Jezus, geef ik mijn hart en stem 
Ik prijs U 
 

(R) Waar zou ik gaan, zonder U? 
Waarom bestaan zonder U? 
Jezus, mijn hoop en mijn kracht 
U bent mijn Heer, 
U bent mijn Heer!

  (De gemeente zingt mee) 
Waar zou ik gaan, zonder U? 
Waarom bestaan zonder U? 
Jezus, mijn hoop en mijn kracht 
U bent mijn Heer, 
U bent mijn Heer! 

 
U bent mijn Heer,              ) 
U bent mijn Heer!              ) 3x 

 
kinderlied: Met vallen en opstaan. 
 
1. Hij struikelt achter Jezus aan. 
Hij valt soms, maar hij gaat weer 
staan. 
Al snapt Petrus Gods plan niet goed, 
hij weet dat hij Jezus volgen moet. 
 
 

 
2. Hij zegt: maar U bent toch Gods 
zoon! 
U moet geen kruis, U moet een 
kroon! 
Ik laat U niet alleen, ik zweer 
dat ik voor U zal vechten Heer. 

3. Ach, Jezus sterft. Wat een 
verdriet. 
Maar je raadt nooit wat Petrus ziet: 

een open graf. Want Jezus heeft 
de dood verslagen en Hij leeft! 

 
Schriftlezing: Marcus 16: 1-8. 
 
Het lege graf 
1 Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria, de moeder 
van Jakobus, en Salome geurige olie om Hem te balsemen. 2 Op de eerste dag 
van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het 
graf. 3 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het 
graf wegrollen?’ 4 Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was 
weggerold; het was een heel grote steen. 5 Toen ze het graf binnengingen, zagen 
ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. 6 Maar 
hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. Jullie zoeken Jezus van Nazaret, die 
gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, Hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar 
Hij was neergelegd. 7 Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: “Hij 
gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie Hem zien, zoals Hij jullie heeft 
gezegd.”’8 Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren 
bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen 
niemand iets zeiden. 
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Psalm 139: 2 en 3; ‘Gij zijt zo diep vertrouwd met mij’. 
 

2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor 
woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 

 

3. Waar zou ik vluchten voor uw 
Geest? 
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd. 
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt 
zo dichtbij met uw majesteit, 
zo ver en zo met mij verbonden: 
hoe kan ik uw geheim doorgronden? 
 

‘Come unto Jesus’. (projectkoor/band); 
 

Come unto Jesus, all you who are weary 
Come to the mercy-seat, fervently kneel 
Here bring your wounded heart, broken and needy 
Come unto Jesus, mighty to heal 
 

Joy of the comfortless, light for the straying 
Hope of the penitent, peace in our strife 
Here speaks the Comforter, tenderly saying 
"My yoke is easy, My burden is light" 
 

Come unto Jesus, come unto Jesus 
Lay down your burdens, He is enough 
Come unto Jesus, rest in His love 
 

Come, taste the Bread of Life broken for sinners 
Drink from the cup of His promise made sure 
Feast at His table as sons and as daughters 
Grace overflowing is yours evermore 
 

Come unto Jesus, come unto Jesus 
Lay down your burdens, He is enough 
Come unto Jesus, rest in His love 
 

Come now and follow him, this life forsaking 
All that was gain, count as nothing but loss 
Trade all this world for His kingdom unfading 
Come unto Jesus and take up your cross (2x) 
Life everlasting He offers to us 
 

Come unto Jesus, come unto Jesus  ) 
Lay down your burdens, He is enough ) 
Come unto Jesus and rest in His love 2x) 
 

Come unto Jesus, rest in His love. 
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Slotlied: NLB 624: 1, 2 en 3;  ‘Christus, onze Heer, verrees’. 
 
1. Christus, onze Heer, verrees, halleluja! 
Heilge dag na angst en vrees, halleluja! 
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja, 
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja! 
 
2. Prijst nu Christus in ons lied, halleluja, 
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja, 
die aanvaardde kruis en graf, halleluja, 
dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja! 
 
3. Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja, 
heeft verzoening ons bereid, halleluja! 
Nu is Hij der heemlen Heer, halleluja! 
Englen juublen Hem ter eer, halleluja! 
 
Zegenlied: (projectkoor/band en gemeente) Sela; ‘Toekomst vol van hoop’. 
 
1. In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 
2. Ook al zijn er duizend vragen, 
al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet. 
(R) U geeft een toekomst vol van 
hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 

3. U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht. 
(R) U geeft een toekomst vol van 
hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 

4. U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop; ) 
dat heeft U aan ons beloofd.  ) 
Niemand anders, U alleen,   ) 
leidt ons door dit leven heen.           2x) 
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Bij het verlaten van de kerk zingen projectkoor en band lied 634: 1, 2 en 3; ‘U zij de glorie, opgestane 
Heer’. 
 
1. U zij de glorie opgestane Heer, 
U zij de victorie nu en immer meer. 
Uit een blinkend stromen daald’ een engel af, 
Heeft de steen genomen van 't verwonnen 
graf. 
U zij de glorie opgestane Heer, 
U zij de victorie nu en immer meer. 
 

2. Zie hem verschijnen Jezus onze Heer, 
Hij brengt al de Zijnen in Zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren blijde en 
welgezind, 
En zegt telkens kere Christus overwint.  
U zij de glorie opgestane Heer, 
U zij de victorie nu en immer meer. 

3. Zou ik nog vrezen nu Hij eeuwig leeft, 
Die mij heeft genezen die mij vrede geeft. 
In Zijn goddelijk wezen is Zijn glorie groot, 
Niets heb ik te vrezen in leven en in dood. 
U zij de glorie opgestane Heer, 
U zij de victorie nu en immer meer. 
 
Come on to Jesus (vertaling) 
 
Kom tot Jezus, iedereen die vermoeid is 
Kom naar Zijn troon vol genade, kniel vurig 
Breng hier uw gewonde hart, gebroken en behoeftig 
Kom tot Jezus, Hij is machtig om te herstellen 
 
Vreugde voor de troostelozen, licht voor de afgedwaalden 
Hoop voor de boetvaardige, vrede in onze strijd 
Hier spreekt de Trooster, vol tederheid zegt Hij 
"Mijn juk is zacht, Mijn last is licht" 
 
Kom tot Jezus, kom tot Jezus 
Leg uw lasten neer, Hij is genoeg 
Kom tot Jezus, rust in Zijn liefde 
 
Kom, proef het Brood des Levens, gebroken voor zondaars 
Drink uit de beker van Zijn belofte 
Feest aan Zijn tafel als zonen en als dochters 
Overvloedige genade is voor altijd van jou 
 
Kom tot Jezus, kom tot Jezus 
Leg uw lasten neer, Hij is genoeg 
Kom tot Jezus, rust in Zijn liefde 
 
Kom nu en volg Hem, laat je oude leven los 
Alles wat je hebt, is niet meer van waarde 
Verruil deze wereld voor Zijn eeuwige koninkrijk 
Kom tot Jezus en neem je kruis op  
Een eeuwig leven biedt Hij ons aan 
 
Kom tot Jezus, kom tot Jezus 
Leg uw lasten neer, Hij is genoeg 
Kom tot Jezus en rust in Zijn liefde 
 
 
 


