ZONDAG 13 augustus 2023 M

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live \

'Fm : # J

Kerkdienst: 16.30 u: ds. Bert Renkema "1\‘ 3\/\
organist: Bastiaan Gunst ’

lector: Kees Jan de Bruijne CGK LETHY

Welkom en Mededelingen
Zingen: NLB 280 vers 1, 2, 3,4en 6
We steken de Paaskaars aan en richten ons naar God
Psalmgebed Psalm 121
Zingen: DNP 121 vers 1
Lezen: Psalm 121,3-4
Zingen: DNP 121 vers3en 4
Gebed om de Heilige Geest
Bijbellezing: Psalm 125
Zingen: DNP 125
Verkondiging n.a.v. Psalm 125
Zingen: NLB 905 vers 1, 3en 4
Dankgebed en voorbeden
Collecte-aankondiging
Zingen (staande) als credo: NLB 342 vers 1, 2, 3, 4 en 5 + amen
Zegen van God

Wanneer je n.a.v. €én van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking,
neem dan gerust contact op met onze predikant ds. Bert Renkema (0118-436233)
of predikant@gasthuiskerk.nl of met één van de kerkenraadsleden.
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.
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Nieuwe Liedboek 280

1.De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit

en wekt in ons het lied

3.Dit huis dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,

de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

6. Vervul ons met een nieuw verstaan
van 't woord, waarin Gij spreekt

De Nieuwe Psalmberijming 121
1. Mijn ogen kijken naar omhoog.
Ik zie de bergen staan,

daar komt mijn hulp vandaan,

daar houdt de HEER mij in het oog;
Hij maakte en bewaarde

de hemel en de aarde.

4. De HEER bewaart je voor het kwaad.

Je ziel, je leven zal

bewaard zijn, overal.

Waar je ook komt of waar je gaat —
voor nu en na dit leven

zal Hij bescherming geven.

Bijbellezing Psalm 121
Hij zal je voet niet laten wankelen,
Hij zal niet sluimeren, je wachter.
Nee, Hij sluimert niet,
Hij slaapt niet,
de wachter van Israél.

Bijbellezing Psalm 125
Een pelgrimslied.

2.Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,

waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,

waar Gij ons met uw eng’len troost
waar Gij u vinden laat?

en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood dat Gij ons breekt.

3. De HEER zal steeds je helper zijn;
Zijn schaduw, zo dichtbij,

blijft aan je rechterzij.

De zon en maan doen je geen pijn.
De HEER zal alle dagen

en in de nacht jou dragen.

Wie op de HEER vertrouwt is als de Sionsberg,

die onwankelbaar vast staat voor eeuwig.
Zoals de bergen Jeruzalem omringen,

zo omringt de HEER zijn volk
van nu tot in eeuwigheid.



De scepter van het kwaad zal niet rusten
op het land van de rechtvaardigen
en de rechtvaardigen zullen het onrecht
de hand niet reiken.

Wees goed voor wie goed is, HEER,
voor de oprechte van hart.
Maar wie een dwaalweg gaat —
HEER, verdrijf hem en allen die onrecht doen.

Vrede over Israél!

De Nieuwe Psalmberijming 125
1. Wie op de HEER bouwt in zijn leven 2. Het kwaad zal niet voorgoed regeren

staat stevig dankzij Hem in het beloofde land;

zoals Jeruzalem. de misdaad houdt geen stand.

Door bergen wordt die stad omgeven; God laat op tijd de kansen keren.

zo zal de HEER ook voor gevaren Hij laat zijn mensen niet hun handen
zZijn volk bewaren. aan onrecht branden.

3. HEER, geef wie eerlijk is uw zegen;
doe aan de goeden goed,

maar straf wie onrecht doet.

Verjaag wie kiest voor kronkelwegen.
Wil aan uw Israél een leven

in vrede geven!

Nieuwe Liedboek 905

1.Wie zich door God alleen laat leiden, 3. Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
enkel van Hem zijn heil verwacht, En leef uw leven opgewekt.

weet Hem nabij, ook in de tijden Laat Gods genade uw genoeg zijn,

die dreigend zwart zijn als de nacht. Die voor u uit zijn sporen trekt.

Want wie op God alleen vertrouwt, Hij is het zelf die ons voorziet;

heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. Wat ons ontbreekt ontgaat hem niet.

4.Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegt,

u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,

weet dat Hij altijd met ons gaat



Nieuwe Liedboek 342

1 In God de Vader op zijn troon
geloven wij, en in de Zoon,

uit God geboren voor de tijd —
Hem zij de macht, de majesteit!

3 Lof zij de Vader, die ons schiep

en licht uit nacht tevoorschijn riep.

Lof zij de Zoon, die onze nood,
ons kruis verdroeg en onze dood.

5 Lof zij de Geest die wereldwijd

2 En in de Geest, die ons geleidt,
geloven wij: dat er altijd

een Trooster is, zacht als de wind,
een sterke moeder bij haar kind.

4 Die onderging en overwon

en als de zon ten hemel klom,

die aan de dag treedt op zijn tijd

en eenmaal recht van onrecht scheidt.

ons kerk maakt: Christus toegewijd

tot wij, van alle kwaad bevrijd,
God zien in alle eeuwigheid.

Amen.

Mededelingen voor de liturgie kunnen tot donderdag 21.30 uur worden

doorgegeven

aan de scriba (scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 06-17 47 88 46)



