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VIERING HEILIG AVONDMAAL

Welkom en mededelingen

We zingen: Opwekking 125 vers 1 - 4
We richten ons naar God

- Stil gebed

- Woord van verwachting

- Groet van God

We zingen: DNP 103 vers 7

Wat God met het avondmaal bedoelt
Geloofsbelijdenis

Gebed voor de viering

We zingen: Gezang 360 vers 1 en 2
Viering heilig avondmaal

We zingen: Gezang 431 vers 6
Dankgebed en gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Openbaring 19 vers 6 — 10
Verkondiging n.a.v. Openbaring 19 vers 7b en 8
We zingen: DNP 45 vers 4 — 6

We danken en bidden

Aankondiging collecten

We zingen: Psalm 149 vers 1,2 en 5
Zegen

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking,
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden.
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.



http://www.gasthuiskerk.nl/

Opwekking 125

1.Heer, ik kom tot U, 2. Met uw liefde, Heer,
hoor naar mijn gebed. kom mij tegemoet,
Vergeef mijn zonden nu, nu ik mij tot U keer,
en reinig mijn hart. en maak alles goed.
3.Zie mij voor U staan, 4.Jezus op uw woord,
zondig en onrein. vestig ik mijn hoop.

O, Jezus raak mij aan, U leeft en U verhoort
van U wil ik zijn. mijn bede tot U.

De Nieuwe Psalmberijming 103

7. De HEER is koning — prijs Hem, hemelingen!
Laat alle engelen zijn lof bezingen.

Kom, sterke helden, buig je voor Hem neer.

Laat heel zijn legermacht Hem eer bewijzen.

De hele schepping moet zijn daden prijzen.

Prijs Hem, mijn ziel, zing dankbaar voor de HEER.

Gezang 360
1 Heer, wij komen vol verlangen, 2 Sterk ons wankelend vertrouwen,
op uw roepstem naar uw dis, geef ons zelf wat Gij geboodt:
want door schuld met schrik bevangen dat wij met oprecht berouwen
zoekt ons hart vergiffenis: enkel rusten in uw dood;
slechts in U bestaat ons leven, ja, vervul ons met uw krachten,
die uw bloed voor ons woudt geven; opdat wij uw wet betrachten,
laat ons dan in brood en wijn zegen zo uw sacrament,
met Uzelf gespijzigd zijn. dat ons hart U steeds meer kent.
Gezang 431

6 Ik wil U, Heer, mijn leven lang
van ganser harte prijzen
en in mijn lied, mijn lofgezang
mijn dank aan U bewijzen.
Mijn hart, verheug u in de Heer,
lichaam en ziel, verblijdt u zeer!
Geef onze God de ere!

Schriftlezing Openbaring 19

6.Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa’s en
van krachtige donderslagen zeggen: ‘Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft
het koningschap op zich genomen. 7 Laten we blij zijn en jubelen, laten we Hem de eer
geven! Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. & Zij mag zich
kleden in zuiver, stralend linnen.” Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door
de heiligen.
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9 Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam

zijn uitgenodigd.

En hij vervolgde: ‘Wat God hier zegt, is betrouwbaar.’ '° |k wierp me aan

zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar zoals
jij en zoals je broeders en zusters die van Jezus getuigen. Je moet God aanbidden.” Want

getuigen van Jezus is profeteren.
Het beest en zijn profeet verslagen

De Nieuwe Psalmberijming 45

4. ‘Bruid, Kijk je ogen uit, geloof je oren;
vergeet de streken waar je bent geboren.
Besef verwonderd wat je hier ontvangt.
Hier is de koning die naar jou verlangt.
Hij is voortaan je heer, jij wordt de zijne.
Laat ieder heimwee uit je hart verdwijnen.
De rijken bieden je geschenken aan,
verlangen bij je in de gunst te staan.’

6. Nu is een nieuwe toekomst te verwachten;
uw zonen, koning, zie ik in gedachten.

In ieder land bestijgen zij de troon;

de oudste zoon krijgt eens uw eigen kroon.
De generaties door zal men u roemen;

uw naam zal men in alle eeuwen noemen.

Ik dicht dit lied zodat uw naam weerklinkt

en volk na volk voor eeuwig u bezingt

Psalm 149

1 Halleluja! laat opgetogen

een nieuw gezang den Heer verhogen.
Laat allen die Gods naam belijden

zich eensgezind verblijden.

Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israél, dank Hem die u riep.

Trek, Sion, in een blijde stoet

uw Koning tegemoet.

5 Nu zal, gelijk er staat geschreven,
Gods volk in volle vrede leven.

De boze vijand is verslagen.

Prijs 's Heren welbehagen!

Na het duister der wereldnacht
blinkt de luister van Gods geslacht.
Hemel en aarde stemmen saam

en prijzen 's Heren naam.

5. De bruid, gehuld in goudbrokaat, wacht
binnen.

Nu gaat het grote bruiloftsfeest beginnen.
Stralend gaat zij de koning tegemoet,
gevolgd door meisjes in een blijde stoet.
Vriendinnen stralen, kostbaarheden blinken
terwijl op straat verheugde kreten klinken.
Vol pracht wordt zij naar het paleis gebracht,
naar hem die al verlangend op haar wacht.

2 Laat het een hoge feestdag wezen.
De naam des Heren wordt geprezen
met het aloude lied der vaad'ren.

De heilge reien naad'ren.

En zo danst in het morgenlicht

heel Gods volk voor zijn aangezicht
en slaat de harp en roert de trom

in 's Heren heiligdom.



