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ZONDAG 23 februari 2025 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

 

Kerkdienst:  
 
16.30 uur:  Ds. E.B. (Bert) Renkema,  

CGK Aalsmeer 

Bep van Herk, lector 

Huisband “To Connect” 

 
 
Welkom en mededelingen 
Aanvangslied  - Opwekking 871 – Laat de volken zingen 
We richten ons naar God 
Zingen  - Zo lief had God de Vader ons (Sela) 
Gebed om de Heilige Geest 
Bijbellezing  - Psalm 51 
Zingen  - ‘Witter dan sneeuw’ (Psalm Project) 
Verkondiging n.a.v. Psalm 51 - Zonde, schuld, berouw en vergeving 
Zingen  - Opwekking 775 – Bij het kruis 
Dankgebed en voorbeden 
Collecte 
Zingen  - Opwekking 864 – Alle Glorie 
Geloofsbelijdenis 
Zingen  - Opwekking 849 – Goedheid van God 
Zegen 
 
 
 

 
Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, 
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba 
scriba@gasthuiskerk.nl; tel.  06 – 11 94 78 54) voor contactgegevens van een kerkenraadslid. 

Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 

  

http://www.gasthuiskerk.nl/live
http://www.gasthuiskerk.nl/
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Opwekking 871 – Laat de volken zingen 
 
Heer, U riep ons uit de duisternis 
naar uw volmaakte licht; 
nu zingen wij voor Christus die  
verrezen is. 
 
Laat nu elke adem spreken van  
genade die bevrijdt; 
van liefde, vreugde, leven tot  
in eeuwigheid! 
 
Refrein: 
Laat de volken zingen.  
Laat ze juichen voor U. 
Al uw zegen komt  
en wekt in ons 
een lied voor Koning Jezus. 
 
Heel de aarde, alles wat daar leeft  
en groeit - het is van U. 
Wij geven wat uw hand ons geeft,  
als een dienst aan U. 
 
Laat genade groeien, diep in ons,  
voor wie U nog niet kent. 
Ons lied bouwt levens van geloof,  
maakt uw Woord bekend. 
(Refrein) 
 
Heilig is de roeping van uw kerk:  
te leven voor uw naam, 
tot heel de wereld zingt voor U,  
elke stam en taal. 
(Refrein) 
 
Heilig, heilig is de Heer Almachtig.  
Waardig, waardig is het Lam op de troon.  
Heilig, heilig is de Heer Almachtig. 
Hemel, aarde, prijs zijn heerlijke naam!  
(Refrein 2x) 
 

1 Petrus 2:9, Psalm 67:4-5, Openbaring 7:9, Oorspr. titel.- May the peoples praise You, Tekst & muziek: Keith & Kristyn Getty / David Zimmer / Stuart Townend / Ed 

Cash, Ned. tekst: Harold ten Cate 
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Zo lief had God de Vader ons (Sela) 
 
Zo lief had God de Vader ons,  
dat Hij zijn eigen Zoon zond  
tot heil van ons gebroken hart,  
omdat Hij ons zo kostbaar vond.  
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn  
toen Hij zijn Zoon zo lijden zag;  
toch is het Jezus' bloed dat ons  
weer dicht in zijn nabijheid bracht.  
  
O zie de mens daar aan het kruis,  
met al mijn schuld beladen;  
beschaamd hoor ik mijn eigen stem  
Hem loochenen en smaden.  
Het was mijn zonde die Hij droeg,  
totdat Hij riep: 'Het is volbracht!';  
zijn laatste adem bracht mij hoop,  
zijn sterven werd mijn levenskracht.  
  
Ik roem niet meer in eigen kracht,  
in gaven, in wat wijsheid is;  
ik roem alleen nog in de Heer,  
zijn dood en zijn verrijzenis.  
Hoe zou ik delen in zijn loon,  
de zege die Hij heeft behaald?  
Maar dit weet ik met heel mijn hart:  
zijn offer heeft mijn schuld betaald.  
  

tekst en muziek: Stuart Townend - oorspr. titel: How deep the Father’s love for us Ned. tekst: Peter van Essen - © Thankyou Music/Smallstonemediasongs.com  

 
Bijbellezing  - Psalm 51 
 
1 Voor de koorleider. Een psalm van David,  
2 toen de profeet Natan hem had bezocht, nadat hij met Batseba geslapen had. 
 
3 Wees mij genadig, God, in uw trouw, U bent vol erbarmen, wis mijn wandaden 
uit, 
4 was mij schoon van alle schuld, reinig mij van mijn zonden. 
5 Ik ken mijn wandaden, ik ben mij steeds van mijn zonden bewust, 
6 tegen U, tegen U alleen heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat slecht is in uw 
ogen. Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver. 
7 Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving, 
8 maar U wilt dat waarheid mij vervult, U leert mij wijsheid, diep in mijn hart. 
9 Zuiver mij met majoraan, dan word ik rein, was mij en ik word witter dan sneeuw. 



4 
 

10 Laat mij vreugde en blijdschap horen: U hebt mij gebroken, laat mij ook juichen. 
11 Sluit uw ogen voor mijn zonden en doe heel mijn schuld teniet. 
12 Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, 
13 verban mij niet uit uw nabijheid, neem uw heilige geest niet van mij weg. 
14 Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest. 
15 Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren, en zullen zondaars terugkeren tot U. 
16 U bent de God die mij redt, bevrijd mij, God, van de dreigende dood, en ik zal 
juichen om uw gerechtigheid. 
17 Ontsluit mijn lippen, Heer, en mijn mond zal uw lof verkondigen. 
18 U wilt van mij geen offerdieren,in brandoffers schept U geen behagen. 
19 Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult 
U, God, niet verachten. 
20 Wees Sion welgezind en schenk het voorspoed, bouw de muren van Jeruzalem 
weer op. 
21 Dan zult U de juiste offers aanvaarden, offers in hun geheel verbrand, dan legt 
men stieren op uw altaar. 
 
‘Was mij witter dan sneeuw’ (The Psalm Project 51) 
 
Was mij witter dan sneeuw, 
was mij schoon van mijn schuld. 
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw. 
Wees genadig, o God, 
heb met mij toch geduld. 
Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw. 
 
Laat mij weer juichen, weer dansen in’t licht. 
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 
 
Was mij witter dan sneeuw, 
laat mij rein voor U staan. 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 
  
Was mij witter dan sneeuw, 
maak mij sterk door Uw Geest. 
Schep een zuiver hart diep in mij. 
Laat mij dicht bij U zijn. 
U alleen, Heer geneest. 
Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij. 
 

Naar Psalm 51 Tekst: Egbert van der Stouw/ Eelco Vos Muziek: Eelco Vos ©Egbert van der Stouw/ Eelco Vos 
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Opwekking 775 – Bij het kruis 
 

1.  Er is een plek waar liefde heerst 
en nooit vergaat; 
Waar mijn God vergeving geeft 
en ons aanvaardt. 
Genade als een waterval  
stroomt van Gods troon 
en wast ons schoon. 
 

Refrein: 
Bij het kruis, bij het kruis, 
geef ik alles aan U. 
vol ontzag voor U,  
vol ontzag voor U. 
Hier kleurt liefde rood,  
wast mij wit als sneeuw 
en ik leef door U!  
En ik leef door U! (Jezus!) 
 

2.  Er is een plek waar zonde sterft 
en schande wijkt; 
Waar mijn hart vergeving vindt en vrede. 
Genade als een waterval  
stroomt van Gods troon 
en wast ons schoon. 
(Refrein) 
 

Bridge: 
Heilig is de grond 
waar ik hoop hervond 
Hier kniel ik neer, 
hier kniel ik neer. 
Armen uitgestrekt, 
hier waar U mij redt; 
Hier kniel ik neer, 
hier kniel ik.  
(Refrein) 2x 
 

En ik leef door U! En ik leef door U! 
Jezus! 
 

Exodus 3:5, Jesaja 1:18 en Openbaring 22:1, Oorspr. titel: At the Cross (love ran red), Tekst & Muziek: Chris Tomlin / Jonas Myrin / Matt Armstrong / Ed Cash / Matt 

Redman, Ned tekst Harold ten Cate, © 2014 Shout! Music Publishing / Thankyou Music / Worshiptogether.com Songs / Worship Together Music / Sixsteps Songs / 

Said and Done Music / S.D.G. Publishing / Universal Music - Brentwood Benson Songs / Universal Music - Brentwood Benson Tunes / Countless Wonder Publishing 

/ Fots Music / McKittrick Music / Small Stone Media  
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Opwekking 864 – Alle Glorie 
 

Er is maar een god die zijn troon verliet, 
die uit liefde voor zijn schepping stierf. 
Hij is de eerste en de laatste. 
Er is maar een mens die zonder zonde was,  
die door te sterven ons het leven gaf. 
Hij is de eerste en de laatste. 
 

Hij heeft de sleutels van de dood  
van de vijand afgenomen en Hij leeft voor eeuwig. 
 

Refrein 1: 
Wie heeft de overwinning behaald?  
Wie heeft voor onze vrijheid betaald? 
Uw kerk zingt: Jezus, U verdient alle glorie. 
 

Er is maar een naam die eeuwig redding biedt,  
die wij voor altijd verhogen in ons lied: 
de naam van Jezus, niemand anders. 
 

Hij heeft de sleutels van de dood  
van de vijand afgenomen en Hij leeft voor eeuwig. 
 

Refrein 2: 
Wie heeft de overwinning behaald?  
Wie heeft voor onze vrijheid betaald? 
Uw kerk zingt: Jezus, U verdient alle glorie.  
Voor wie buigt heel de hemel zich neer? 
Voor wie weerklinkt de eeuwige eer? 
Uw kerk zingt: Jezus, U verdient alle glorie. 
 

Bridge 4x: 
Jezus, U verdient, Jezus, U verdient, 
U alleen verdient alle glorie. 
 

Refrein 3: 
U heeft de overwinning behaald.  
U heeft voor onze vrijheid betaald. 
Uw kerk zingt: Jezus, U verdient alle glorie.  
Voor U buigt heel de hemel zich neer. 
Voor U weerklinkt de eeuwige eer. 
Uw kerk zingt: Jezus, U verdient alle glorie. 
 

Jezus, U verdient alle glorie. (2x) 
 

Filippenzen 2:5-11, Openbaring 1:18, Tekst & muziek: Reyer van 

Drongelen / Eline Bakker / Kees Kraayenoord © 2020 Reyer van 

Drongelen / Eline Bakker/ lntegrity Music/ Adm. by Small Stone Media 
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Opwekking 849 – Goedheid van God 
 
Ik hou van U. 
Uw genade blijft me dragen; 
dag aan dag, in de palm van uw hand.  
Van de morgen tot de avond, 
als ik weer slapen ga, 
zing ik steeds van de goedheid van God. 
 
Refrein : 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!  
Zolang U adem aan mij geeft, Heer, 
zing ik steeds van de goedheid van God. 
 
Uw zachte stem 
leidde mij door al mijn dalen. 
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht.  
Heer, ik ken U als een Vader. 
Ik ken U als een vriend. 
Ik leef met U, in de goedheid van God.  
(Refrein) 
 
Bridge 2x: 
Uw goedheid is altijd bij mij,  
is dag en nacht bij mij. 
Uw goedheid is altijd bij mij,  
is dag en nacht bij mij. 
Heel mijn hart en ziel  
leg ik voor U neer. 
Ik geef U alles, Heer! 
Uw goedheid is altijd bij mij,  
is dag en nacht bij mij. 
 
(Refrein 2x) 
 
Ja, ik zing van de goedheid van God. 
 

Psalm 27:13, Psalm 145:7 Oorspr. titel: Goodness of God, Tekst & muziek: Jenn Johnson / Ed Cash / Jason lngram / Ben Fielding / Brian Johnson, Ned. tekst: 

Harold ten Cate, © Bethel Music Publishing / Fellow Ships Music / So Essential Tunes / SHOUT! Music Publishing / Alletrop Music / Adm. by Small Stone Media 

 
 
 


