
1 
 

ZONDAG 23 november  2025 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 
 
Kerkdienst: 16.30 u: Prof. G.C. den Hertog 
                     Organist: Jos Oreel 
                     Lector: Dick de Lange 
=================================================== 

 
Welkom en mededelingen   
Zingen: Psalm 27:1,2,7 (staande) 
We richten ons naar God  
Zingen: Psalm 43:3,4,5  
Gebed om de Heilige Geest 
Schriftlezing: Jesaja 60:1-5 & 1 Tessalonicenzen 5:1-11 
Zingen: Gezang 19:2  
Verkondiging (tekst: Jesaja 21:11-12; thema: Gods antwoord voor 
asielzoekers in Jeruzalem)  
Zingen: Psalm 42:1,5,7  
Dankzegging en voorbeden  
Aankondigen collecte  
Zingen: Gezang 280:1,2,3  
Geloofsbelijdenis (staande) 
Zingen: Weerklank 226:1,2 Zijn Gods wegen donker, duister 
Zegen van God  
 
 
Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, 

neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden. 
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 

http://www.gasthuiskerk.nl/
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Psalm 27 
1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wèl bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 
 
2 Eén ding slechts kan ik van den Heer verlangen, 
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev' 
Hem dagelijks te loven met gezangen, 
te wonen in zijn huis zo lang ik leef! 
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. 
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, 
aanschouwende hoe schoon en zuiver is 
zijn licht, verlichtende de duisternis. 
 
7 O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op den Heer en houd u onversaagd. 
 
Psalm 43 
3 O Here God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heilge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 
 

4 Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijdt. 

5 Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, 
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? 
Vertrouw op 's Heren welbehagen. 
Hij doet weldra de morgen dagen. 
ja, ik zal zingen tot zijn eer: 
mijn redder is de Heer. 
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Schriftlezing: Jesaja 60- Het nieuwe Jeruzalem 
1   Sta op en schitter, je licht is gekomen, 
over jou schijnt de luister van de HEER. 
2 Duisternis bedekt de aarde 
en donkerte de naties, 
maar over jou schijnt de HEER, 
zijn luister is boven jou zichtbaar. 
3 Volken laten zich leiden door jouw licht, 
koningen door de glans van je schijnsel. 
4  Sla je ogen op, kijk om je heen: 
ze stromen in drommen naar je toe; 
je zonen komen van ver, 
je dochters worden op de heup gedragen. 
5  Je zult stralen van vreugde als je het ziet, 
je hart zal van blijdschap overslaan. 
De schatten van de zee zullen je toevallen, 
de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot. 
 
1Tessalonicenzen 5 
1  Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal 
gebeuren, 2 want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als 
een dief in de nacht. 3 Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden 
ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door 
barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. 4  Maar u, broeders en zusters, u leeft 
niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een 
dief, 5 want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe 
aan de nacht en de duisternis, 6  dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar 
waken en op onze hoede zijn. 7 Wie slaapt, slaapt ’s nachts, en wie zich bedrinkt, 
is ’s nachts dronken; 8  maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede 
zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de 
hoop op redding. 9 Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld 
worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. 10 Hij is voor 
ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met Hem 
zullen leven. 11 Dus troost elkaar en wees elkaar tot steun, zoals u trouwens al 
doet. 
 
Gezang 19 
2 Ik hoop op God de Heer en wacht 
  het woord dat Hij zal spreken. 
  Al loopt het naar de middernacht, 
  ik volg zijn heilig teken. 
  Mijn hart is in de donkerheid 
  een wachter die het licht verbeidt, 
  een wachter op de morgen. 
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Psalm 42 
1 Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te 
vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 

 
5 Laat zijn trouw de dag verblijden 
en zijn lied de duisternis. 
Tot Hem roep ik in mijn lijden, 
die de God mijns levens is; 
Vaste grond van mijn bestaan, 
waarom ziet Gij mij niet aan? 
Moet ik onder 's vijands slagen 
thans dit somber rouwkleed dragen? 

 
7 Hart, onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft, wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor den Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer: 
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
altijd aan de dood ontheven. 
 
Gezang 280 
1 Rechter in het licht verheven, 
  Koning in uw majesteit, 
  louter ons geringe leven, 
  scheld ons onze schulden kwijt, 
  laat uw vleuglen ons omgeven, 
  troost ons met uw tederheid. 
 

2 Hoor de bittere gebeden 
  om de vrede die niet daagt. 
  Zie hoe diep er wordt geleden, 
  hoe het kwaad de ziel belaagt. 
  Zie uw mensheid hier beneden, 
  wat zij lijdt en duldt en draagt. 

3 Houd wat Gij hebt ondernomen, 
  klief het duister met uw zwaard. 
  Kroon de menselijke dromen 

  met uw koninkrijk op aard. 
  Laat de vrede eindlijk komen, 
  die uw hart voor ons bewaart. 

 
Weerklank 226 
1.Zijn Gods wegen donker, duister? 
Mens omsluier uw gezicht, 
want wat komt is vol van luister, 
oogverblindend louter licht! 
Waar, wanneer kan niemand weten: 
dat het komen zal, staat vast, 
is voorzegd door de profeten: 
licht dat wereldwijd verrast . 

2. Aan de eindstreep van de tijden, 
zien wij hoe het oude kwaad 
moe geworsteld is, ontwapend, 
tot geen opstand meer in staat. 
Als God alles en in allen, 
dag in nacht en duister is, 
zal het licht zijn, eeuwig licht zijn, 
licht uit licht en duisterni

 


