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ZONDAG 25 februari 2024 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 
 
Kerkdienst: 16.30 u: Dr. Mar van der Veer 
    PKN Zierikzee  
                     organist: Bastiaan Gunst 
                     lector: Sjoerd Sijnstra 
 

 
 
Welkom en mededelingen 
Zingen: Psalm 139 : 1 en 2  “Heer die mij ziet” 
Stil gebed, votum en groet 
Zingen: Psalm 139 : 7,  8 en 9   “Gij hebt mij immers zelf gemaakt”  
Gebed om de opening van het Woord 
Schriftlezing:  1 Jeremia 1 : 4 – 12  
Zingen: Psalm 62 : 7  “God stelde eens voor al zijn woord”  
Schriftlezing 2 : Matteüs 16 : 13 -  21  
Zingen: Gezang 484 “Waarom moest ik uw stem verstaan” 
Verkondiging: MIJ MET UW VINGERS AANGERAAKT  
Meditatief orgelspel 
Zingen: Gezang 451 : 1 en 2 “Alle roem is uitgesloten 
Dankzegging en voorbede  
Aankondiging collecte 
Zingen: Lied ELB  170  “”Groot is uw trouw” 
Geloofsbelijdenis 
Zingen: Gezang 481 : 1, 2 en 4 “O grote God die liefde zijt “ 
Zegen  
 

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, 
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden. 

Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 

 

 
 
 

http://www.gasthuiskerk.nl/live
http://www.gasthuiskerk.nl/
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Psalm 139 
1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 
 

2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 

7 Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 
mij met uw vingers aangeraakt, 
met toegewijde tederheid 
mijn nieren en mijn hart bereid, 
mij in de moederschoot geweven, 
mij met uw wonderen omgeven. 
 

8 Ik loof U die mijn schepper zijt, 
die met uw liefde mij geleidt, 
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 
in 't diepst der aarde opgebouwd. 
Niets blijft er voor uw oog verborgen. 
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 

9 Gij zijt mij overal nabij, 
uw ogen waken over mij 
van toen ik vormloos ben ontstaan. 

Gij wist hoe het zou verder gaan. 
Ja, in uw boek stond reeds te lezen, 
wat eens mijn levensweg zou wezen. 

 
Jeremia 1 
Jeremia geroepen 
4 De HEER richtte zich tot mij: 5  ‘Voordat Ik je vormde in de moederschoot, had Ik 
je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had Ik je al aan mij gewijd, je 
een profeet voor alle volken gemaakt.’ 6 Ik riep: ‘Nee, HEER, mijn God! Ik kan het 
woord niet voeren, ik ben te jong.’ 7 Maar de HEER antwoordde: ‘Zeg niet: “Ik ben 
te jong.” Richt je tot iedereen naar wie Ik je zend en zeg alles wat Ik je 
opdraag. 8  Wees voor niemand bang, want Ik zal je terzijde staan en je redden –
 spreekt de HEER.’ 9  En de HEER strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan en 
zei tegen mij: ‘Hiermee leg Ik mijn woorden in jouw mond. 10  Nu, op deze dag, 
geef Ik je gezag over alle koninkrijken en volken, om ze uit te rukken en te 
verwoesten, te vernietigen en af te breken, of om ze op te bouwen en te planten.’ 
11 De HEER richtte zich tot mij: ‘Wat zie je, Jeremia?’ Ik antwoordde: ‘Ik zie een 
amandeltwijg.’ 12  ‘Dat zie je goed,’ zei de HEER. ‘Zo zeker als een amandelboom 
in het voorjaar uitbot, zo zeker laat Ik mijn woorden uitkomen.’ 
 
Psalm 62 
7 God stelde eens voor al zijn woord, 
tot tweemaal toe heb ik 't gehoord, 
nu weet ik, dat Hij alle macht heeft. 
Maar ook dat Gij genadig zijt, 
o Here, die uw volk bevrijdt 
en elk vergeldt wat hij betracht heeft. 
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Matteüs 16 
Wie is Jezus? 
13  Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: 
‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ 14  Ze antwoordden: ‘Sommigen 
zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de 
andere profeten.’ 15 Toen vroeg Hij hun: ‘En jullie, wie zeggen jullie dat Ik 
ben?’ 16  ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon 
Petrus. 17 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit 
is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in 
de hemel. 18 En Ik zeg je: jij bent Petrus, en op die rots zal Ik mijn kerk 
bouwen;  de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. 19  Ik zal je 
de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven; alles wat je op aarde bindend 
verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en alles wat je op aarde ontbindt zal 
ook in de hemel ontbonden zijn.’ 20 Daarop verbood Hij de leerlingen ook maar 
tegen iemand te zeggen dat Hij de messias was. 
21    Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar 
Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, 
de hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden, maar op 
de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. 
 
Gezang 484 
1 Waarom moest ik uw stem verstaan? 
  Waarom, Heer moet ik tot U gaan 
  zo ongewende paden? 
  Waarom bracht Gij 
  die onrust mij 
  in 't bloed -  is dat genade? 
 

2 Gij maakt mij steeds meer 
vreemdeling. 
  Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor 
ding, 
  al 't oude en vertrouwde? 
  O blinde schrik,- 
  mijn God, mag ik 
  niet eens mijzelf behouden? 

 
3 Want ik zie voor mij kruis na kruis 
  mijn weg langs en geen enkel huis 
  waar ik nog rust zou vinden. 
  Kom ik zo echt 
  bij U terecht, 
  ben ik wel uw beminde? 
 

4 Spreek Gij dan in mijn hart en zeg, 
  dat het zo goed is, dat die weg 
  ook door uw Zoon gegaan is, 
  en dat uw land 
  naar alle kant 
  niet ver bij mij vandaan is. 
 

 
Gezang 451 
1 Alle roem is uitgesloten 
  onverdiende zaligheên 
  heb ik van mijn God genoten, 
  'k roem in vrije gunst alleen! 
  Ja, eer ik nog was geboren, 

  eer Gods hand, die alles schiep, 
  iets uit niet tot aanzijn riep, 
  heeft zijn liefde mij verkoren: 
  God is liefd', o englenstem, 
  mensentong verheerlijkt Hem! 
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2 Alzo lief had God de wereld, 
  dat Hij zijn geliefde Zoon 
  voor de afgevallen wereld 
  overgaf aan smaad en hoon. 
  Ja, toen wij nog zondaars waren, 

  schonk de Vader ons genâ, 
  leed de Zoon op Golgotha, 
  stierf voor ons, die zondaars waren: 
  God is liefd', o englenstem, 
  mensentong verheerlijkt Hem! 

 
Evangelische Liedbundel 170  

1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
 Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
 Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
 die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
 
 Refrein: 
 Groot is uw trouw, o Heer, 
 groot is uw trouw, o Heer, 
 iedere morgen aan mij weer betoond. 
 Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
 Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
 en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
 kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
 Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.   Refrein 
 
Gezang 481 
1 O grote God die liefde zijt, 
  o Vader van ons leven, 
  vervul ons hart, dat wij altijd 
  ons aan uw liefde geven. 
  Laat ons het zout der aarde zijn, 
  het licht der wereld, klaar en rein. 
  Laat ons uw woord bewaren, 
  uw waarheid openbaren. 
 

2 Maak ons volbrengers van dat woord, 
  getuigen van uw vrede, 
  dan gaat, wie aarzelt, met ons voort, 
  wie afdwaalt met ons mede. 
  Laat ons getrouw de weg begaan 
  tot allen die ons verre staan 
  en laat ons zonder vrezen 
  de minste willen wezen. 

4 Wij danken U, o liefde groot, 
  dat Christus is gekomen. 
  Wij hebben in zijn stervensnood 
  uw diepste woord vernomen. 
  Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
  en het wordt overal volbracht 
  waar liefde wordt gegeven, 
  wij uit uw liefde leven. 


