ZONDAG 25 mei 2025

Gezamenlijke Kerkdienst: 16.30 uur, Kruiskerk, Klein Vlaanderen

Voorganger: Mar van der Veer - Zierikzee
Organist: Riaan Rijken
Lector: Margriet Toornstra
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Live te volgen via de youtubekanalen
https://www.kruiskerk-middelburg.nl/kerktv/ en
https://www.qgasthuiskerk.nl/live

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 133 : Zie toch hoe goed

Stil gebed, votum en groet

Psalm 141 : 1, 2 en 3 U Heer roep ik

Gebed

Eerste lezing Johannes 1:1-5

Zingen Gezang 476 : 1 Eeuwig Woord

Tweede lezing 1 Johannes 1:1-4

Zingen Gezang 476 : 2 Lam van God

Verkondiging OOG-GETUIGEN

Zingen NLB 722 Liedboek / 287 Weerklank

Uw stem Heer hebben wij gehoord

Gebeden

Aankondigen collecten

Zingen in Canon Vader ik aanbid u/ Weerklank 663
Gezamenlijk uitspreken van de Geloofsbelijdenis van Nicea
Zingen Gezang 476: 4 Mensenzoon tussen de kandelaren
Zegen
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.Psalm 133

1 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat
zonen

van 't zelfde huis als broeders
samenwonen.

Eén liefdeband houdt hen tezaam.

De zegen van Gods hoog verheven
naam

daalt op hen neer vol zoete tederheid,
als olie die den priester wijdt.

2 Als olie die Aérons baard en kleren
met geur doordringt, zo is de gunst des
Heren

voor wie eendrachtig samen zijn.

Als dauw is het, die ligt zo mild en rein
op Hermons top en daalt op Sion neer.
't Wordt al een tuin voor God den Heer.

3 Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen,
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen

en leven tot in eeuwigheid.

Psalm 141

1 U, Heer, roep ik, U geldt mijn smeken,
snel mij te hulp en hoor mij aan,

U roep ik, wil mij gadeslaan,

laat mij uw bijstand niet ontbreken.

3 Doe mij, Heer, te rechter tijd zwijgen,
laat mij niet spreken zonder grond,
bewaak de deuren van mijn mond,

laat niet mijn hart tot kwaad zich neigen.

1¢ Schriftlezing Johannes 1
Het Woord is mens geworden

2 Laat, Heer, mijn gebed en mijn
handen

geheven zijn, tot U gericht

als reukwerk voor uw aangezicht,
als offers die des avonds branden.

1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was
God. 2 Het was in het begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan, zonder het
Woord is niets ontstaan van wat bestaat. 4 In het Woord was leven en
het leven was het licht voor de mensen. > Het licht schijnt in de duisternis
en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Gezang 476

1 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen,
God uit God en Licht uit Licht;
Wijsheid, voor de aanvang aller dingen
spelend voor Gods aangezicht;
engel Gods uit Isrels oude dagen,

Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen,

dienaar van Gods hoog bevel,
kind der maagd, Immanuel!



2¢ Schriftlezing 1 Johannes 1

1 Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen
ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben
aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. 2 Het leven is
verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u
het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. 3 Wat
wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u
met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn
met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. 4 We schrijven u deze
brief om onze vreugde volkomen te maken.

Gezang 476

2 Lam van God, in eeuwigheid te prijzen,
die voor 's werelds zonden boet,
uw gekruisigd vlees is waarlijk spijze,
waarlijk drank uw heilig bloed.
Uit een duister, vreeslijk boven mate,
riept Gij tot Hem die U had verlaten,
maar uw stem breekt door de nacht:
Vader, wereld, 't is volbracht.

Nieuw Liedboek 722

1 Uw stem Heer, hebben wij gehoord,
het wonder van uw heilig Woord,

van Jezus die uw beeltenis

en die het hart der schriften is.

2 Zegen ons met verwondering
dat Hij het is, de vreemdeling

die met ons door de eeuwen ging
blijf bij ons met uw zegening.

3 Heilige Geest, ontsteek het vuur,
de liefde van het eerste uur,

maak uw genade in ons groot.

een vreugde sterker dan de dood.

Canon: Vader ik aanbid U

Vader, ik aanbid U ‘k Leg mijn leven voor U Halleluja
Jezus, ik aanbid U...

Heilige Geest, ik aanbid U...,.



Geloofsbelijdenis van Nicea
(vetgedrukte tekst wordt door de gemeente meegesproken)

Wij geloven in één God, de almachtige Vader,

Schepper van hemel en aarde,

van alle zichtbare en onzichtbare dingen.

Wij geloven in één Heer Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God,
geboren uit de Vader voor alle tijden,

God uit God, Licht uit Licht,

waarachtig God uit waarachtig God,

geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader

door Wie alles is geworden;

die om ons mensen en om ons behoud is nedergedaald uit de hemel

Hij is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens
geworden,

Hij is voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus,

heeft geleden en is begraven,

en op de derde dag is Hij opgestaan volgens de Schriften,

is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader,

en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden,
en aan zijn rijk zal geen einde komen.

En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt,

die uitgaat van de Vader

die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt,

die gesproken heeft door de profeten.

En één heilige, katholieke en apostolische Kerk.

Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden

en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die
komt.

Amen.

Gezang 476

4 Mensenzoon tussen de kandelaren,
Wortel Davids, Morgenster,
blijf uw kerk vergaderen, bewaren,
roep haar van nabij en ver.
Laat de luchters branden van uw klaarheid,
maak uw kerk tot pijler van uw waarheid,
schuilplaats in de wildernis,
huis waarin uw vrede is.



