ZONDAG 31 augustus 2025

Gezamenlijke Kerkdienst: 16.30 uur, Gasthuiskerk

Voorganger: ds. Jan Wessels (Den Haag)
Lectrix: Joke Corbijn
Medewerking van de huisband “To connect”
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CGK®E 2 SDELBURR,
Live te volgen via de youtubekanalen
https://www.kruiskerk-middelburg.nl/kerktv/ en
https://www.gasthuiskerk.nl/live

Welkom en mededelingen

Zingen: Opwekking 488 “Heer ik kom tot U”

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Opwekking 767 “Hoe mooi en hoe heerlijk”

Gebed

Schriftlezing: Romeinen 6: 1 - 14

Zingen: Opwekking 794: “You unravel me with a melody”
Verkondiging (tekst Romeinen 6:4; thema: Opgewekt leven!)
Zingen: Opwekking 543 “U maakte mij tot een ander mens”
Dankgebed en voorbede

Aankondiging collecte

Geloofsbelijdenis

Zingen: Sela — Wij geloven

Zegen


https://www.kruiskerk-middelburg.nl/kerktv/
https://www.gasthuiskerk.nl/live

Opwekking 488

1.Heer ik kom tot U;

neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet

vind ik rust bij U.

Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan Uw voeten ben,
trots en twijfel wijken

voor de kracht van uw liefde.

2.Heer, kom dichterbij

dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen,

diep in mij.

En Heer, leer mij uw wil,

Opwekking 767

Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,

als broers en als zussen,
om elkaar geven

en open en eerlijk

met elkaar omgaan,

de vrede bewaren

en eensgezind leven

Refrein:

Houd mijn vast,

laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,

heel dichtbij uw hart.

Ik voel uw kracht

en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.

(Refrein 2x)

En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:

de zegen van God,

een eindeloos leven

1 x helemaal herhalen, laatste couplet 3 x.

Schriftlezing: Romeinen 6

Met Christus gestorven, dood voor de zonde

1 Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten
toenemen? 2 Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de
zonde, nog in zonde kunnen leven? 3 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn
in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4 We zijn door de doop in
zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de
Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. 5 Als wij delen
in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. ¢ Immers, we weten
dat ons oude bestaan met Hem gekruisigd is omdat er een einde moest
komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de
zonde zijn. 7 Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 8 Wanneer
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wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met Hem zullen
leven, ® omdat we weten dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de dood, niet
meer sterft: de dood heeft geen macht meer over Hem. '° Door zijn
sterven is Hij voor eens en altijd dood voor de zonde; en nu Hij leeft, leeft
Hij voor God. ' Zo moet ook u uzelf zien: dood voor de zonde, maar in
Christus Jezus levend voor God. '? Laat de zonde dus niet heersen over
uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. '3 Stel uzelf niet
langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar
juist in dienst van God, als levenden die uit de dood zijn opgewekt. Stel
uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. '* De
zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet,
maar leeft onder de genade.

Opwekking 794

You unravel me with a melody. Chorus:

You surround me with a song I’m no longer a slave to fear.
of deliverance from my enemies, | am a child of God.

till all my fears are gone. I’m no longer a slave to fear.

| am a child of God.

From my mother’'s womb,

You have chosen me.

Love has called my name.

I’'ve been born again, into Your family.

Your blood flows through my veins.(Chorus 2x)

You split the sea so | could walk right through it.
My fears were drowned in perfect love.

You rescued me so | could stand and sing:

I Am a child of God.

Opwekking 543

U maakte mij tot een ander mens, Refrein:

gaf aan mij een nieuw leven. u bent de Heer die ik dien.

Ik ging kapot maar U heelde mij, Eens was ik blind, nu kan ik zien.
U heeft mij hoop gegeven. Zing halleluja, juich voor de Heer.

U heb ik lief, (3x)
Jezus, U heb ik lief .
Leer mij het lied dat ik zingen kan
met de engelen samen.
Tot in de eeuwigheid zing ik dan,
prijs ik uw grote naam, want



(Refrein)

Heer, toets mijn hart

en was mijn leven schoon.
Dan kan ik U aanbidden
en juichen voor uw troon.
(Refrein)

Wij geloven — SELA

Wij geloven,

in een keerpunt in de tijd,

als Jezus komt in heerlijkheid;

een dag van diep ontzag en spijt.
Wij geloven,

In de victorie van het kruis,

in een altijddurend thuis;

de dood voorbij, het leven tegemoet!

In U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan.
Door U alleen staan wij sterk!
Met U zullen wij leven in uw koninkrijk.

Wij verwachten en geloven,

dat Uw rijk eens komen zal:
Overvloedig niet te stuiten,

bruisend als een waterval,

smelten onze stemmen samen,

In een hemels lofgezang,

voor onze koning Heerser van 't heelal!

Wij geloven,

In een kerk God toegewijd,

door Jezus Christus vrijgepleit;

een kerk die leeft en Hem belijdt.

Wij geloven,

In de victorie van Gods rijk,

overwinning in de strijd;

de nacht voorbij, met haast hem tegemoet!



