ZONDAG 7 december 2025

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live

Kerkdienst: 16.30 u: Ds. Peter Zaadstra
(Kockengen)
Organist: Jos Oreel
Lector: Sjoerd Sijnstra

2¢° ADVENT

Welkom en mededelingen

Zingen: medley Psalm 72,122 (staande)

We richten ons naar God

Gebed om de Heilige Geest

1¢ Schriftlezing: Psalm 100

Zingen: Psalm 79: 5

2¢ Schriftlezing: Marcus 6: 31 - 34

Zingen: Opwekking 687

Verkondiging — Lofzang op de Herder
Lofzang zonder Herder
Leren van de Herder

Zingen: Gezang 326: 1,3 en5

Dankzegging en voorbeden

Aankondigen collecte

Zingen: Psalm 100:1,2,3 en 4

Geloofsbelijdenis (staande)

Zingen: Opwekking 147

Zegen van God

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking,

neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden.

Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.
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Medley Psalm 72, 122

(melodie Evangelische Liedbundel 194)

1.Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid

aan ’s konings zoon, om uwe
knechten

te richten met beleid.

3.Jeruzalem, dat ik bemin,

wij treden uwe poorten in,

u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem.

5.Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Isrel leidt,

want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervull’ de tijd.

7.Loof God de HEER, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.

Zijn heerlijkheid vervult de aarde.

Ja, amen, loof de HEER.

9.0m al mijn broeders binnen u,
om’s HEREN tempel wil ik u,

o stad van God, met vrede groeten.
Jeruzalem.

1¢ schriftlezing Psalm 100

T Een psalm voor het dankoffer.
Juich de HEER toe, heel de aarde,

2 dien de HEER met vreugde,

kom tot Hem met jubelzang.

3 Erken het: de HEER is God,

Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren
wij toe,

zijn volk zijn wij, de kudde die Hij
weidt.

2 Hij helpt, met hun bestaan
bewogen,

die zijn in vrees verward.

Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

4 .Bloeie zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.

Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.

6.Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.
Jeruzalem.

8.Jeruzalem, dat ik bemin,

wij treden uwe poorten in

om u met vrede te ontmoeten!
Jeruzalem.

4 Kom zijn poorten binnen met een
loflied,

hef in zijn voorhoven een lofzang
aan,

breng Hem hulde, prijs zijn naam:

5 de HEER is goed,

zijn liefde duurt eeuwig,

zijn trouw van geslacht op geslacht.



Psalm 79

5 O Heer, wij zijn het volk door U verkoren,

wij zijn de schapen die uw roepstem horen,

Gij, onze herder, zult ons veilig leiden

aan stille waatren en in groene weiden.

Geslacht meldt aan geslacht / uw goedheid en uw kracht,
de grootheid van uw daden.

Zo gaat een blinkend spoor / van lof de eeuwen door.
Wij prijzen uw genade.

2¢ schriftlezing Marcus 6

31 Hij zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en
een tijdje uit te rusten.” Want het was een voortdurend komen en gaan van
mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten.

32 Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen
zijn. 33 Maar hun vertrek werd opgemerkt, en velen herkenden hen; uit alle steden
haastten de mensen zich over land naar die plaats en ze kwamen er nog eerder
aan dan Jezus en de apostelen. 3 Toen Hij uit de boot stapte, zag Hij een grote
menigte en voelde medelijden met hen, want ze waren als schapen zonder
herder, en Hij onderwees hen langdurig

Opwekking 687

Heer, wijs mij uw weg

en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan;

troost mij dan liefdevol

en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind

dat blindelings en stil

U vertrouwt, vrede vindt.

Als mij de wil ontbreekt

uw weg te gaan;

spreek door uw woord en Geest
mijn hart en leven aan.

Heer, leer mij uw weg,

die zuiver is en goed.

Uw woord is onderweg

als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is;

leid mij dan op uw weg,

de weg die eeuwig is.

Heer, toon mij uw plan;

maak door uw Geest bekend

hoe ik U dienen kan

en waarheen U mij zendt.

Als ik de weg niet weet,

de hoop opgeef;

toon mij dat Christus

heel mijn weg gelopen heeft. ) 2x



Gezang 326

1 Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

5 O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luistren stil.
Geef dat tot U, o Heer,

Psalm 100.

1 Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard' alom, zijn rijksdomein,

zult voor den Heer dienstvaardig
zijn.

3 Treedt statig binnen door de poort.

Hier staat zijn troon, hier woont zijn
Woord.

Heft hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.

Opwekking 147

Father, we love You.

We worship and adore You.
Glorify Your name in all the earth.
Glorify Your name, (3x)

in all the earth.

Jesus, we love You.

Spirit, we love You.

3 De geesten onderscheiden,
gaf God ons als gebod;
wie 't woord der waarheid mijden,
weerstaan het rijk van God.
Hoe bouwen zij op zand!
Straks zal hun huis bezwijken,
't houdt in de storm geen stand.
Dan zal aan ieder blijken
der dwazen onverstand.

't woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer',

maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.

2 Roept uit met blijdschap: "God is
Hij.

Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.”

4 Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.

Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.



