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ZONDAG 7 januari 2024 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 
Dienst waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd 
 

Kerkdienst: 16.30 u: ds. Albert Hakvoort, cgk  
Kampen 

                     organist: Bastiaan Gunst 
                     lector: Nizetta de Bruijne 

Welkom en mededelingen 

Aankondiging van het welkomstlied  

Zingen Psalm 99: 1, 2 (God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij) 

Stil gebed, votum en groet 

Zingen Psalm 99: 3, 4 (Niet op bruut geweld) 

Avondmaalsviering 

- onderwijs 

- gebed 

- zingen Gezang 160: 1, 3 (Komt ons in diepe nacht ter ore) 

- viering 

- lofprijzing 

- zingen Psalm 23: 1, 2 (Ik wil van God als van mijn herder spreken) 

- dankgebed 

Schriftlezing Jeremia 31:10-17 en Matteüs 2: 13-18 (NBV21) 

Verkondiging n.a.v. Matteüs 2: 16-17  

Zingen Gezang 119: 1, 2, 4, 5 (Richt op uw macht) 

Dankgebed en voorbede  

Collecte 

Zingen Geref. Kerkboek gezang 75: 1, 2, 5 (Stil maar wacht maar alles 

wordt nieuw) 

Geloofsbelijdenis (staande)  

Zingen Psalm 4: 3 (Ik kan gaan slapen zonder zorgen) 

Zegen

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, 
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden. 
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 

http://www.gasthuiskerk.nl/live
http://www.gasthuiskerk.nl/
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Psalm 99. 
 
1. God is Koning, Hij 
sticht zijn heerschappij. 
Volken,hoort zijn stem. 
Buigt u, beeft voor Hem, 
die met macht gekroond 
op de cherubs troont. 
Aarde, word bewogen, 
beef voor zijn vermogen. 

 
2. God,die recht gebood, 
is in Sion groot; 
van zijn troon belacht 
Hij der volken macht. 
Hoog en zeer geducht, 
heilig en doorlucht 
is uw naam, o Here; 
laten zij die eren! 

 
 
Psalm 99. 
 
3. Niet op bruut geweld 
hebt G'uw macht gesteld. 
Gij o Koning, zegt: 
Ik bemin het recht. 
Onder uw beleid 
heerst gerechtigheid; 
uw verbond heeft leven 
aan uw volk gegeven. 

 
4. Maakt Hem altezaam 
groot, verheft zijn naam. 
Buigt u voor Hem neer, 
knielt voor Isrels Heer. 
Aan zijn voeten reik 
Hem uw huldeblijk. 
Heilig, hoog in ere 
is de Heer der heren. 

 
 
Gezang 160. 
 
1. Komt ons in diepe nacht ter ore: 
de morgenster is opgegaan, 
een mensenkind voor ons geboren, 
"God zal ons redden" is zijn naam. 
Opent uw hart, gelooft uw ogen, 
vertrouwt u toe aan wat gij ziet: 
hoe 't woord van God van alzo hoge 
hier menselijk aan ons geschiedt. 

 
3. Zoals de zon komt met zijn zegen 
een bruidegom van licht en vuur, 
zo komt de koning van de vrede -  
voorgoed gekomen is zijn uur. 
Hij huwt de mensen aan elkander 
zijn liefde gaat van mond tot mond. 
Hij geeft zijn lichaam ons in handen. 
Zo leven wij zijn nieuw verbond. 

 
 
Psalm 23. 
 
1. Ik wil van God als van mijn Herder spreken. 
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken. 
Groen is het land waarin Hij mij doet komen, 
fris is de bron die hij voor mij doet stromen. 
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen, 
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen. 
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2. Zelfs door een dal van diepe duisternissen 
waar ik het licht der levenden moet missen, 
vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde 
met stok en staf, tot troost en tot geleide. 
Onder het oog van hen die mij verraden 
richt Gij mij toe het nachtmaal der genade. 
 
Jeremia 31:10-17 en Matteüs 2: 13-18  
 
Jeremia 31 
 
10 Volken, luister naar de woorden van de HEER, vertel het verder op de verste 
eilanden: Hij die Israël verstrooid heeft, zal het samenbrengen en het hoeden, 
zoals een herder zijn kudde. 11 Want de HEER verlost het volk van Jakob, Hij 
bevrijdt hen uit de hand die sterker was dan zij. 12 Zij komen juichend naar de 
Sion, stralend van vreugde om de gaven van de HEER: graan, wijn en olie, 
geiten, schapen en runderen. Zij gedijen als een waterrijke hof, nooit meer zal het 
hun aan iets ontbreken. 13 Meisjes dansen vrolijk in het rond, jongens en 
grijsaards dansen mee. Hun rouw verander Ik in vreugde, Ik troost hen, hun 
verdriet vergeten zij. 14 De priesters schenk Ik overvloedig offervlees. Ik overstelp 
mijn volk met al het goede – spreekt de HEER. 15 Dit zegt de HEER: Hoor, in 
Rama klinkt een klacht, bitter geween. Rachel beweent haar zonen, zij wil niet 
worden getroost. Haar kinderen zijn er niet meer. 16 Maar dit zegt de HEER: Huil 
niet langer, droog je tranen. Je zorg voor hen wordt nu beloond – spreekt de 
HEER. Ze keren terug uit het land van de vijand. 17 Je hebt een hoopvolle 
toekomst, je kinderen keren naar hun eigen land terug – spreekt de HEER. 
 
Matteüs 2 
 
13 Nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in 
een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Maak je gereed en vlucht met het kind 
en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar 
het kind op zoek en wil het ombrengen.’ 14 Jozef maakte zich gereed en week nog 
diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte, 15 waar hij bleef tot 
de dood van Herodes. Zo moest in vervulling gaan wat bij monde van de profeet 
door de Heer is gezegd: ‘Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen.’ 16 Toen Herodes 
begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en 
afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in 
Betlehem en wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te 
brengen. 17 Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia: 18 ‘Er 
klinkt een stem in Rama, geween en luid geklaag. Rachel beweent haar kinderen 
en wil niet worden getroost, want ze zijn er niet meer.’ 
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Gezang 119. 
 
1. Richt op uw macht, o Here der heirscharen 
en laat uw hulp ontwaken uit uw hand, 
wil voor uw aangezicht uw volk bewaren 
opdat de nacht zal wijken uit het land. 
 
2. Richt áán uw heil voor wie in onheil leven, 
zend uw gerechtigheid als morgendauw, 
dan zal het land de rijkste vruchten geven: 
de vijgeboom en wijnstok van de trouw. 
 
4. Richt aan de vreugdedis voor al de dagen, 
reik ons de beker van uw trouwverbond, 
wij zullen altoos van uw heil gewagen 
in brood en wijn, totdat Gij wederkomt. 
 
5. Richt over de aarde en haar diepe stromen, 
de volkeren, de sterren, zon en maan; 
zij zullen allen voor uw aanschijn komen 
en zingen dat uw woorden niet vergaan. 
 
 
Geref. Kerkboek gezang 75 
 
1. Nu gaan de bloemen nog dood, 
nu gaat de zon nog onder. 
En geen mens kan zonder 
Water en zonder brood. 
Stil maar wacht maar alles wordt nieuw, 
De hemel en de aarde. 
Stil maar wacht maar alles wordt nieuw, 
de hemel en de aarde. 
 
2. Nu ben je soms nog alleen. 
Nu moet je soms nog huilen 
en als je weg wilt schuilen 
kun je haast nergens heen. 
Stil maar wacht maar alles wordt nieuw, 
De hemel en de aarde. 
Stil maar wacht maar alles wordt nieuw, 
de hemel en de aarde. 
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5. Daar is geen dorst of verdriet, 
daar zal God ons omgeven. 
Daar is gelukkig leven 
en het eindigt niet. 
Stil maar wacht maar alles wordt nieuw, 
De hemel en de aarde. 
Stil maar wacht maar alles wordt nieuw, 
de hemel en de aarde.  
 
Psalm 4. 
 
3 Ik kan gaan slapen zonder zorgen, 
want slapend kom ik bij U thuis. 
Alleen bij U ben ik geborgen. 
Gij doet mij rusten tot de morgen 
en wonen in een veilig huis. 
 

 
 
 

 

 
 


