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ZONDAG 8 februari 2026 
 
Gezamenlijke Kerkdienst: 16. 30 uur - Gasthuiskerk 

 
Voorganger: ds. J.A.Vos 
Organist: Jos Oreel 
Lector: Nizetta de Bruijne-Heemsbergen 

    

 
 

Live te volgen via de youtubekanalen 
https://www.kruiskerk-middelburg.nl/kerktv/ en 
https://www.gasthuiskerk.nl/live 

 
Welkom en mededelingen 
Votum en groet  
Zingen: NLB Gezang 864: 1, 2 en 5 (Laat ons de Heer)  
Gebed  
Zingen: NLB Gezang 885: 1 en 2 (Groot is uw trouw)  
Schriftlezing: Leviticus 3 
Zingen: De Nieuwe Psalmberijming Psalm 92: 1, 2 en 6  
Tekst: Leviticus 3: 9a  
Verkondiging  
Zingen: Opwekking 354 (Glorie aan God)  
Geloofsbelijdenis (uitgesproken)  
Zingen: Weerklank Gezang 439: 1, 2, 3 en 4 (Heer, U bent mijn 
leven) 
Gebed  
Aankondiging collecten 
Zingen: NLB Gezang 903: 1, 2, 4 en 6 (Zou ik niet van harte zingen) 
Zegen 

https://www.kruiskerk-middelburg.nl/kerktv/
https://www.gasthuiskerk.nl/live
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NLB Gezang 864 
1 Laat ons de Heer lofzingen, 
 juich, al wie bij Hem hoort!  
Hij zal met trouw omringen  
wie steunen op zijn woord. 
Al moet ge hier ook dragen  
veel duisternis en dood,  
gij hoeft niet te versagen,  
Hij redt uit alle nood. 
 

2 God heeft u uitverkoren  
en uw geloof gebouwd,  
Hij heeft een eed gezworen 
aan elk die Hem vertrouwt:  
dat Hij hen zal omgeven  
met sterkte als een wal,  
dat Hij wie met Hem leven  
de zege schenken zal.  

5 Daarom lof zij de Here,  
in wie ons heil bestaat, 
 Hem die ons toe wou keren  
zijn liefelijk gelaat.  

Hij moge ons behoeden,  
elkander toegewijd,  
en schenke ons al ’t goede 
nu en in eeuwigheid.  

 
NLB Gezang 885 
1.Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader, 
er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft altijd dezelfde, 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
 
Refrein: 
Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven, 
groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
En uw nabijheid, die sterkt endie leidt; 
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Refrein: 

 
Schriftlezing Leviticus 3 
1  Wie een vredeoffer wil aanbieden en daarvoor een rund neemt, mag een koe of 
een stier nemen, maar het dier dat de HEER wordt aangeboden mag geen enkel 
gebrek hebben. 2  Degene die het offer aanbiedt, moet zijn hand op de kop van 
het dier leggen en het slachten bij de ingang van de ontmoetingstent, waarna de 
priesters, de zonen van Aäron, het bloed tegen de zijkanten van het altaar 
gieten. 3 Een deel van het vredeoffer moet als offergave aan de HEER worden 
aangeboden: het vet rond de buikholte en al het vet aan de ingewanden, 4 de 
beide nieren met het niervet bij de lendenspieren, en de kleinste lob van de lever, 
die samen met de nieren moet worden verwijderd. 5 De zonen van Aäron 



3 
 

verbranden dit alles samen met het brandoffer dat op het houtvuur op het altaar 
ligt, als een geurige gave die de HEER behaagt. 
6 Wie een vredeoffer wil aanbieden en daarvoor een schaap of een geit neemt, 
mag een mannelijk of een vrouwelijk dier nemen, maar het dier dat 
de HEER wordt aangeboden mag geen enkel gebrek hebben. 7 Wie een schaap 
als offergave aan de HEER aanbiedt, 8 moet zijn hand op de kop van het dier 
leggen en het slachten voor de ontmoetingstent, waarna de zonen van Aäron het 
bloed tegen de zijkanten van het altaar gieten. 9 De vette delen van het dier 
moeten als offergave aan de HEER worden aangeboden: de bij het stuitbeen 
afgesneden staart in zijn geheel, het vet rond de buikholte en al het vet aan de 
ingewanden, 10 de beide nieren met het niervet bij de lendenspieren, en de 
kleinste lob van de lever, die samen met de nieren moet worden verwijderd. 11 De 
priester doet dit alles op het altaar in rook opgaan, als voedsel en offergave voor 
de HEER. 12 Wie een geit als offergave aan de HEER aanbiedt, 13 moet zijn hand 
op de kop van het dier leggen en het slachten voor de ontmoetingstent, waarna 
de zonen van Aäron het bloed tegen de zijkanten van het altaar gieten. 14 Een 
deel van het vredeoffer moet als offergave aan de HEER worden aangeboden: 
het vet rond de buikholte en al het vet aan de ingewanden, 15 de beide nieren met 
het niervet bij de lendenspieren, en de kleinste lob van de lever, die samen met 
de nieren moet worden verwijderd. 16 De priester doet dit alles op het altaar in 
rook opgaan, als voedsel, als een geurige gave. Al het vet is bestemd voor 
de HEER. 17 Vet en bloed mogen jullie niet eten. Deze bepaling blijft voor de 
Israëlieten en hun nakomelingen voor altijd van kracht, waar ze ook wonen.”’ 
 
De Nieuwe Psalmberijming 92
1. Goed is het U te danken, 
uw naam te prijzen, HEER, 
te zingen tot uw eer 
bij harp- en citerklanken. 
Goed is het in de morgen 
te spreken van uw macht. 
Goed is het in de nacht 
te danken voor uw zorgen. 
 

2. U maakt mij opgetogen; 
ik juich om wat U doet. 
Wat U verricht is goed; 
blij zal ik U verhogen. 
Hoe groot zijn, HEER, uw werken; 
uw wijsheid kent geen maat. 
Een dwaas is niet in staat 
daar iets van op te merken. 

6. Ze blijven alle dagen 
hoe oud ook, sterk en fris. 
God die rechtvaardig is, 
laat hen veel vruchten dragen. 
‘De HEER is te vertrouwen’ 

 
zo klinkt het uit hun mond, 
‘Hij geeft ons vaste grond; 
op Hem kunnen we bouwen.’ 
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Opwekking 354 
Glorie aan God.  (4x) 
 
Lof zij de Heer, 
Hem komt toe alle eer. 
Hij's het Lam dat regeert 
tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht, 
heeft ons vrijheid gebracht. 
Wij aanbidden, 
wij knielen voor Jezus. 

Groot is zijn troon, 
eeuwig zijn kroon. 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 

 
Glorie aan God. (4x) 
 
Kondigt het aan, 
door de kracht van zijn naam: 
Heel de aard' wordt vervuld 
van zijn glorie! 
Satan, hij beeft, 
want hij weet: Jezus leeft! 
Hij's verslagen, 

het Lam troont voor eeuwig! 
Jezus is Heer, Redder en Heer! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 

 
Glorie aan God. (4x) 
 
Heersen met Hem 
op de troon en zijn stem, 
spreekt van liefde, 
vervult ons met glorie. 
Heilig en vrij alle tranen voorbij. 
Eeuwig vreugde voor God, 
lof, aanbidding: 

waardig het Lam, waardig het Lam! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 

 
Glorie aan God. (4x) 
 
Weerklank 439

1.Heer, U bent mijn leven, 
de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg, 
de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad, 
de weg waarop ik ga, 

zolang U mij adem geeft, 
zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, 
 want U bent bij mij.  
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
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2. ’k Geloof in U, Heer Jezus, 
geboren uit de maagd, 
eeuw’ge Zoon van God, 
die mens werd zoals wij. 
U die stierf uit liefde, 
leeft nu onder ons: 

één met God de Vader 
en verenigd met uw volk; 
tot de dag gekomen is 
van uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis 
in Gods rijk. 

 
3.Heer, U bent mijn kracht,  
de rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid,  
de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven  

zal ons scheiden, Heer. 
Zo weet ik mij veilig, 
want Uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, 
 heeft U mij bevrijd 
en in Uw vergeving leef ik nu

4.Vader van het leven, 
 ik geloof in U. 
Jezus de Verlosser, 
wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden,  
Geest van liefd' en kracht, 
U die via duizend wegen  

ons hier samenbracht. 
En op duizend wegen  
zendt U ons weer uit 
om het zaad te zijn 
 van Gods rijk. 

 
NLB 903 
1 Zou ik niet van harte zingen 
  Hem die zozeer mij verblijdt? 
  Want ik zie in alle dingen  
  niets dan zijn genegenheid. 
  Is de hartslag van het leven 
  niet de liefde van de Heer? 
  Liefde draagt hen meer en meer, 
  die in dienst van Hem zich geven. 
  Alle dingen hebben tijd, 
  maar Gods liefde eeuwigheid. 
 

2 Als een vogel, die zijn tere 
  jongen met de vleugels dekt, 
  zo houdt over mij de Here 
  zijn beschuttende arm gestrekt. 
  Alles wendt Hij mij ten goede, 
  Hij is bij mij nacht en dag, 
  ja, van voor ik 't licht nog zag, 
  ben ik veilig in zijn hoede. 
  Alle dingen hebben tijd, 
  maar Gods liefde eeuwighei

4 Wat mijn ogen ooit ontwaarden 
  droeg het merk van Gods beleid; 
  Hij heeft hemel, zee en aarde 
  om mijn bestwil toebereid. 
  Dieren, kruiden uitgelezen, 
  alle vrucht aan struik en boom, 
  bronnen, vissen in de stroom,- 
  overal is 't goed te wezen. 
  Alle dingen hebben tijd, 
  maar Gods liefde eeuwigheid. 

6 Omdat Gij mijn hart doet branden, 
  omdat Gij mij zo bemint, 
  hef ik, Heer, tot U mijn handen: 
  Vader, zie ik ben uw kind. 
  Wil mij de genade geven, 
  U te dienen, hier en nu; 
  God die liefde zijt, aan U 
  vast te houden, heel mijn leven, 
  tot ik U na deze tijd 
  liefheb in der eeuwigheid
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