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Openingslied – Ik kniel neer  
Ik kniel neer en belijd,  
U bent Heer in dit huis.  
Ik kniel neer en belijd,  
U bent Heer in dit huis.  
 
U bent mijn leven, mijn licht,  
ik zoek Uw aangezicht.  
Aan uw voeten dicht bij U,  
kniel ik neer, kniel ik neer.  
 
(Instrumentaal) 
 
Ik kniel neer en belijd,  
U bent Heer in dit huis.  
Ik kniel neer en belijd,  
U bent Heer in dit huis.  

U bent mijn leven, mijn licht,  
Ik zoek Uw aangezicht.  
Aan uw voeten dicht bij U,  
Kniel ik neer, kniel ik neer.  
 
Zing de naam van Jezus, Jezus, Jezus, 
geen andere naam. 
Ik kniel voor Jezus, Jezus, Jezus. 
Ik kniel voor U, Jezus, Jezus, Jezus. 
Geen andere naam, 
wij zingen Jezus, Jezus, Jezus. 
 
U bent mijn leven mijn licht, 
ik zoek Uw aangezicht, 
aan Uw voeten dicht bij U 
kniel ik neer, kniel ik neer. 

 
Welkom  
 
Votum en Groet  
 
Lied – In de hemel is de Heer  
In de hemel is de Heer,  
en Zijn glans is als kristal  
Hij 's de Heilige van God  
en Hij heerst over ’t heelal. 
  
Er is macht in Zijn woord, 
als de wateren bruist Zijn stem. 
Als de zon op de zee zo blauw, 
zo is de rijkdom van Zijn trouw. 
  
En aan U alle macht,  
alle heerlijkheid en kracht. 
En aan U is de eer,  
en de lof want U regeert! (2x) 
 
Miljoenen in gereedheid, 
staan de engelen om Zijn troon. 
Verbijsterend Zijn sieraad, 
en de schoonheid van Zijn kroon. 

Er is macht in Zijn woord, 
als de wateren bruist Zijn stem. 
Als de zon op de zee, zo blauw, 
zo is de rijkdom van Zijn trouw. 
 
En aan U alle macht  
Alle heerlijkheid en kracht  
En aan U is de eer  
En de lof want U regeert! (2x) 
 
U regeert in onze harten  
U regeert over 't heelal  
U regeert in onze levens 
U regeert overal!  
 
En aan U alle macht,  
alle heerlijkheid en kracht.  
En aan U is de eer,  
en de lof want U regeert! U regeert!



Gebed  
 
Schriftlezing – Kolossenzen 2 : 6 - 15  
 
Met Christus begraven en tot leven gewekt  
6Leef in eenheid met Christus Jezus, nu u Hem als uw Heer aanvaard hebt. 7Blijf in 
Hem  geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees 
vervuld van  dankbaarheid. 8Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle 
en misleidende  theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten 
op de machten van de  wereld en niet op Christus. 9Want in Hem is heel de 
goddelijke volheid lichamelijk aanwezig,  10en in uw eenheid met Hem, het hoofd van 
alle machten en krachten, bent u van die  volheid vervuld. 11In Hem bent u ook 
besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door 
alles wat aards in u is af te leggen. 12Toen u gedoopt werd  bent u immers met Hem 
begraven, en met Hem bent u ook tot leven gewekt, doordat u  gelooft in de kracht 
van de God die Hem uit de dood heeft opgewekt. 13U was dood door uw  zonden en 
door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend  gemaakt 
toen Hij ons al onze zonden kwijtschold. 14Hij heeft het document met  voorschriften 
waarin wij werden aangeklaagd, nietig verklaard en het weggedaan door het  aan 
het kruis te nagelen. 15Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, Hij heeft 
hen  openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.  
 
 
Lied - Vrijheid  
Stap uit de schaduw   
Stap in het licht   
Loop naar de vrijheid   
En wees niet meer bang   
 
Ren naar Zijn wijd open armen   
Daar is genade voor jou   
Dans zonder last op je schouders   
Daar is genade   
 
Waar de Geest van de Heer is   
Daar is vrijheid, daar is vrijheid   
Waar de Geest van de Heer is   
Daar is vrijheid, daar is vrijheid   
Kom zoals je bent   
Stap uit de nacht   
 

 
Ervaar zijn onbegrensde kracht   
Want de Geest is hier   
Dus vier de vrijheid   
Vier de vrijheid   
 
Geef Hem al je lasten   
Je wonden en pijn   
Kom in Zijn nabijheid   
Bij Hem mag je zijn   
 
Ren naar Zijn wijd open armen   
Daar is genade voor jou   
Dans zonder last op je schouders   
Daar is genade   
 
 



Waar de Geest van de Heer is   
Daar is vrijheid, daar is vrijheid   
Waar de Geest van de Heer is   
Daar is vrijheid, daar is vrijheid  
 
Kom zoals je bent   
Stap uit de nacht   
Ervaar Zijn onbegrensde kracht   
Want de Geest is hier   
Dus vier de vrijheid   
Vier de vrijheid   
 
Het duister beeft omdat Hij leeft  
Er is kracht in Jezus' naam   
Hij die ketens breekt en vrijheid geeft   
Er is kracht in Jezus' naam   
 
 

Het duister beeft omdat Hij leeft   
Er is kracht in Jezus' naam   
Hij die ketens breekt en vrijheid geeft   
Er is kracht in Jezus' naam   
 
Waar de Geest van de Heer is   
Daar is vrijheid, daar is vrijheid   
Waar de Geest van de Heer is   
Daar is vrijheid, daar is vrijheid   
 
Kom zoals je bent   
Stap uit de nacht   
Ervaar Zijn onbegrensde kracht   
Want de Geest is hier   
Dus vier de vrijheid   
Vier de vrijheid   
Kom vier de vrijheid  
 

 
Verkondiging  
 
 
Lied – O come to the altar   
Are you hurting and broken within  
Overwhelmed by the weight of your 
sin  
Jesus is calling  
Have you come to the end of yourself  
Do you thirst for a drink from the well  
Jesus is calling  
 
O come to the altar 
The Father's arms are open wide  
Forgiveness was bought with  
The precious blood of Jesus Christ 
 
Leave behind your regrets and 
mistakes  
Come today there's no reason to wait  
Jesus is calling  
Bring your sorrows and trade them for 
joy  

From the ashes a new life is born  
Jesus is calling  
 
O come to the altar  
The Father's arms are open wide  
Forgiveness was bought with  
The precious blood of Jesus Christ (2x)  
 
Oh what a Savior  
Isn't he wonderful  
Sing alleluia, Christ is risen  
Bow down before him  
For he is Lord of all  
Sing alleluia, Christ is risen (2x)  
 
O come to the altar  
The Father's arms are open wide  
Forgiveness was bought with  
The precious blood of Jesus Christ (2x)  



 
Inleiding op de doop  
 
Geloofsbelijdenis  
1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. 
2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; 
3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;  
4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,  

neergedaald in de hel;  
5. op de derde dag opgestaan uit de doden; 
6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God,  

de almachtige Vader;  
7. vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.  
8. Ik geloof in de Heilige Geest.  
9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; 
10. vergeving van de zonden;  
11. opstanding van het vlees;  
12. en een eeuwig leven. Amen.  

 
 
Lied – Heer U bent mijn leven de grond waarop ik sta  
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta.  
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt.   
U woord is het pad de weg waarop ik ga,   
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta,   
ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij.  
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.   
 
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.   
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.   
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer,   
zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.   
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd,   
en in uw vergeving leef ik nu.   
 
Vader van het leven, ik geloof in U.   
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.   
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht, 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht.   
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit,   
om het zaad te zijn van Godsrijk.   
  



 
Openbare Geloofsbelijdenis  
 
Lied – Vrede van God  
Vrede van God, De vrede van God,   
De vrede van God zij met jou.   
Vrede van Hem, vrede van God,   
De vrede van God zij met jou.   
 
In Jezus’ naam, In Jezus’ naam,   
In Jezus’ naam geef ik jou:   
Vrede van Hem, vrede van God,   
De vrede van God zij met jou.   
 
Heilige Geest, de Heilige Geest,   
Heilige Geest zij met jou.  
Vrede van Hem, vrede van God,   
De vrede van God zij met jou.   
 
Gebed voor de doop  
 
Doop Julia  
 
Lied – Heer ik kom tot U  
Heer ik kom tot U,   
neem mijn hart verander mij,   
als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.   
Want Heer ik heb ontdekt,   
dat als ik aan uw voeten ben,   
trots en twijfel wijken,   
voor de kracht van Uw liefde   
 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen,   
houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.   
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend,   
dan zweef ik op de wind,  
gedragen door Uw Geest,  
en de kracht van Uw liefde.   
 
Heer kom dichter bij,   
dan kan ik Uw schoonheid zien   
en Uw liefde voelen diep in mij.   



En Heer leer mij Uw wil,   
zodat ik U steeds dienen kan, 
en elke dag mag leven,   
door de kracht van Uw liefde.   
 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen,   
houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.   
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend,   
dan zweef ik op de wind,   
gedragen door Uw Geest,   
en de kracht van Uw liefde.   
 
Persoonlijke zegenbeden 
 
Dankgebed 
 
Collecte  
 
Lied – U leert me lopen op het water 
U leert me lopen op het water,   
de oceaan is weids en diep.   
U vraagt me alles los te laten,   
daar vind ik U en ik twijfel niet.   
 
En als de golven overslaan,   
dan blijf ik hopen op uw Naam.   
Mijn ziel vindt rust,   
want in de storm bent U dichtbij.   
Ik ben van U en U van mij.   
 
De diepste zee is vol genade,   
uw sterke hand die houdt mij vast.   
En als mijn voeten zouden falen,   
dan faalt U niet, want uw trouw houdt 
stand.   
 
En als de golven overslaan,   
dan blijf ik hopen op uw Naam.   

Mijn ziel vindt rust,   
want in de storm bent U dichtbij.  
Ik ben van U en U van mij.   
 
Geest van God, leer mij te gaan over 
de golven,   
in vertrouwen U te volgen,   
te gaan waar U mij heen leidt.   
Leidt mij verder dan mijn voeten 
kunnen dragen,   
ik vertrouw op uw genade,   
want ik ben in uw nabijheid.   
 
En als de golven overslaan,   
dan blijf ik hopen op uw Naam.   
Mijn ziel vindt rust,   
want in de storm bent U dichtbij.   
Ik ben van U en U van mij.   

 
Zegen over allen 


