ZONDAG 10 september 2023

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live

Kerkdienst:

16.30 uur: Ds. Arnout Weststrate (Biezelinge)
Organist: Peter Geldof
Lector: Ineke Paardekooper

CGK G astiibe e,

-Welkom en mededelingen
-Samenzang: Ps. 92: 1 LvK
-Ontsteken Paaskaars

-Stil gebed, votum en groet
-Samenzang: Ps. 92: 3, 8 LvK
-Gebed

-Schriftlezing: Johannes 15: 1-8
-Samenzang: Ps. 80: 3, 4, 5 DNPB
-Preektekst: Joh. 15: 1, 5a
-Verkondiging: De ware Wijnstok
-Samenzang: Weerklank 57: 1, 2, 3
-Dankgebed

-Aankondiging van de Collecte
-Samenzang: LvdK Gez. 75: 11
-Geloofsbelijdenis: gezongen in beurtzang vigs Geref Kerkboek 2006, gez. 179a
-Zegen

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking,
neem dan gerust contact op met onze predikant ds. Bert Renkema (0118-436 233) of
predikant@gasthuiskerk.nl of met één van de kerkenraadsleden.

Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.
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Ps. 92: 1 LvK

1 Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men den Here prijst,

dat men Hem eer bewijst: / zijn naam is eerbied waardig.
Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid,

ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen.

Ps. 92: 3,8 LvK

3 Gij hebt mij door uw daden, / o Here God, verheugd.
Mijn hart is vol van vreugd, / ik juich om uw genade.
Hoe groot zijn uwe werken, / de werken uwer hand,

Gij houdt het volk in stand. / Gij zult hun hart versterken.

8 Zij zullen vruchten dragen / voor 's Heren heiligdom
tot in hun ouderdom, / tot in hun grijze dagen.
Welsprekend is hun leven: / God is hun heil, hun rots!
Ik loof de daden Gods, / zijn recht is hoog verheven.

Johannes 15: 1-8 (NBV21)

De wijnstok en de ranken

1 Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 ledere rank aan Mij
die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit
Hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt. 3 Jullie zijn al rein door alles wat Ik
tegen jullie gezegd heb. 4 BIijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de
wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht
dragen als jullie niet in Mij blijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als
iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder
Mij kun je niets doen. 6 Wie niet in Mij blijft is als een wijnrank die weggegooid
wordt en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en
verbrand. 7 Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je
wilt en het zal gebeuren. 8 De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden
wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn.

Ps. 80: 3, 4,5 DNPB

3. Eens hebt U ons, Egyptes slaven,
als kleine wijnstok uitgegraven.

en op een ruime plek geplant.

Daar vulde hij het hele land.

Van oost tot west, van noord tot zuid,
hing overal zijn verse fruit.



4. Waarom brak U zijn muur aan stukken,
kon iedereen zijn vruchten plukken?

Hij viel ten prooi aan het geweld

van dieren uit het open veld.

De wilde zwijnen uit het bos

vraten er ongestraft op los.

5. God van de sterke hemelmachten,
laat toch uw wijnstok niet versmachten.
Denk aan uw kind, die mooie plant

die U gebracht hebt naar dit land,
maar nu als straf voor eigen kwaad
geveld is en in vuur vergaat.

Weerklank 57: 1, 2, 3

1 O Vader, Die de Landman zijt,

Die Zelf Uw wijngaard toebereidt,

doe in Uw hof de vruchten groeien.
Maak wilde ranken klein en kort,

neem weg wat dood is en ver-dord,

kom om wat vrucht draagt te be-snoeien
O Vader, kom, be-treed Uw hof,

op-dat wij bloeien tot Uw lof.

2 O Christus, Die de Wijnstok zijt,
de Plant waaraan de rank gedijt,

in U, o Heer’, zijn wij ge-borgen.

De Landman, Die de ranken kent,
heeft ons de Wijnstok inge-ént,

Hij Zelf zal voor de vruchten zorgen.
Door U, o Christus, door Uw bloed,
zijn onze vruchten groot en goed.

3 O Geest, van Wie de vruchten zijn,
de druiven en de rode wijn,

doe mij omhoog, naar boven groeien.
Want deze Wijnstok Die mij draagt,
het groene hout dat God behaagt,
dat doet de liefde open-bloeien.

O Landman, Die de vruchten leest,
ver-wek de vruchten van de Gees



LvdK Gez. 75: 11

11 Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,

het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartebloed.

Geloofsbelijdenis Geref Kerkboek 2006, gez. 179a

Allen:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.

Mannen:

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon,

onze Heere,

die ontvangen is van de Heilige Geest,

Vrouwen:

geboren uit de maagd Maria;

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven,

Mannen:

nedergedaald ter helle;

ten derde dage wederom opgestaan van de doden;
Vrouwen:

opgevaren ten hemel,

zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Mannen:

Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen;

Vrouwen:

vergeving der zonden;

wederopstanding des vlezes;

en een eeuwig leven.

Allen:

Amen, Amen, Amen



