ZONDAG 8 oktober 2023

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live

Kerkdienst: cke
CGK G asti¥ o,
16.30 uur: Ds. Gert Jan Vogel (Dirksland)

Organist: Bastiaan Gunst

Lector: Carla van Eijzeren

Welkom en mededelingen (door de dienstdoende ouderling)
Aankondiging van het welkomstlied

Zingen: Psalm 105: 1,2en 3

Aansteken van de Paaskaars (met korte toelichting)
(de gemeente gaat staan)

Stil gebed

Votum en groet (waarna de gemeente gaat zitten)
Zingen: gezang 442 (NLB) Op U, mijn Heiland
Gebed

Schriftlezing: Psalm 4

Zingen: Psalm 4: 1 en 2

Verkondiging

Zingen Psalm 4: 3

Dankgebed en voorbede

Aankondigen van de collecte

Zingen: Gezang 939: 1 en 2 : Op U alleen
Geloofsbelijdenis (staande)

Zingen: gezang 939: 3

Zegen

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking,
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba
scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 0118 - 604 946) voor contactgegevens van een kerkenraadslid.
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.
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Psalm 105: 1,2 en 3

1 Looft God den Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.

Meldt ieder volk en elk geslacht

de wonderen die God volbracht.

Gij die van harte zoekt den Heer,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

2 Vraagt naar des Heren grote daden;
zoekt zijn nabijheid, zijn genade.
Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt,

zijn wonderen ten teken stelt,

volk dat op Abram u beroemt,

met Jakobs nieuwe naam genoemd.

3 God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in 't duizendste geslacht.

't Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.

Gezang 442 (NLB)

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!

Zie, heel mijn hart staat voor u open
En wil, o Heer, uw tempel zijn.

O Gij, wien aard' en hemel zingen,
Verkwik mij met uw heil'ge gloed.

Kom met uw zachte glans doordringen,
O zon van liefde, mijn gemoed!

Vervul, o Heiland, het verlangen,
Waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,

Mijn ziel en zinnen zijn bereid.

Blijf in uw liefde mij bewaren,

Waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:

Doe intocht, Heer, in mijn gemoed!



Psalm 4

1 Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm van David.

2 Antwoord mij als ik roep,

God die mij recht doet.

Geef mij ruimte als ik belaagd word,
wees genadig, hoor mijn gebed.

3 Machtigen, hoe lang nog maakt u mij te schande,
is de schijn u lief, de leugen uw leidraad? sela
4 De HEER schenkt zijn gunst aan wie Hem trouw is,

de HEER luistert als ik tot Hem roep.

5 Beef voor Hem en zondig niet,
bezin u in de nacht en zwijg. sela
6 Breng de juiste offers,

heb vertrouwen in de HEER.

7 Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’ —
HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.

8 In U vindt mijn hart meer vreugde
dan zij in hun koren en wijn.

9 In vrede leg ik mij neer

en meteen slaap ik in,

want U, HEER, laat mij wonen

in een vertrouwd en veilig huis.

Psalm 4: 1 en 2

1 Laat als ik roep mij op U hopen,

o God van mijn gerechtigheid.

Geef mij uw antwoord,doe mij open,
die mij, als ik ben ingesloten,

ruim baan maakt en mij weer
bevrijdt.

Hoe lang zult gij mij blijven smaden,
gij groten, door de schijn bekoord?
Weet toch: de Here slaat mij gade.
Weet dat ik leef van zijn genade.

Hij is het die mijn roepen hoort.

2 Laat niet tot zonde uw geschil zijn,
maar zoekt uw vrede voor de nacht.
Spreekt tot uw hart en laat het stil
Zijn,

laat wat de Here wil uw wil zijn,
schenkt Hem wat Hij van u verwacht.
Wie, zeggen velen,toont ons 't
goede?

Verhef dan uw gelaat,o Heer.

Gij maakt het mij zo wel te moede;
hebben zij,'s werelds overvloeden,
uw vrede in mijn hart is meer.



Psalm 4: 3

3 Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.

Gij doet mij rusten tot de morgen

en wonen in een veilig huis.

Gezang 939: 1 en 2

1.0p U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.

Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.

Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,

U bent de grond waarop ik sta.

2.U werd een mens, U daalde neer,

in onze pijn en schuld en strijd.

U droeg de last, verrezen Heer,

die ons van elke vloek bevrijdt.

U sloeg de zonden aan het kruis

en brengt ons bij de Vader thuis,

want door Uw bloed, Uw levenskracht,
komen wij vrij voor God te staan.

Gezang 939: 3

Van eerste kreet tot laatste zucht,

leef ik in U, en U in mij.

Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.

Want U regeert, U overwint,

U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,

bent U het doel van mijn bestaan.



