ZONDAG 19 november 2023

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live

Kerkdienst:

16.30 uur: Ds. C. Bijman (PKN Arnemuiden)
Organist: Peter Geldof jr.
Lector: Bep van Herk
Band: “to Connect”

CGK GastiiSaansws,

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst.

Zingen: Gezang 328

Aansteken Paaskaars en stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 29: 2, 3

Gebed bij de opening van het Woord om de verlichting met de Heilige Geest.

Bijbellezing O.T. Psalm 29

Zingen: Ps.29:2,3

Lezing N.T. Openb.10:1-4.

Zingen: Ps.29:4,5

Verkondiging Tekst: Psalm 29:10b.

Zingen: Ps.29:6

Aankondiging van de collecten:
1e collecte voor de diaconie (Chr. Gemeente Bunde/Meerssen)
2e collecte voor de kerk

Zingen: Gez.284

Geloofsbelijdenis (gezongen)

Zegen

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking,
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba
scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 0118 - 604 946) voor contactgegevens van een kerkenraadslid.
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.
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Gezang 328

1 Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

3 O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,

dat ons bidden en ons zingen

tot de hemel door mag dringen.

Psalm 29: 2,3

2 Op de waatren wijd en zijid
dreunt zijn stem vol majesteit.
Grote viloeden stuwt Hij voort

en Hij dwingt ze met zijn woord.

Donderslagen doet hij spreken
en de watermassa's smeken.
Hoort de grote God der ere!
machtig is de stem des Heren.

2 Ons gevoel en ons verstand
zZijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,

ons niet stelt in 't licht der waarheid.

't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

3 Sterke bomen buigt zijn stem.
Hoogten knielen neer voor Hem.
Zelfs de trotse ceder breekt

als de storm zijn macht-woord
spreekt.

Bergen als gehoornde dieren
springen op om God te vieren.
In de reidans voor zijn ogen

wordt de Libanon bewogen.

Bijbellezing: Psalm 29

1 Een psalm van David.

Erken de HEER, o goden,

erken de HEER, zijn macht en majesteit,

2 erken de HEER, de majesteit van zijn naam,
buig u voor de HEER in zijn heilige glorie.

3 De stem van de HEER boven de wateren,
de God vol majesteit doet de donder rollen,

de HEER boven de wijde wateren,

4 de stem van de HEER vol kracht,

de stem van de HEER vol glorie.

5 De stem van de HEER splijt ceders,

de HEER splijt de ceders van de Libanon.

6 Opspringen doet Hij de Libanon als een kalf
en de Sirjon als het jong van een wilde stier.

7 De stem van de HEER ontbrandt in vurige vlammen,
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8 de stem van de HEER brengt de woestijn tot beven,

beven doet de HEER de woestijn van Kades.

9 De stem van de HEER doet de hinden kalven

en de geiten hun jongen werpen.
‘Majesteit!’ roept heel zijn paleis.

10 De HEER heeft zijn troon boven de vloed,

ten troon zit de HEER als koning voor eeuwig.
11 De HEER zal macht aan zijn volk verlenen,

de HEER zal zijn volk zegenen met vrede.

Psalm 29: 4,5

4 Uit het hart der duisternis,

uit de nacht van het gemis,

houwt des Heren stem het licht
als een vlam, een bliksemschicht.
Ja, zijn stem is op de steppe

als de winden die zich reppen;
als de storm zal Hij verschijnen,
beven doet Hij de woestijnen.

5 Tot in 't diepste van het bos
maakt zijn stem de stammen los,
plant de echo van het woord
zich in dood en leven voort.

Ja, zijn stem in storm en regen
brengt ontzetting allerwegen.
Maar die in zijn huis verkeren
zingen luid de lof des Heren.

Bijbellezing: Openb.10:1-4.

1 Ik zag een andere machtige engel uit de hemel neerdalen. Een wolk omhulde
hem en de regenboog was om zijn hoofd. Zijn gezicht was als de zon en zijn
benen waren als zuilen van vuur. 2 Hij hield een kleine boekrol geopend in zijn
hand. Hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op het land. 3 Hij riep
met een luide stem, zoals een leeuw brult, en daarna lieten de zeven
donderslagen hun stem horen. 4 Ik wilde opschrijven wat ze gezegd hadden,
maar een stem uit de hemel zei tegen mij: ‘Wat de zeven donderslagen gezegd
hebben, moet je geheimhouden. Schriff het niet op.’

Psalm 29: 6

6 Boven 't bodemloos geweld
heeft de Heer zijn troon gesteld.
Hij die zetelt op de vloed,
Koning zal Hij zijn, voorgoed.
Levenskracht zal Hij ons geven,
ja, zijn volk zal Hij doen leven.
Overvloedig deelt Hij mede
voorspoed en geluk en vrede.



Gez. 284

1 O lieve Heer, geef vrede 2 Doe onze ogen stralen,
aan allen hier beneden doe ons het hart ophalen
die uitzien naar uw feest, aan blijdschap na verdriet;
opdat de mensen weten: 0 God voor wie verschijnen
uw heilige profeten Christus en al de zijnen,
zijn niet verblind geweest. versmaad hun smeken niet!

3 Verlos ons van de boze,
laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn!
Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede
van melk en honing zijn!

Geloofsbelijdenis (gezongen)

Ik geloof in God de Vader,

de Almachtige,

Schepper des hemels

en der aarde.

En in Jezus Christus,

Zijne eniggeboren Zoon, onze Heere;

die ontvangen is van de Heilige Geest,

geboren uit de maagd Maria;

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle;

ten derde dage wederom opgestaan van de doden;
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders;

vanwaar Hij komen zal

om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen;

vergeving der zonden;

wederopstanding des vlezes;

en een eeuwig leven.

Amen, amen, amen



