ZONDAG 10 december 2023

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live

Kerkdienst:

16.30 uur: Ds. S.B. van der Meulen, Delft CGKEBasthianammns,
Organist: Bastiaan Gunst
Lector: Sjoerd Sijnstra

Mededelingen en welkom
Voorzang: Gezang 125 O kom, o kom, Immanuel
Stil gebed, Votum, Groet
Zingen: Psalm 43: 3 en 4
Gebed
Schriftlezing Johannes 1: 1-18
Zingen: Gezang 126: 1, 2 en 3 Verwacht de komst des Heren
Luisteren naar “Et incarnatus” uit de Hohe Messe van J.S.Bach over de
vleeswording van het Woord
Preek Zondag 14 Thema: Het Woord is mens geworden.
| Een wonder van genade.
Il Een wonder in genade.
Zingen: Gezang 301
Gebed
Collecte
Zingen: Gezang 122: 1 -4
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 122: 5
Zegen

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking,
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba
scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 0118 - 604 946) voor contactgegevens van een kerkenraadslid.
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.
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Gezang 125

1. O kom, o kom, Immanuél,
verlos uw volk, uw Israél,

herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israél!
Hij is nabij, Immanuél!

3. O kom, o kom, Gij Oriént,

en maak uw licht alom bekend;
verjaag de nacht van nood en dood,
wij groeten reeds uw morgenrood.
Wees blij, weest blij, o Israél!

Hij is nabij, Immanuél!

5. O kom, die onze Heerser zijt,

in wolk en vuur en majesteit.

O Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israél!

Hij is nabij, Immanuél!

Psalm 43: 3en 4

3. O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht

die naar uw heilge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.

Geef dat ik door U opgericht

kom voor uw aangezicht.

Schriftlezing Johannes 1

Het Woord is mens geworden

2. O kom, Gij wortel Isal,
verlos ons van de tyrannie,
van alle goden dezer eeuw,

o Herder, sla de boze leeuw.
Weest blij, weest blij, o Israél!
Hij is nabij, Immanuél!

4. O kom, Gij sleutel Davids, kom
en open ons het heiligdom;

dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord!

Weest blij, weest blij, o Israél!

Hij is nabij, Immanuél!

4. Dan ga ik op tot uw altaren,

tot U, o bron van zaligheid.

Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt

en eindloos mij verblijdt.

tIn het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2
Het was in het begin bij God. 2 Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets
ontstaan van wat bestaat. * In het Woord was leven en het leven was het licht voor
de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in
haar macht gekregen.® Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette
Johannes. 7 Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen
door hem zou geloven. & Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen
van het licht: ® het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam.
Het Woord was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en toch kende de



wereld Hem niet. ** Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren
hebben Hem niet ontvangen. 2 Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven,
heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. * Zij zijn niet op
natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man,
maar uit God. ** Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond,
vol van genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid
van de enige Zoon van de Vader. ** Van Hem getuigde Johannes toen hij uitriep:
‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want Hij was er voor
mij!” ¢ Uit zijn overvloed hebben wij allen opnieuw genade ontvangen: 7 de wet is
door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 8
Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het
hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.

Gezang 126.

1. Verwacht de komst des Heren, 2. Bereid dan voor zijn voeten
0 mens, bereid u voor: de weg die Hij zal gaan;
reeds breekt in deze wereld wilt gij uw Heer ontmoeten,
het licht des hemels door. z0 maak voor Hem ruim baan.
Nu komt de Vorst op aard, Hij komt, - bekeer u nu,

die God zijn volk zou geven; verhoog de dalen, effen

ons heil, ons eigen leven de hoogten die zich heffen
vraagt toegang tot ons hart. tussen uw Heer en u.

3. Een hart dat wacht in ootmoed Wie vraagt naar zijn gebod

is lieflijk voor de Heer, en bidden blijft en waken,
maar op een hart vol hoogmoed in hem wil woning maken

ziet Hij in gramschap neer. het heil, de Zoon van God.

Luisteren naar “Et incarnatus” uit de Hohe Messe van J.S.Bach over de
vleeswording van het Woord

Gezang 301.

1. Wij moeten Gode zingen 2. Hij schenkt de levensadem,
halleluja, Hij geeft de levensgeest,

om alle goede dingen in schande en in schade
halleluja, is Hij nabij geweest,

al zijn wij vreemdelingen aan al wie Hem aanbaden,

in schande en in scha, aan ieder die Hem vreest,

Gij zendt uw zegeningen komt Hij, de Heer, te stade,
Halle-luja. de minsten allermeest.



3. Al leeft uw volk verschoven
ky-ri-e-le-i-son,

in 't land van vuur en oven,

in 't land van Babylon,

al is de hemel boven

voor mensen doof en stom,
nog moeten wij U loven

met stem en fluit en trom.

5. Wij moeten Gode zingen
halleluja,

de Heer van alle dingen
die leeft in gloria,

met alle stervelingen,

niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen
halle-luja.

Gezang 122:1-4

1. Komt tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria's kind.

3. Gij daalt van de Vader neer
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan

en hemelwaarts opgestaan.

Gezang 122: 5

5. Lof zij God in 't hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,

nu en tot in eeuwigheid.

4. De lier hing aan de wilgen,
mi-se-ri-cor-di-a,

God zal ons niet verdelgen,
aan God zij gloria.

Zijn woord zal ons genezen,
halleluja,

zoals het was voor dezen

in Galilea.

2. Kind dat uit uw kamer klein,
als des hemels zonneschijn
op de aarde wordt gesteld,
gaat uw weg zoals een held.

4. Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.




