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ZONDAG 24 december 2023 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

4e advent 
Kerkdienst: 

 
16.30 uur:  Ds. D. Westerneng (PKN Yerseke) 

      Organist: Annette van der Stel-Mondeel 

     Lector: Nizetta de Bruijne 

     Band: “to Connect” 

Welkom en mededelingen (door de dienstdoende ouderling)  

Aankondiging van het welkomstlied  

Zingen: Psalm 27:1 

(de gemeente gaat staan) 

Stil gebed  

Votum en groet (waarna de gemeente gaat zitten)  

Zingen: Psalm 27: 2 

Gebed  

Schriftlezing: 2 Korintiërs 5:17-6:2 

Zingen: Gezang 120: 1 en 2 

Schriftlezing: Jesaja 9:1-6  

Zingen: Psalm 32: 3 

Verkondiging (tekst: Jesaja 9:1) ‘Geloven op Kerst’ 

Zingen: Gezang 26: 1 en 3 

Dankgebed en voorbeden 

Aankondiging van de collecte: voor de diaconie (de Pion) en de kerk 

Zingen: Evang. Liedb 100 

Geloofsbelijdenis lezen (staande)  

Zingen: Evang. Liedb.357: 1 en 4 

Zegen 

 

 

 

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, 
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba 

scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 0118 - 604 946) voor contactgegevens van een kerkenraadslid. 
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 

 
 

http://www.gasthuiskerk.nl/live
http://www.gasthuiskerk.nl/
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Psalm 27:1 en 2 
 
1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wèl bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 
 
2 Eén ding slechts kan ik van den Heer verlangen, 
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev' 
Hem dagelijks te loven met gezangen, 
te wonen in zijn huis zo lang ik leef! 
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. 
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, 
aanschouwende hoe schoon en zuiver is 
zijn licht, verlichtende de duisternis. 
 
2 Korintiërs 5:17-6:2 
17 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is 
voorbij, het nieuwe is gekomen. 18  Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door 
Christus met zich verzoend en ons de taak gegeven dat bekend te maken. 19 Inderdaad, 
God heeft in Christus de wereld met zich verzoend: Hij heeft de wereld haar overtredingen 
niet aangerekend. En ons heeft Hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. 20 
Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij 
u dringend: laat u met God verzoenen. 21  Ter wille van ons heeft God Hem die de zonde 
niet kende één gemaakt met de zonde, zodat wij in Hem rechtvaardig voor God konden 
worden. 1 Als Gods medewerkers sporen wij u dan ook aan: laat de goedheid die Hij u 
bewijst niet tevergeefs zijn. 2  God zegt: ‘Wanneer de tijd daarvoor gekomen is, luister Ik 
naar je, op de dag van de redding help Ik je.’ Nu is de tijd daarvoor gekomen, nu is de dag 
van de redding.  

 
Gezang 120: 1 en 2 
 
1 Heft op uw hoofden, poorten wijd! 
  Wie is het, die hier binnen rijdt? 
  Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 
  en Heiland vol barmhartigheid! 
  Hij geeft de wereld 't leven weer. 
  Juicht blijde, zingt uw God ter eer, 
  looft Hem, die sterk van daad 
  de deuren binnen gaat. 
 

2 Rechtvaardigheid is zijn bestel, 
zachtmoedigheid zijn metgezel. 
Hij draagt een kroon van heiligheid, 
een scepter van barmhartigheid. 
Hij maakt ons vrij, de angst 
verdwijnt, 
Juicht, nu die Heiland ons verschijnt; 
door Hem geschiedt Gods raad, 
zijn heerschappij bestaat! 
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Jesaja 9:1-6 
 
1  Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. 
Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. 
2  U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf U het, 
blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 
3  Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de staf van de drijver, 
U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 4 Iedere laars die dreunend stampte 
en elke mantel die doordrenkt is van bloed, ze worden verbrand, ze vallen ten prooi aan het 
vuur. 5   Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; 
de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare 
raadsman, Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst. 6  Groot is de heerschappij en zonder 
einde de vrede voor de troon van David en voor zijn koninkrijk; 
ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid en staan vast voor altijd en eeuwig. 
De HEER van de hemelse machten brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. 
 

Psalm 32: 3 
 
3 Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven, 
Gij zult aan mij al uw beloften staven. 
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij, 
omringt met liedren van bevrijding mij! 
Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken, 
Gij zult mijn leven vol van vreugde maken. 
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan, 
Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruimbaan. 
 
 
Gezang 26: 1 en 3 
 
1 Daar is uit 's werelds duist’re 
wolken 
een licht der lichten opgegaan. 
Komt tot zijn schijnsel, alle volken, 
en gij, mijn ziele, bid het aan! 
Het komt de schaduwen beschijnen, 
de zwarte schaduw van de dood. 
De nacht der zonde zal verdwijnen, 
genade spreidt haar morgenrood. 
 
 
 

3 Wat heil, een Kind is ons geboren, 
een Zoon gegeven door Gods 
kracht! 
De heerschappij zal Hem behoren, 
zijn last is licht, zijn juk is zacht. 
Zijn naam is "Wonderbaar", zijn  
daden 
zijn wond’ren van genaad' alleen. 
Hij doet ons, hoe met schuld 
beladen, 
verzoend voor 't oog des Vaders 
treên. 
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Evang. Liedb 100 
 
Donker de nacht met sterren aan de hemel, 
de aarde diep in het duister gehuld. 
’t Was in die nacht dat Jezus werd geboren, 
het Woord van God in de tijd werd vervuld. 
Heil en vrede heeft Hij ons verkondigd, 
een nieuwe dag brak voor de wereld aan. 
Lof zij de Heer, / de Heer van alle heren, 
Verlosser is Hij, / de Zoon van God uit Davids huis.  
Hosanna in de hoge, / God is met ons, Immanuel. 
 
Ere zij God, zijn liefde voor de wereld 
heeft hij in Jezus, de Christus, getoond. 
Om ons van schuld en zonde te verlossen 
ging Hij de weg van het lijden, de dood. 
Opgestaan is Jezus Overwinnaar. 
er klinkt een lied dat jubelt door de tijd: 
Lof zij de Heer, / de Heer van alle heren, 
Verlosser is Hij, / de Zoon van God uit Davids huis. 
Hosanna in de hoge, God is met ons, Immanuel. 
 
Evang. Liedb.357: 1 en 4 
 
1. Vreugde, vreugde, louter vreugde 
is bij U van eeuwigheid, 
Schepper, die ’t heelal verheugde, 
bron van eeuwige vreugde zijt. 
Gij, die woont in licht en luister, 
drijft de schaduwen uiteen. 
Hij, die zoekend doolt in ’t duister, 
vindt het licht bij U alleen. 
 
4. Open nu ook onze ogen, 
voor het ware vreugdelicht, 
opdat wij uw Naam verhogen 
juichend voor uw aangezicht. 
Want in Christus komt Gij nader 
hem, die onder zonde zucht. 
Ieder wil Gij zijn een vader, 
die in Jezus tot u vlucht. 
 


