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ZONDAG 24 maart 2024 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

 

Kerkdienst: 
 
16.30 uur:  Ds. Jan-Willem Ester (Rotterdam-centrum) 

      Organist: Bastiaan Gunst 

     Lector: Keesjan de Bruijne 

     Band: “to Connect” 

Welkom en mededelingen (door de dienstdoende ouderling) 
Aankondiging van het welkomstlied 
(de gemeente gaat staan) 
Zingen Schriftberijming 26 vers 1 en 2 
Stil gebed 
Votum en groet (waarna de gemeente gaat zitten) 
Zingen Psalm 145 vers 1 en 2  
Gebed 
Schriftlezing Joh. 1: 35 t/m 52 en Joh. 15: 9 t/m 17 NBV’21 (door gemeentelid) 
Zingen Psalm 119 vers 24  
Tekst; Joh 15:13-17       Thema: ‘Vriendschap’ 
Verkondiging  
Zingen Gez. 437 vers 1 t/m 3 
Dankgebed en voorbede 
Aankondigen van de Collecte:  
Vandaag is de collecte voor de diaconie (Jaarproject: Stichting Present en de voedselbank) 

en voor de kerk. (Dit kan digitaal of na afloop bij uitgang) 
Zingen Psalm 40 vers 4  
Geloofsbelijdenis (staande) 
Zingen Gez. 474 vers 1 t/m 3  
Zegen 

 

 

 

 

 

 

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, 
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba 

scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 0118 - 604 946) voor contactgegevens van een kerkenraadslid. 
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 

http://www.gasthuiskerk.nl/live
http://www.gasthuiskerk.nl/
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Schriftberijming 26 vers 1 en 2 
 
1 Wij mogen tot Gods woning gaan, 
vrijmoedig binnentreden, 
want Christus heeft de weg 
gebaand, 
Hij heeft voor ons geleden. 
Hij is het die ons volgen doet. 
Verzoend door zijn vergoten bloed 
is al wat wij misdeden. 

 
2 Een nieuwe weg heeft Hij bereid, 
een weg die leidt naar 't leven. 
Hij heeft hem voor ons ingewijd 
en voor ons vrijgegeven. 
Zijn offer bracht verlossing aan, 
het tempelkleed is weggedaan, 
de scheiding opgeheven. 

 
Psalm 145 vers 1 en 2  
 
1 O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal, 
ik wil uw naam verheffen boven al. 
Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 
ik zegen U voor eeuwig en altijd. 
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, 
groot is zijn naam, zijn ondoorgrondlijk wezen. 
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, 
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 
 
2 Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, 
van al de wondren die Gij hebt verricht, 
opdat men alom spreke van uw kracht, 
en roeme in uw overwinningsmacht. 
Uw grootheid, Heer,gaat boven mijn begrippen, 
uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen 
en juichend zal men overal bezingen 
uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen. 
 
Joh. 1: 35 t/m 52  
35 De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. 36 
Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: ‘Daar is het lam van God.’ 37 De twee 
leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. 38 Jezus draaide zich 
om, en toen Hij zag dat ze Hem volgden, zei Hij: ‘Wat  zoeken jullie?’ ‘Rabbi,’ 
zeiden zij tegen Hem (dat is in onze taal ‘meester’), ‘waar verblijft U?’ 39 Hij zei: 
‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’ Ze gingen met Hem mee en zagen waar Hij 
onderdak had gevonden. Het was ongeveer twee uur voor zonsondergang, en ze 
bleven die dag bij Hem. 
40 Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd 
waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. 41 Meteen zocht hij zijn broer 
Simon op, en hij zei tegen hem: ‘Wij hebben de Messias gevonden,’ (dat is 
Christus, ‘gezalfde’) 42  en hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan en 
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zei: ‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten.’ 
(Dat is Petrus, ‘rots’.) 
43 De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan. Hij zocht Filippus op en 
zei tegen hem: ‘Volg Mij.’ 44 Filippus kwam uit Betsaïda, uit dezelfde stad als 
Andreas en Petrus. 45  Hij zocht Natanaël op en zei tegen hem: ‘We hebben de 
man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de 
profeten hebben gesproken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!’ 46  ‘Uit 
Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar iets goeds vandaan komen?’ ‘Ga zelf maar 
kijken,’ zei Filippus. 47 Jezus zag Natanaël aankomen en zei: ‘Dat is nu een echte 
Israëliet, een mens zonder bedrog.’ 48 ‘Waar kent U mij van?’ vroeg Natanaël. 
Jezus antwoordde: ‘Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de 
vijgenboom zat.’ 49  ‘Rabbi,’ zei Natanaël, ‘U bent de Zoon van God, U bent de 
koning van Israël!’ 50 Jezus vroeg: ‘Geloof je omdat Ik tegen je zei dat Ik je onder 
de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien.’ 51  ‘Werkelijk, Ik 
verzeker jullie,’ voegde Hij eraan toe, ‘jullie zullen de hemel geopend zien, en de 
engelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.’ 
 
Joh. 15: 9 t/m 17  
9  Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10 
je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de 
geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11  Dit zeg Ik tegen 
jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12  Mijn 
gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. 13  Er is geen 
grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14 Jullie zijn mijn vrienden 
wanneer je doet wat Ik zeg. 15 Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf 
weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van 
de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16  Jullie hebben niet Mij 
uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en 
vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je Hem in 
mijn naam vraagt. 17  Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief. 
 
Psalm 119 vers 24  
 
24 Aan wie U dient heb ik mijn hart verpand, 
ik ben een vriend van allen die U vrezen. 
Uw goedertierenheid vervult het land, 
ja, heel de aarde zal getuige wezen 
van de geduchte daden van uw hand. 
Laat mij uw trouw in alle dingen lezen. 
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Gez. 437 vers 1 t/m 3  
 
1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 

2 Schep, God, een nieuwe geest in 
mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 

3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
Psalm 40 vers 4  
 
4 Ik breng de blijde boodschap  
van uw recht 
aan al wie U zijn toegedaan, 
dat zij uw wonderen verstaan 
in 't woord dat Gij mij op de lippen 
legt. 

Ik spreek, dat woord met klaarheid, 
opdat uw trouw en waarheid 
door elk begrepen wordt. 
Heer, ik weerhoud mij niet, 
maar loof U in mijn lied 
met een blijmoedig hart. 

 
Gez. 474 vers 1 t/m 3  
 
1 God roept ons, broeders, tot de 
daad; 
zijn werk wacht, treedt dan aan 
en weest gereed om elke weg, 
die Hij u wijst, te gaan. 
Wij weten dat, wat komen mag, 
toch hij slechts wint, die waagt, 
en wie zich zelve geven wil 
door 't donker vlammen draagt. 

 
2 God roept, en in Hem is de kracht, 
die onze zwakheid staalt. 
Dit is de vreugd, dat Hij het doel 
en onze vaart bepaalt. 
Dat Hij ons over grenzen heen 
laat zien het groot gezicht 
van aller mensen broederschap 
in 't ene, godlijk licht. 

 
3 God roept, en wat de mensen scheidt 
dat zij geen scheiding meer; 
zijn liefde houde ons allen saâm 
en samen met de Heer. 
Want wat er in de wereld woed', 
toch is het God die wint 
en in een elk die Hem behoort 
het nieuwe rijk begint. 


