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ZONDAG 23 maart 2025 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

Jongerendienst: 
16.30 uur:  Evangelist br. Cees van Breugel 

   (Hart voor West Rotterdam) 

      Lector: Luc Bulten 

      Band: to Connect 

• Mededelingen  

• Welkom door jongere met introductie thema  

• Aankondiging van het welkomstlied  

• Zingen: Opwekking 573 U bent welkom  

• Stil gebed  

• Votum en groet  

• Zingen “Zie hoe Jezus daar loopt”  

• Gebed (door Lucas) 

• Schriftlezing Psalm 13 (door Luc) 

• Zingen Abba (jongeren) 

• Interactief gedeelte waarbij mensen in gesprek gaan  

• Verkondiging “Waar is God in het lijden?”  

• Zingen: How Long O Lord - Psalm 13 van Brian Doerksen  

(band of luisterlied) 

• Dankgebed en voorbede (voorganger) 

• Aankondigen van de collecte (voor jaarproject Gambia en de kerk) 

• Zingen “Rescue” (Lauren Daigle) 

• Geloofsbelijdenis (door Esmee in eigen woorden)  

• Zingen Opwekking 832 “Jezus Overwinnaar”  

• Zegen 

 

 

Opwekking 573: U bent welkom 

 

We zijn hier bij elkaar  ) 
Om de Koning te ontmoeten ) 
We zijn hier bij elkaar  ) 
Om te eren onze Heer  ) 
We zijn hier bij elkaar  ) 
Om te vieren dat Hij goed is ) 
En wij prijzen en aanbidden Hem ) 
Jezus onze Heer   ) 
 

Refrein:     ) 
Heer U bent welkom, welkom ) 
U bent welkom grote koning ) 
Wij heffen onze handen op ) 
Naar de God van alle eeuwen ) 
Heer U bent welkom, welkom ) 
U bent welkom Zoon van God ) 
Wij richten heel ons hart op U ) 
U bent welkom in ons midden ) 2x 

 

http://www.gasthuiskerk.nl/live
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Opwekking 614 “Zie hoe Jezus daar loopt” 
 
1.Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 
met een kruis op zijn rug 
en een doornenkroon. 
Hoor de menigte schreeuwt en roept: 
'Kruisigt Hem!' 
Zo gaf God zijn eigen Zoon. 
 

2.Zie het Lam aan het kruis 
daar op Golgotha, 
als de koning der Joden wordt hij 
veracht. 
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan 
als hij roept: 'Het is volbracht'. 

Refrein: 
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg. 
 
3.In het rijk van de dood is Hij 
neergedaald. 
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit 
gedaan. 
Maar de steen van het graf is 
nu weggehaald, 
Jezus leeft, Hij is opgestaan. 
(Refrein) 

 
4.En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid, 
met ontzag en respect 
kniel ik voor U neer. 
U bent Koning en God tot in eeuwigheid, 
U bent Jezus, de hoogste Heer. 
Refrein: Ja ik dank U…. 

 
Psalm 13 
 
1 Voor de koorleider. Een psalm van David. 
2  Hoe lang nog, HEER, zult U mij vergeten, 
hoe lang nog verbergt U voor mij uw gelaat? 
3 Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen 
en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag? 
Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand? 
4 Zie mij, antwoord mij, HEER, mijn God! 
Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink. 
5  Laat mijn vijand niet roepen: ‘Ik heb hem verslagen,’ 
mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk. 
6 Ik vertrouw op uw liefde: 
mijn hart zal juichen omdat U redding brengt, 
ik zal zingen voor de HEER, Hij heeft naar mij omgezien. 
 
Opwekking 846 Abba 
 
U bent een Vader die zingt en juicht over ons, 
uw ogen vol trots en trouw zijn op ons. 
Nog voor ons bestaan ging uw hart naar ons uit 
en uw liefde laat ons nooit meer los. 
U bent een Vader die zingt en juicht over ons. 
Refrein: 
Abba, onze Vader. 



3 
 

Abba, wij zijn van U. 
U bent een Vader die zingt en juicht over ons, 
U neemt ons bij de hand en danst met ons. 
Niets in ons bestaan zal U ooit ontgaan, 
want uw liefde laat ons nooit meer los. 
 
U bent een Vader die zingt en juicht over ons. 
U vond ons verloren in slavernij, 
uw liefde greep in en U kocht ons vrij. 
 
Met alles wat in ons is, roepen wij nu: Abba. 
Dicht bij uw hart, terug van weggeweest, 
komen wij thuis bij uw welkomstfeest. 
 
Met alles wat in ons is, roepen wij nu: Abba. 
Bij U verdwijnt onze onzekerheid 
en vinden wij onze identiteit. 
 
Met alles wat in ons is, roepen wij nu: Abba. 
Nu zijn wij van U en U bent van ons 
en dat staat vast wat ons ook overkomt. 
Met alles wat in ons is, roepen wij nu: Abba! 
 
“Rescue” (Lauren Daigle) 
 
ou are not hidden 
There's never been a moment 
You were forgotten 
You are not hopeless 
Though you have been broken 
Your innocence stolen 
 
I hear you whisper underneath your breath 
I hear your SOS, your SOS 
 
I will send out an army to find you 
In the middle of the darkest night 
It's true, I will rescue you 
There is no distance 
That cannot be covered 
Over and over 
You're not defenseless 
I'll be your shelter 
I'll be your armor 
 
I hear you whisper underneath your breath 
I hear your SOS, your SOS 
 
I will send out an army to find you 
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In the middle of the darkest night 
It's true, I will rescue you 
I will never stop marching to reach you 
In the middle of the hardest fight 
It's true, I will rescue you 
 
I hear the whisper underneath your breath 
I hear you whisper, you have nothing left 
 
I will send out an army to find you 
In the middle of the darkest night 
It's true, I will rescue you 
I will never stop marching to reach you 
In the middle of the hardest fight 
It's true, I will rescue you 
Oh, I will rescue you 
 
Opwekking 832 “Jezus Overwinnaar” 
 
Waar U verschijnt wordt alles nieuw 
Want U bevrijdt en geeft leven 
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem 
Alles buigt voor Koning Jezus 
 
U bent de held die voor ons strijdt 
U baant de weg van overwinning 
Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt neer 
Naam boven alle namen Hoogste Heer 
 
Refrein: Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
 
De duisternis licht op door U 
De duivel is door U verslagen 
Dood waar is je macht 
Waar is je prikkel gebleven 
Jezus leeft en ik zal leven 
De schepping knielt in diepst ontzag 
De hemel juicht voor onze Koning 
En de machten van de hel 
Weten wie er regeert 
Naam boven alle namen Hoogste Heer 
 
Refrein: Voor eeuwig is… 2x 
Naam boven alle namen 11x 
Refrein: Voor eeuwig is…3x  


